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Değerli okurumuz, 


Alfred Adler'in 1930 yılında yayımladığı ve orijinal ismi Das Problem der Homosexualitât olan elinizdeki bu kitabı Eşcinsellik Üzerine Türkçe başlığıyla yayımladık. 


Bu kitabı Alfred Adler'in psikoloji tarihindeki yeri sebebiyle yayımladığımızı ancak buradaki görüşlerinin günümüz bilimsel gerçeklerini yansıtmadığını, bu nedenle de eşcinsel bireyler ve ebeveynleri için rehber nitelikte olamayacağını belirtmek isteriz. 


Saygılarımızla, 
Say Yayınları 


KİTAP ÜZERİNE 


itabın birinci bölümünde Adler uzman meslektaşlarının bilimsel görüşlerine karşı o zaman olduğu gibi bugün de üzerinde hayli durulan, eşcinselliğin doğumsal değil, edinsel olduğu tezini geliştirdi. Eşcinselliğin bir ahlaksızlık, bir günah, hatta bir suç olduğu önyargısına karşı büyük çapta cesaretini yitirmişliğin, yani bir hastalığın dışavurumu olup, yaşamda oynanacak cinsellik rolüne yeterince hazırlanılmadığından kaynaklandığını, ilgili kişinin toplum içindeki insanlardan biri olarak eğitilmesindeki “hatanın” sonucu sayıldığını inandırıcı bir şekilde kanıtlamaya çalışmıştır. 
Adler'e göre eşcinsellik, cesaretini yitirmiş insanın her türlü başarısızlığa uğrama olasılığını ortadan kaldırmak, eşcinsellik durumunda ise karşı cinsiyettekileri aradan çıkarıp seksüel sorunun normal çözümünden kaçma için çocukluktan beri sürdürdüğü antrenmandır. 
Kitabın ikinci ve üçüncü bölümünde sadizm, mazoşizm, fetişizm, eksibisyonizm olmak üzere cinsel sapıklıklar ele alınmaktadır. 


ÖNSÖZ 


917'de Münih'te yerleşik Ernst Reinhard Yayınevi'nde 

çıkan Eşcinsellik Üzerine (Das Problem der Homoseksualitât) isimli çalışmamın baskısı on yılı aşkın bir zaman var ki tükenmiş durumda. Bireysel psikoloji alanında o vakitten beri gerçekleşen olağanüstü gelişim, ayrıca ilgili çalışmaya karşı kamuoyunda açığa vurulan büyük ilgi, çoktandır kitabın yeni bir baskısının yapılmasını gerekli kılmış bulunuyor. Hazırlanan bu yeni baskı ise yalnız birkaç eklemeyle genişlettiğim ilk baskıdaki yazılar dışında yine eşcinsellik sorununun ele alındığı ve o tarihten bu yana yapıtlarım dışında kalmış bir dizi yazıyı, ayrıca eşcinsellik sorununu yakından ilgilendiren birçok çalışmayla diğer cinsel sapıklıkları, insanın genel olarak psikoseksüel davranışını, erotik egzersizlerini ve erotik gerilemelerini ele alan çalışmaları içermektedir. Bu çalışmalar, yıllar içinde kısmen “Normal ve Patolojik Fizyoloji Elkitabı”nda, kısmen Uluslararası Seksüel Araştırma Kongresi'nin tutanaklarında, ayrıca benim Nevroz Sorunları (Problem of Neurosis) isimli kitabımda (KEGAN PAUL, London ve GREENBERG PUBL, New York) yayımlanmıştır. 

Okuyucular, kitabın bu baskısında yaşam üslubu kapsamı içinde antrenmanın öneminin ilk baskıdakinden daha ağırlıklı olarak vurgulandığını görecektir. Eşcinselliğe ve diğer sapıklıklara ilişkin görüşlerimde değişikliklere gitmeyi gerekli 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görmedim. Bireysel psikoloji alanında sürdürülen çalışmalar ve edinilen deneyimler, eşcinselliğin seksüel alanda başarısızlık olasılığını yok etmek ve sevgi sorununun normal yoldan çözümünden kaçıp kurtulmak amacıyla cesareti kırılmış kişilerin çocukluktan beri başvurduğu bir antrenman olduğuna ilişkin görüşümü tümüyle doğrulamaktadır. Kitabın ilk baskısının yayımlanmasından bu yana geçen on üç yılda edinilmiş zengin deneyimlere dayanarak şunu söyleyebilirim ki, bugün bile eşcinsellikten kurtulmanın yolu, çocukların yaşamın bilimsel anlamını kavrayacak gibi eğitilmelerinden geçmektedir. 


Alfred Adler 
Viyana, Haziran 1930 


1. 
EŞCİNSELLİK 


I. YAŞAM ÜSLUBUNUN CİNSEL DIŞAVURUMU 
OLARAK SAPIKLIK 


Eşcinsellik sorununa bir hayalet, bir hortlak gibi bakılıyor toplumda. Bütün lanetlemelere karşın sapıkların sayısı artıp duruyor. Ne dinsel, ne hukuksal afarozlamalar bunu önlemede etkili oluyor. Eşcinsellik gerek kırsal bölgelerde, gerek büyük kentlerde yayılma göstermekte. Çocuklar, erişkinler, yaşlılar, kadın ve erkekler aynı şekilde bu belaya uğruyor. 
Pedagogları, sosyologları, nörolog ve hukukçuları uğraştıran bir sorun eşcinsellik. Eldeki bütün olanaklar sürekli devreye sokularak eşcinsellikle savaşılmaya çalışılıyor. Öyleyken dile getirilmeye değer bir başarının elde edildiği söylenemez. En ağır cezalar, en yumuşak yaklaşımlar, barışçıl bir suskunlukla geçiştirmeler, hiçbiri söz konusu anormalliği önlemede bir etki gücünü içermiyor. 

Kaldı ki eşcinselliği savunanlar eksik değil. Ayrıca başı sonu seçilemeyecek bir kalabalık oluşturan kuram ve görüşler, halkın geniş çevrelerinin cinsellik konusundaki gerçek rollerinden saptığını ve eskiden beri izlenegelmiş başka yollara başvurduklarını vurgulamakta. Bir gerileme belirtisi mi? 
Bir atavizm mi? Güvenilir hayvan gözlemcilerinin belirttiğine göre, sadece evcil hayvanlardır ki eşcinsel bir davranış sergilemekte ve kendilerine yönelik eşcinsel girişimleri kabullenmektedir. Sonuncu durumu, Pfungst bir denemede bulunarak, dayak attığı bir maymuninsanda saptamış bulunuyor. 
Dejenerasyon öğretisi de bu konuda işe yarar bir sonuç sağlamamakta. Çünkü ellerindeki ilgili şablonla çalışan araştırmacılar bu çok önemli soruyu bir çözüme kavuşturamıyor. 
Ne onlar, ne örneğin Hirschfeld, Fließ, Freud vb., dejenerasyona uğramış kişilerden hangilerinin eşcinsellik yoluna saptığı konusunda bize bir bilgi sunabilmekte. Karşı cinsiyettekilerin üreme organlarını kendilerinde barındıranlardan ne kadar çoğu ya da azı eşcinselliğe yönelmektedir? Kraft Ebing'in “Bünyesel Yatkınlık” (Konstitionelle Disposition) ve bunun devamı olan Freud'un “Seksüel Bünye”si peşinen kabullenilmiş bir sistemin kuramsal postulalarından öteye geçen şeyler değil. Oysa Binet, Janet, Schrenk Notzing, Bloch, Moll ve diğerlerinin kesin önem taşıdıklarını öne sürdüğü, çocuktaki cinselliğe izleyeceği yolu gösteren fiksasyona uğramış yaşantılar, çok vakit onda daha önceden bir sapıklık eğiliminin bulunduğunu göstermektedir. Bu görüşün karşısında yer alan kuramcılarla hastaların kendileri şu söylemle anemnezi başlatmaktadır: “Daha erken çocukluk döneminde doğumsal bir eşcinselliğin izleri aşağıdaki yaşantıda kendilerini açığa vurmakta...” Biz şimdi sapıklığın yapısına ilişkin bugüne kadarki bilginin yetersizliğini, dolayısıyla sapıklığın toplumsal önemi konusunda sağlam bir görüş edinmenin olanaksızlığını ileri sürsek bile, söz konusu araştırmalara duyduğumuz saygı yine değişmeyecektir. Ve gerçekten hem eşcinsellikle savaşan, hem ona arka çıkanlar arasında yeterince eğitimli kişi yoktur ve eğitimli olan kişilerin elinde de yeterince akıllıca kanıt bulunmamaktadır. Bu henüz yetersiz bilgi birikimini göz ardı etmek doğrusu büyük bir hata olur. 
İlgili konuda zengin malzeme toplayan Kraft Ebing/in, Hirschfeld'in, Bloch'un ve diğerlerinin geniş çapta ön çalışmaları ve topladıkları malzeme kamuoyunu, hatta kanun yapıcılarını etkilemese bile üstün değerlerini her zaman koruyacaktır. 

Ne var ki, toplumun eşcinselliğe nasıl baktığı sapıklık öğretisinde önemli bir konudur. Bir kez şunu kesinlikle ileri sürebiliriz ki, hiçbir kuram toplumu ve onun etik tutumunu eşcinsellik lehinde etkileyememektedir. Eşcinsellik konusunda toplumun göstereceği hoşgörü olsa olsa gözlerini yumup bu soruna el atmaktan kaçınmak olacaktır. Zaman zaman yasaları uygulayanlar da bu kadar hoşgörüyü göstermekten geri kalmamıştır. Eşcinsellere karşı açılmış pek çok davanın rafa kaldırılması ve polisin elinde soruşturma yapılmadan kalmış eşcinsel listeleri, ilgili konuda takınılmış yumuşak tavrı ortaya koymaktadır. 

Ancak, tüm kuramlara karşın, sapıkların normal vatandaşlarla eşit haklara sahip olup olmayacağı konusunda toplumun başvurduğu sınırlamalar sapasağlam yerinde durmakta, normal vatandaşların kendilerini eşcinsellikten korumaları ve eşcinsellere antipati duyguları bunu istemekte, çünkü koruma önlemlerinde genellikle toplumsal bakımdan gerekli sayılanların söz konusu olduğunu, ayrıca ilgili konuda eşcinsellere karşı sözde üstünlük duygusunun rol oynadığını görmek zor değildir; yine de bunu belirtmek gerekiyor, yoksa eşcinselliğe karşı duruşunun insanın kendisindeki eşcinsellik eğilimine karşı bir savaşımı dile getirdiği gibi bir görüşe kapılmak mümkün. Gerçekten de böyle bir görüşün benimsenmesiyle, eşcinsellerin sayısının ona hoşgörüyle bakmayanların sayısı kadar çoğaltılmasına çalışılmıştır. 

Eşcinsellere bir varoluş hakkı, hatta eşcinselliğe hayli yüksek değer biçilmesini isteyen eşcinsel çevrelerin görüşleri aynı şekilde fazla bir tutarlılıktan yoksundur. İlgili çevrelerin seslerine daha çok kulak verecekler varsa, sapıklıkları dolayısıyla eşcinsellerin soyunun bir gün yok olup gideceğine işarette bulunanlardır. Ne var ki, bizim masal gözüyle baktığımız eşcinselliğin doğumsal özellik taşıdığı görüşü dolayısıyla sözde kanıtlanmış bir soya-çekimliliğin benimsenmesi ilgili kanıtların ağırlığını azaltmaktadır, çünkü karışık oranlarda heteroseksüel özellik taşıması, eşcinselliğin doğal seleksiyon (ayıklama) sonucu ortadan kalkmasını önleyecektir. 

Yunan aşk tanrısı Eros'un yüksek bir uygarlıkta var oluşunu tümüyle şimdiki zamana aktarmak akıl kârı değildir. 
Bizim görebildiğimiz kadarıyla, Yunan uygarlığındaki oğlan sevgisi, kadının değer ve nüfuzunun hızla arttığı bir dönemde ortaya çıkmıştır. Aristophanes'in kadın meclisini ve oğlan sevgisini alaya alması kuşkusuz birbirinden ayrı zamanlarda yapılmış değildir. Kadın özgürlüğünün giderek güçlenip, kadın bilincini üst düzeylere çektiği bir zamanda doğal olarak erkeğin ayrıcalıklı konumu sallantılı duruma gelmiş, içindeki güven eksikliğinden erkeğin kadını ele geçirmesi cesaret isteyen bir girişime dönüşmüştür. Güven ve üstünlük duygusunun yeniden sağlanmasında insan aklının elinde bir sürü hüner bulunmaktadır. Örneğin kadın değersizleştirilir ya da idealize edilir, kadın yüksek bir aşamaya oturtulur ve onu ele geçirme kararı uzak bir tarihe ertelenir. Giderek güçlenen bilinçlenmesine karşı başvurulan erkeksel-protesto, ilk planda kadının değerini indirgemeye çalışır. Yunan uygarlığındaki oğlan sevgisinde ve bunun ruhsal dışavurumlarında bu indirgemenin açıkça dile geldiği görülür. Erişkin erkeğin mentor, koruyucu, küçük oğlanın manevi eğiticisi olarak etkinlik gösterebilmesi, Yunan uygarlığındaki eşcinsellik eğilimini güçlendirmiş, dolayısıyla, en azından oğlanlar konusunda erkeğin elindeki ayrıcalıklar bir engel tanımadan varlığını sürdürmüştür. Kadına toplumda değerli biri gözüyle bakılmaya yönelik çabalarla alevlenen kadın korkusu, erkeği nüfuzunu 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genişletme doğrultusunda daha güçlü hazırlıklarda bulunmak, sağa sola önemli ve dikkatli sapmalara başvurmak zorunda bırakmıştır. Erkeğin kadınla arasına mesafe koymaya yönelik bir çabası olan oğlan sevgisi, oğlan için sosyal açıdan heteroseksüel sevgiye ve bize göre mastürbasyon gibi normal cinsellikten bir sapmayı oluşturan arkadaşlığa hazırlık özelliği taşımıştır. Kuşku yok oğlanlardan büyük çoğunluğu, sonradan yine heteroseksüel çizgiye dönmektedir. 
Günümüzdeki eşcinselliğin temelinde de şüphesiz aynı nedenler yatmakta, dolayısıyla kadından duyulan korku bu eşcinselliğe yol açmaktadır. Ne var ki, Yunan aşk tanrısındaki düzenleyici sınırlara günümüzde rastlanmamaktadır. Yunan toplumu başka ülkelerde belki eşine rastlanmayacak bir birlik ve bütünlük oluşturmaktaydı. Devlet fikri, halkın toplumdaki bütün diğer etkinliklerinin öylesine üstünde konumlanmıştı ki, gelişim çizgisinde baş gösteren güçlükler dolayısıyla aşırılıklar ve yapılan yanlışlar toplum yararı düşünülerek yeniden düzeltiliyor, eşcinsellik topluma zarar verecek duruma geldi mi, devlet fikrinin gücüyle adeta halk için yararlı, eğitsel bir çizgiye oturtuluyordu. Yunan uygarlığındaki eşcinselliğin bu uzlaştırıcı, aydınlık tarafına çağımız eşcinselliğinde rastlanmadığından ve rastlanamayacağından pek kuşku duymamak gerekir. Olsa olsa çağımız eşcinselliğinde yetersiz bir korumayla karşılaşılır ya da delikanlı kendisinden yaşlı dostuna işkence eden bir cine, bir despota dönüşür. Aynı yaşlarda olmaları durumunda ise iki taraf kıskançlıklar ve gülünç çekişmelerle birbirlerini yer bitirir. Yunan uygarlığındaki oğlan sevgisi, vatandaşların birbirleriyle olumlu duygular içinde yaşadığı bir zamana denk gelmiş, toplum bu sevginin içerdiği tüm değerlerden yararlanmıştır. Günümüzdeki eşcinsellik ise gereği gibi gelişmemiş toplumsallık duygusunu daha da zedeleyen, darda kalınınca başvurulan kısır ve çözümsüz bir 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davranışa dönüşmüştür. Psikolojik etkenlerin yol açtığı eşcinselliğe daha önce değinmiştik. Günümüzdeki eşcinsellik, ilgili eşcinsellikle üzerinde fazla durulmamış ortak bir özelliğe sahiptir: aslında çok anlamlıdır, önemi ancak zamansal ve bireysel açıdan bakılarak saptanabilir. 

Bireysel psikolojinin verilerine göre, bütün cinsel sapıklıkların (eşcinsellik, sadizm, mazoşizm, mastürbasyon, fetişizm vd.) ortak özelliğini aşağıdaki noktalar oluşturur: 


1. Her sapıklık, erkekle kadın arasındaki büyümüş ruhsal uzaklığın dışavurumudur. 

2. Her sapıklık, normal cinsellik rolünün benimsenmesine karşı açığa vurulan az ya da çok güçlü bir başkaldırı, sapık kişinin zayıflamış kişilik duygusunu güçlendirmeye yönelik planlı ama bilinçdışı bir çabadır. 

3. Sapıklarda normal partneri değersizleştirme eğilimi hiçbir zaman eksik değildir; dolayısıyla, dikkatle bakıldı mı, partnere duyulan bir kin ve ona karşı savaş sapıkların davranışında öne çıkan özelliklerdir. 

4, Erkeklerdeki sapıklık eğilimi, kadının aşırı değerlendirme konusu yapılmış gücü karşısındaki aşağılık duygusunu gidermek için başvurulan kompenzasyon (dengeleme) çabasıdır. Kadındaki sapıklıklar da yine onun kendisinden güçlü gözüyle baktığı erkek karşısındaki aşağılık duygusunu gidermek amacına yönelik bir çabadır. 

5. Sapıklık, her zaman aşırı duyarlılığın, ileri derece bir hırs ve inatçılığın yer aldığı ruhsal yaşamdan doğup çıkar. Sapıklarda köklü bir arkadaşlık kurmada, karşılıklı birbirine destek olmada, toplumsallığa yönelik çabalarda yetersizlik normalde beklendiğinden daha büyüktür. Bencil duygular, güvensizlik ve tahakküm hırsı ön planda yer alır. Gerek erkekler, gerek kadınlarla bir arada olmak pek istenmez. Bu yüzden sapıklardaki toplumsallık duygusunun sınırları hayli dardır. 
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Hekimler gibi toplumsal organizmanın titreşimlerini duyumsayabilenler, cinsiyetler arasındaki ilişkinin bazı güçlüklerden dolayı önemli ölçüde sınırlı nitelik taşıdığını görmezden gelemeyecektir. İlgili güçlükler, istatistiklerde görüldüğü kadarıyla evlenmelerin eskisinden ileri yaşlarda gerçekleşmesinde, evlenme sayısındaki düşüşle boşanma sayısındaki artışta ve çocuk sayısındaki sınırlamada açığa vurmaktadır kendini. Bu durumdan şikâyet bilinmiyor değildir. Araştırmaların ilgili konuda ortaya koyduğu diğer bir dizi neden de yine bilinmektedir. 

Aynı konuda yapılan tüm tartışmalarda içine düşülen hata, yukarıda sayılan durumlara bazı nedenlerin değil, onların sonuçlarının, genelde ağırlaşmış yaşam koşullarının yol açtığının gösterilmesidir. 

Yaşam koşullarındaki ağırlaşmanın önemini görmezden geliyor değiliz. Ama bireysel psikoloji ne zaman bir soruna el atayım dese, tedavi bakımından daha önemli bir soru hemen sesini duyurur: Peki ağırlaşmış koşullar altında ezilenler toplumun hangi bireyleridir? Özellikle aşırı sakıngan, kuşkulara açık, kendilerine fazla güvenemeyen, dolayısıyla aktiviteleri ve yaşamdan beklentileri zayıflamış kişiler değil midir? Baş gösterecek bir güçlükte ben yokum diyerek soluğu kaçmakta almaya hazır ilk kişiler arasında yer alan, çocukluktan beri bir yetersizlik duygusunu içlerinde taşıyanlar değil midir bunlar? İlgili durumların nedeni de özgüvenlerini yitirmeleridir ve bundan böyle “nevroza yatkın” kişiler olarak yaşamlarını sürdürecek kişilerdir. 

Bu görüşe iki bakımdan karşı çıkılacaktır: 1. Her insan ihtiyatlı davranışlarda bulunur ve bunlara gereksinim duyar. 
2. Çoğu nevrozlu -yani bizim açımızdan eşcinsel- arasında büyük ölçüde kendine güven duyanlara rastlanır. İlk itirazda bizi rahatlatan, araştırmamızın sonucuna öyle düşünülmeden varılmadığı, ilgili sonucun insanların genel tutumuna uygun düştüğü, ne var ki bu davranışın nevroz durumunda daha katı, tek yönlü, daha ilkesel ve aşırı bir özellik gösteriyor oluşudur. İkinci itiraz, nevrozun yapısının doğru dürüst anlaşılmaması, görünüş, sonuca nevrozun kendisi gözüyle bakılması ve nevroz dinamiğindeki çekirdek noktalarından biri sayılan güçsüzlük duygusunun tabloya egemenliğinin görmezden gelinmesi üzerinedir. 

Topluma yönelmemizdeki amaç, cinsiyetler arasındaki uzaklığın günümüzde büyüme eğilimi gösterdiğini kanıtlamaktır. Bu olayın tek tek bireylerin, özellikle nevroza yatkın kişilerin yaşamında da kendini açığa vurduğunu, hatta bu kitlesel olaya ilişkin tek tek verilerin önümüzde bulunduğunu vurgularsak, daha önce söylediklerimize yeni bir şey eklemiş olamayacağız. 

Durumunda baş gösterecek bütün değişikliklerde daha önce belirttiğim duraksamalı tavrı gösteren nevroza yatkın kişi, değişmeden kalan zaman süreleri ve koşullarda bile bir doğrultu üzerinde gerçekleşecek etkinliğini koruyamaz. İster görünürde, ister gerçekte karşılaşsın her güçlük kendisini yeniden korkuya, yeniden duraksamaya ve yeniden dolambaçlı yollar izlemeye yöneltir. Evlilik ya da sevgi sorunuyla yüz yüze gelen bir nevrozlu para kazanmadaki güçlüğe, çoluk çocuğa karışmadaki sorumluluğa, karşı cinsiyettekilerin degersizliğine, kendindeki aşağılık duygusuna işaret ederek mi, yoksa evleneceği kişiyle arasına kafadan uydurduğu bir hastalığı, bir fobiyi mi, bir iktidarsızlığı, bir saplantı nevrozunu, bir psikozu ya da bir sapıklığı geçirerek mi tepki gösteriyor, bunun ikisi arasında psikolojik açıdan pek bir fark yoktur. 

Bilinçdışı yaşam planına göre sevgi ve evliliği ancak belli koşullarda arayacağı ya da bu konuda hiç çaba harcamayıp bireysel olarak hazırlanan yollara sapacağı için, evleneceği kişiyle arasında korkulan kararı vermekten kendini esirgeyecek uzaklığı sağlamak zorundadır. Sudan korkan birinin kendini sudan, yükseklik korkusu olan birinin kendini yüksek yerden uzak tutuşu gibi, nevroza yatkın kişinin de bir başarısızlıkla yüz yüze gelmekten kendini koruyacak uzaklığı sağlaması gerekir. Toplumsal bakımdan fazla güç sayılmayan, ama kendinin çoktan lanetlediği bir amaca yaklaşan nevrozlu, bir yetersizlik duygusuna kapılır ve tutunacağı bir dal arar, geriye çekilmesi için bir fırsat kollar ya da ilgili amacın çevresinden dolanıp geçmesini sağlayacak bir davranışa başvurur. 

Buradan çıkan sonuca göre nevroza yatkınlık, zor zaman ve koşullarda “ben bu işte yokum” diyen, açgözlü bireysel ideallerini kurtarabilmek için dolambaçlı yollara sapan çok sayıda insan yaratmıştır. Değişmeksizin kalan ruhsal bir uzaklıktan normal, ama korkulan amaç çevresindeki dolambaçlı yolda aradaki uzaklığın güvence altına alınmasını sağlamaya yönelik bilinçdışı, ama düzeltimi olanaksız bir davranış zorunluğu ortaya çıkar. Bu dolambaçlı yol ve davranış da, toplumsal partnerle uzaklığı sağlayacak sapıklığı oluşturur. 

Dolayısıyla, eşcinsellik de tıpkı psikonevrozlar gibi norm dışı bir yoldur. 

Şimdiye kadar geçerliğini koruyan kuramlara göre eşcinsellik doğumsaldır ya da seksüel ağırlıklı bir yaşantının erken zamandaki fiksasyonu sonucu ortaya çıkar. Bireysel psikolojinin verilerine göre, eşcinselliğe çocuklukta oluşturulmuş yaşam planı uyarınca erkenden izlenen bir yol olarak bakılması gerekir. İçindeki büyüme eğilimiyle uyum içinde, çocuğun ruhsal çabaları güçlü ve değerli biri olma amacına yöneliktir. 

Çocuk, kendisine yol gösterici örnek olarak çevresindeki en güçlü kişiyi seçer kendine, bu kişi de genel olarak baba ya da annedir. Anne ile babasına bakarak gücünün sınırlarını belirler, gelecekten beklentisini saptar. Bazen ayak diremeler, 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bazen boyun eğmelerle gelişim yolunda ilerlemeye çalışır, bu arada çevresindeki kişilerle arasındaki uzaklık doğal yetersizlik duygusunu pekiştirir. İlgili uzaklık dolayısıyla içindeki güçsüzlük duygusunu gidermeye yönelik denemelerden ve ön çalışmalardan çocuklara özgü dengeleyici (kompanze edici) yaşam planı oluşur. Çocuk, bedensel ve ruhsal güçsüzlüğünün doğal izlerinin eksik olmadığı, ayrıca çevrenin izini içinde barındıran davranışlarla kendisine ileride üstünlük sağlayacak yolu arayıp bulmaya çalışır. Yönlendirici üstünlük amacı çocuğu, sınırlarını genişletme eğiliminden dolayı izlediği bireysel yolu sürekli denemeden geçirmeye zorlar. 
İleride çevresine karşı kin yoluna mı, yoksa iyilik ve sevgi yoluna mı sapacağı, ruhsal yaşamın bu oluşum sürecinde kendini açığa vurur. Gelecekte karşılaşacağı tüm güçlükler bu dönemde hazırlanır. Yaşama ve topluma karşı takınılacak tutumun antrenmanına bu dönemde başlanır, dünyaya nasıl bir perspektiften bakılacağı yine bu dönemde belirlenir. Böylece bireysel bakımdan aşağıdaki değişik davranış modelleri gelişip ortaya çıkar: doğrudan saldırı, doğrusal bir çizgi üzerinde saldırı, yüze gülerek ya da kuşkuyla bakarak bir şahsın ya da bir sorunun çevresinde dolanım, verilecek kararlarda duraksama, bağımsız davranış ve yardım isteyen tavırlar. Çocuk kendi yaşantılarına dayanarak ve başkalarına öykünerek hayatında gereksinim duyacağı tüm becerileri edinir ve bunları kalıcı değerler olarak beden diline monte eder. Yaşamın karşısına çıkaracağı sorulara vereceği tüm yanıtlar, özellikle çocukluğundaki bir şemadan kaynaklanır. Bunun için gereksindiği tek şey, ileride karşısına çıkacak soru ve kişileri çocukluğundaki kişi ve yaşantılara göre kafasında şekillendirmektir. 

Bireysel psikolojinin kesin kanıtlarla ortaya koyduğuna göre bir çocuk toplumun beklentileri bakımından ne kadar 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anormal bir gelişim göstermiş, içindeki aşağılık duygusu ne kadar güçlenmişse, gelişimi de o kadar tekyönlülüğü içerir. 
Çok vakit bedensel ve ruhsal dengelenebilen (kompanse edilebilen) yetersizlik duyguları bu konuda önemli rol oynar. 
Öte yandan, erişkinlerle arasındaki uzaklığı kendisine aşılmaz gösterecek eğitim hataları da aynı konuda önemli rol oynayan nedenlerdir. Aile çevresinde aşırılığa vardırılan katı baskıdaki bilinçsizlik de yine ilgili nedenler arasındadır. 

Örneğin, baba uyguladığı aşırı otoriter eğitimle çocuğun ilerlemeye yönelik cesaretini yok eder, dolayısıyla çocuk babasında gözlemlediği işleri kendisinin de yapabileceğine güvenini yitirdi mi -babanın üstün konumunun bir övüngenlikle öne çıkarılması da bu duruma yol açabilir-, yaşamda karşılaşacağı ve babasının çözümlemiş göründüğü sorunlar karşısında ürküp geriye çekilecek, hatta genel olarak bir çözümün üstesinden gelemeyeceğine inanacaktır. Sonunda ortadaki olumsuz durumu olumluya çevirip, “despot babanın” üstün ağırlığına içten içe kafa tutarak, bu durumun kendisine yönelik ucuz beklentilerini boşa çıkararak, sonunda “despot babaya” karşı kuşkusuz hayli bedel ödeyerek savaşı kazanmış olacaktır. Böyle bir baba tipiyle de dış dünyanın insanın elinden kendini kanıtlamaya yönelik her türlü olanağı çekip aldığı, dolayısıyla üstünlüğünü aile çevresinde sergileyebildiği zor zamanlarda karşılaşılır. 

Baba gibi, dediği dedik otoriter bir annenin oğlu da özellikle kadınlar karşısında kendine gereği gibi bir güven besleyemeyecek, daha önce tanımlanan cesareti kırılmış çocuk gibi erişkin erkeğin rekabeti karşısında tutunamayıp kadınlara karşı davranışını pek parlak görmeyecek, bunu daha çok düşmanca bir davranış olarak duyumsayacaktır. Ne var ki, bu duygu erkeğin kadına karşı tutumunu o denli belirleyecektir ki, erkek her zaman sevgi ve evlilik sorunuyla yüz yüze gelmekten kaçacak, en azından kendini güvene almak için katı koşullar öne sürecek, ağırlıklı beklentilere ve nevrozlu numaralarına (hasta olduğunu kanıtlamalara) başvuracaktır. Güçlü rekabet, ayakta kalmak için sürdürülecek tatsız savaş kadının da ötesine taşıp, çetin yaşam koşulları oluşturacaktır. Tahakküm hırsıyla davranan, kocasını ve çocuklarına rahat vermeyen kadın, çokluk cinsiyetler arası ilişkilerdeki güçleşmenin bireysel ürünüdür. Genellikle böyle kadınlar, ancak “erkeklerle eşitlik”te, tahakküm hırslarını büyük ölçüde kamçılayan ve sevgi ilişkilerini çarpıtan kadın rolüne karşı başvurdukları güçlü erkeksel protestoda rahat ve huzur bulur. Yaşamlarına şöyle bir göz atıldı mı dismenore, vajinizm, frijidite gibi rahatsızlıklar görülür; az çocukla, bazen geç evlilikle, zayıf karakterli bir kocayla karşılaşılır, çokluk âdet görmelere, hamilelikle ve doğumla ilişkili âdetten kesilmelere rastlanır.* 
Eşcinsellerin birbirinden tümüyle değişik, aynı zamanda en içteki çekirdekleri bakımından birbiriyle çakışan duygu ve düşünce içeriklerine baktık mı, kadınla aralarına koydukları aktif uzaklığın kesin izini buluruz. Üç ayrı ruhsal olayın kuşkusuz en önemlisi olan, her zaman geleceğe yönelik bir direktifi de içinde barındıran birinci grup, eşcinselin yaşadığı zamana ilişkin tutumuyla ilgilidir. Sapıkların toplum yaşamımuza hiçbir bakımdan fazla uyum sağlayamadıklarını, aynı şekilde cinsiyetlerinin kendilerinden beklediği rolü oynamaktan yoksun olduklarını anlamak için fazla uğraşmaya gerek yoktur. Toplumsal yapımızdaki çeşitliliğin başı sonu görülecek gibi değildir. Bu çeşitlilik, toplumun iç çatışmalarında,. 
çelişkilerinde ve savaşımlarında olduğu gibi, seksüel davranışında da kendini açığa vurur. Bu yüzden toplumsal istemi ölçü alacak olduk mu, eşcinsellik sorununun alabildiğine netameli bir nitelik taşıdığını görürüz. Eşcinsellik, toplumun istemini en can alıcı noktasından yadsır. Çünkü toplumun istemi, sonsuz bir devam idealini canlı bir kitle gibi içinde taşır. 
Tek başına bu da heteroseksualizmi zora başvurarak egemen kılmaya, mastürbasyon da dahil her sapıklığa bir suç, doğru yoldan bir sapma ve bir günah gözüyle bakılmasına uğraşır. 
Uygarlık idealindeki birlik ve bütünlük, baş gösterecek tehlikeli direnişlere ve çelişkilere karşı haklı ve haksız önlemlerle, cezalara ve etik yargılamalara başvurarak kendini savunma- ya çalışır. Bir savaş durumu baş gösterip de kendini suç ve cezadan uzak hissedip, başkalarına da bunu kanıtlamak isteyen biri adalet kılıcını sallamaya başladı mı, eşcinselliğe yönelik genel yargılamanın ne denli çığırından çıkabileceğinin de düşünülmesi gerekir. Eşcinselleri cezalandırma konusunda dikkatli davranılmasını isteyen daha başka nedenler olarak da, sapıklığın kişilik yapısının tümüyle hastalanması olduğunu, psişik bakımdan bu durumu kamçılayıp ona bir çekicilik kazandıracağı için başvurulacak cezanın seyrek durumlarda ceza niteliği taşıyacağını belirtmek zorundayız. 

Çünkü eşcinsel, kişiliğinin zaman içinde düzenli bir gelişim izlediği kanısındadır. Bu konuda bütün çocukluk anıları da kendisine hak veriyor gibidir. Gelişim sürecindeki ilgili tutarlılıktır ki, araştırmacılara “doğumsal eşcinsellik” görüşünü akla yakın göstermiştir. Ben ve Schrecker, yaşam planının saptanmasında çocukluk anılarına dayanmanın hatalı bir yol olduğuna dikkati çekmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla, “doğumsal eşcinsellik” için ileri sürülen başlıca kanıt, tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkmıştır. 

Kısacası, nereye bakarsak bakalım, eşcinselliğinde sorumsuzluğunu kanıtlamak isteyen eşcinselin aktif olarak bu işe el attığını görürüz. Az önce tanımladığımız ilk durum ise, topluma karşı eşcinselin düşmanca bir tutum takınmasına yol açar, bu tutumu da şöylece özetleyebiliriz: Bir eşcinselin amaçları toplumsal yaşamın gerekleriyle karşıtlık içindedir; 


24 ALFREDADLER 


eşcinselde fazla bir toplumsallık duygusu yoktur, eşcinsel insanları birbirine kenetleyecek bağ işlevi gören olumlu duyguları başkalarına karşı pek göstermez; ayrıca barışçıl bir yolu izleyip toplum içine karışarak bir düzen, bir uyum içinde yaşamaya çalışmaz, tersine sınırlarını genişletmeye yönelik ihtiyatlı, ama aşırı derecede güçlü eğilim, kendisini düşmanca boy ölçüşmelere ve kavgalara sürükleyip götürür, cinsel içgüdüsünü de bu yolda kullanır. Tek kelimeyle toplumsal oyunda ben de varım diyecek gibi gelişmiş değildir. Eşcinselliğin aktif oluşumu üzerindeki örtüyü biraz daha araladığı için ilgimizi çeken ikinci grup, bir insanın karakteri, tutumu ve aktivitesi olarak kendini açığa vuran klişemsi dürtü ve uyarılardan oluşur. 

Eşcinsel ilke olarak kadınla arasına uzaklık koyar, bu yüzden korkunç bir katılıkla geriye doğru bir devinimi gerçekleştirir... Her türlü güncel düşünceye kapalı olan bu bilinçsiz gerileme bir fren işlevi görür. Eşcinsel, ileri doğrultuda devinmek istedi mi, bu frenin bir saldırı ve savunu organı gibi otomatik olarak çalışmaya başlaması da böyle bir ruhsal mekanizmanın anlam ve amacını oluşturur. Her zaman “ben yokum oyununun” sahneye konmasını sağlamaya yönelik bu yapay etkinlik rolünü anlıyoruz. Psikolojik bakımdan aydınlatıldı mı, eşcinsellikte de her sapıklıktaki gibi karşı cinsiyettekilere ilişkin olarak eşcinseli uyaran ve sapıklığın doğrultu- . 
sunu gösteren teşvik edici (“kadının çekicilikten yoksunluğu” ve “erkek vücudunun güzelliği” vb.) sesler işitilir. Üçüncü grupta, eşcinselin takınacağı tutumun temelinin pek belirgin nitelik taşımayan keyfi davranışı oluşturduğu görülür. Hayatın içinde başkaları gibi rol oynamasını olanaksız kılan, kendisine biçtiği değerin düşüklüğüdür. İçindeki aşağılık duygusunun çoğu vakit tam olarak bilincinde değildir; ne var ki, bunun bir varsayım olarak içinde yattığı ve sapıklığında kendini açığa vurduğu bütün davranış ve tutumunda sezilir. 
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Ancak kendisini tedavi edecek hekim, eşcinseldeki yetersizlik duygusunun büyüklüğü konusunda bir yargıya varabilir, eşcinselin o hazin yazgısını ve normal yaşam karşısındaki korkaklığını tüm boyutlarıyla açığa çıkarabilir. Bu da kuşkusuz bazen güçlükler doğurur, çünkü eşcinselin kendisi bile çokluk bunun bilincinde değildir. 

Bu konuya son vermeden bir şeyi daha belirtmek istiyorum: Az sayıda karşılaşılmayan homoseksüellik ve heteroseksüelliğin bir arada görüldüğü karma vakalar, ayrıca gençlik eşcinselliği, bunun yaşlılardaki şekli ve zaman zaman pansiyonlarda, cezaevlerinde ve uzun deniz yolculuklarında rastlanan eşcinsellik, kuşkusuz sorumsuzluk görüntüsünün yumuşattığı bu eylemdeki keyfiliği gereği gibi aydınlatan bizim görüşümüzle bağdaşmaktadır. İlgili vakaların nedeni de, her zaman hazırdaki cinsel içgüdüden yararlanarak, sınırlarını genişletme eğilimindeki güçlenmedir. 


II. ÖZEL BÖLÜM VE TANIM 


Aşağıdaki, tedaviden geçirilmiş birkaç vakaya ilişkin hastalık öyküsünün temelinde yatan özelliklere gelince; öyle umuyorum ki, bunlar eşcinselin ruhunun anlaşılmasını sağlayacak, öte yandan daha önce ele alınan mekanizmanın tanımının yerinde olduğunu gösterecektir. 

İlkin hastaların tedavi şansı üzerine birkaç söz söyleyeyim: Tedavi şansları günümüzde hayli olumsuzdur. Bu durum, daha önce eşcinselliğin nedenlerine ilişkin söylediklerimizle asla bağdaşamaz görünmektedir. Ne var ki, sorunu önemli ölçüde kolaylaştırmaya çalışır da örneğin korkak bir erişkini cesur biri yapmaya kalkmamız durumunda elimizde ne gibi bir başarı şansı olduğu sorusuna indirgedik mi, eşcinselin tedavisindeki güçlük hemen anlaşılacaktır. Çünkü eşcinselliğin ve psikonevrozun tedavisindeki amaç korkak birinin cesur 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birine dönüştürülmesidir; ne var ki, bizim ele aldığımız vakalarda bazen korkaklığın üzeri örtülüdür ya da korkaklık özellikle sevgi ve evlilik yaşamıyla ilişkilidir. Hastalar üzerinde uygulanacak tedaviyi şimdi burada ayrıntılı olarak ele almak istemediğim için tedavide güdülen amacı şöylece tanımlayabilirim: (1) Heterocinselliğin tehlikelerine ilişkin düşünceleri çocuğun kafasından söküp atmak. (2) Hastanın seksüel partneriyle arasındaki uzaklığı inceden inceye kanıtlayıp ortaya koymak, ki bu uzaklık (3) hastadaki asosyal eğilimi açıklayabilsin ve (4) hastadaki üstünlük amacının maskesini düşürüp hastanın elinde sımsıkı tuttuğu ütopyayı yok edebilsin. 

Hastanın eğitilmesini amaçlayan bütün bu çalışmanın alabildiğine pedagojik bir incelikle ele alınması, bunun için de alabildiğine incelikli yollara başvurulması gerekir. Dolayısıyla, eşcinselliğin ortadan kaldırılmasının çocuklarda bir eğitim sorunu oluşturduğunu söylersem, buna kesinlikle katılacaksınızdır sanıyorum. Çocuğun eğitiminde hepsinden önce uyulacak kural, cesaretini kırmamak, ilerideki yaşamında karşılaşacağı sorunların üzerini örtmemek, oynayacağı cinsellik rolünün başından beri belli olduğunu ve değişmezliğini kesinlikle kendisine açıklamaktır. Yalnız bana başkalarınca anlatılanların değil, kendi vakalarımın hepsinin anemnezin- de de cinsellik rolüne ilişkin bir kararsızlıkla karşılaşmam bir rastlantı sayılamaz. Hatta öyle sanıyorum ki çocuklardaki cinsellik rollerine ilişkin güvensizlik, eşcinsellik oluşumunun başlıca koşuludur. 


Birinci Vaka: 
Tedaviden önce kaleme alınmış bir otobiyografiden parçalar. 


... Ablalarımla bir arada büyüdüm, oyun oynarlarken beni tıpkı bir oyuncak gibi kullanıyorlardı. Oyunlardan hele bir tanesi vardı ki, 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hoş olmayan anısı hâlâ belleğimdedir: Beni inek yapan ablalarım, bir meme gibi penisimden süt sağıyorlardı. Ancak mürebbiyeye şikâyet etmem üzerine bu eziyet son buldu. 

Evde çocuklar, mürebbiyemizin dizleri üzerinde oturmaktan hoşlanıyorduk, ama aile dostumuz erkeklerin dizleri üzerinde sözde süvariler gibi at koşturmak daha hoşumuza gidiyor, keyfimizden çığlıklar atıyorduk. Ne var ki, ablalarımın tersine cinsel organım bir engel oluşturuyordu bunun için. Ben de kendime daha rahat bir atçık buldum; yastığı iki bacağımın arasına sıkıştırıyor, saatlerce odada at koşturuyordum. Derken ablalarım da benim gibi yaptı. 
Doğrusu yastıklara bayılmıştık. Sonraları onu bir bebek yaptık ve göğüslerimizden emzirmeye koyulduk. Öte yandan, yastığın uçlarındaki püskülleri somuruyorduk, bu da bizi evdeki hizmetçilerle sürekli çekişmelere sürüklüyordu. Sağlık nedeniyle salıngaç atım elimden alınınca bir hayli düşündüm üzerinde ve bu önlemin cinsel organımla ilgili olduğu sonucuna vardım ve taşaklarımı karnımın altında gizleyebileceğim gibi tuhaf bir düşünce uyandı kafamda. Ardından penisimi de hokus pokus görünmez kılmak istedim, bunu da kendimi iyice sıkarak geçici süre için de olsa başardım. Biraz büyüdüğümde, çift cinsiyetli biri gibi yaşamak kadar arzuladığım bir şey yoktu. Böyle biri olaydım erkekliğimle erkeklerle düşüp kalkar, kadınlığımla kadınları avucuma alırdım. 12 yaşındayken ahırda arabacının ve seyisin yanından bir türlü ayrılmak istemezdim. Sık sık penislerini görmüştüm onların. Bir gün seyisin elini bir kısrağın cinsel organından içeri soktuğuna tanık oldum. Bu büyük şeyler kafamı öylesine karıştırdı ki, geleceğimden korkmaya başladım. Öte yandan, mizacım alt düzeyde bir rol oynamaya katlanacak gibi de-Şildi. Aşırı derecede açgözlü ve dik başlı biriydim. Kız kardeşlerimle kent dışına yaptığımız araba gezintilerinde izleyeceğimiz yolu hep ben belirler, hatta onları benim istediğim yöne bakmaya zorlardım. 
Bir gün —yaklaşık on iki yaşındaydım- seyisin penisine elimi attım, seyis de daha sonra yapmam gerekenleri söyledi; böylece içimi gu- 


28 ALFREDADLER 


rurla dolduran ilk eşcinsel eylemimi gerçekleştirmiş oldum. Bugüne kadar da hep öyle sürüp gitti. Erkekler üzerinde ele geçirdiğim güç beni zevkten çılgına döndürüyordu. Kısa süre öncesine kadar hep heteroseksüel olan yaşlıca bir kurmay subayı ayartıp benimle eşcinsel ilişkiye sürükledim. Daha sonra onu önümde bitkin düşmüş durumda görünce, oh olsun der gibi bir duygu uyandı içimde, bu saldırgan davranışımdan dolayı bana darılmamasını rica ettim kendisinden, beni yanlış anlamış olacaktı ki şöyle cevap verdi: “Tout comprendre, c'est tout pardonner!”* 


Hastanın bu özyaşamöyküsünde eşcinselliğe yol açan nedenlere ilişkin olarak benim çizdiğim ana şema açıkça görülmektedir: Ailede kadınların çokluğu, kadınlardan kendisini ayıran cinsel organdan duyulan rahatsızlık, ileride oynanacak cinsellik rolü konusunda kendisinde güvensizlik, ilgili rolü değiştirebilmeye yönelik olarak beslenen umut ve dolambaçlı yollardan sesini duyurmaya çalışan bir hırs. 


İkinci Vaka: 


26 yaşında biraz dalgın ve ürkek bir adam bana kendini 
eşcinsel olarak tanıtıp, evlenmesine izin verip veremeyeceğimi öğrenmek istedi. Bir sinir hekimine yöneltilecek bu tür sorular bahaneden başka şeyler değildir. Hasta, evlenmeyi gerçekten istemiş olsa ilgili soruyu bana sormazdı. Sorunun hemen ardından kendisiyle yaptığımız konuşma adamın eşcinselliğine değişmez gözüyle baktığını ortaya koymuş, bu görüşünü de tanınmış kişilerden bir dizi alıntıyla kanıtlamaya çalışmıştı. Ben, ilgili kişilerin hayli yaygın olan asılsız görüşlerinin hastaya önemsenecek bir zararı dokunduğunu söylemek istemiyorum. Ne var ki, temelinde bir sürü yanlış görüşü barındıran, dolayısıyla hastayı batıl inancın elinde 


* 


Tamam anlaşıldı. Her şeyi affediyorum. (çev.) 
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tutsak eden sapıklıklardan “eşcinselliğin tedavi edilemezliği” konusundaki otoriter savlar, ondaki aldanışlardan oluşan binayı desteklemeye pek elverişliydi. Dolayısıyla, hastanın bizim görüşümüze uygun davranıp, bu gibi savlardan kendisini biraz uzak tutması gerekmekteydi. 

Ailesine ilişkin sorumuz üzerine, bir köylü kadının gayrimeşru çocuğu olduğunu ve babasını tanımadığını açıklıyor hastamız. Annesinin evlilik dışı bir çocuğu daha varmış, ayrıca yaptığı bir evlilikten de iki kızı olmuş ve kendisi el kadar bir oğlanken gece gündüz kızlara göz kulak olmaya zorlanmış. Bu da alabildiğine bir hoşnutsuzlukla doldurmuş içini. Çok iyi anımsıyormuş, sadece iki kıza değil, nefret ettiği bu eşcinselliği başına sardığına inandığı bütün kadınlara giderek düşman gözüyle bakmaya başlamış. Kendi önünde annesini açıktan açığa kötüleyen ninesinin de böyle bir dünya görüşü edinmesine katkısı olmuş. Ninesinden gelen bu eleştiriye, annesinin kendisini alçaltıcı davranışına ve küçük kızlara hizmet etmekle görevlendirmesine ilişkin hazin yaşantıları dışında daha çok yine ninesinin ağzından kadınlarla kurulacak seksüel ilişkilerin ne iğrenç bir şey sayıldığını boyuna işitip durmuş. O da başka çocuklar ve erkekler gibi “kadınlardan enikonu sakınmak gerekir” şeklinde anlamış bunu. Öte yandan kendi yazgısı da bunun için uygun hazırlığı sağlamış. Değersizleştirildiği duygusunu nasıl bir tepkiyle karşıladığını belki bize en iyi anlatacak şey, dört bir yandan horlanan bir çocuk olduğundan köyünde hayli önemli biri sayılan rahip gibi kendisinin de bir rahip, dolayısıyla köyün en ileri gelen kişisi olmaya kesin karar verdiğini işitmemişizdir. Meslek seçimine ilişkin bu çocuksu hayali, bize aynı zamanda onun amaç edindiği şeyi daha erkenden (bir Katolik olarak) kadın ve sevginin uzağında aradığını göstermektedir. İlkokulda sınıfın en çalışkan ve en yetenekli öğrencisi 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konumunu elinde bulundurmuş, bir hayli uğraştıktan sonra vasisini ikna edip kendisini gimnazyuma yollamasını sağlamış, ama başarıyla geride bıraktığı ikinci sınıftan sonra vasisi onu yine okuldan çekip alarak evdeki kazları gütmekle görevlendirmişti. 

Bu çocuğun yazgısı, görüldüğü gibi, toplumsal oyunda iyi bir oyuncu olmasına hiç de elverişli değildir. İki yıl kadar kaz çobanlığı yaptıktan sonra yabancı kişiler yetenekli oğlana sahip çıkmış, onu bir meslek sahibi yapması için vasisini razı etmişlerdir. Aslında çocuk mekanisyen olmak istemiş, ama vasisi kendisini zorla dokumacı yapmış. Üç yıl çıraklıktan sonra -bu arada on yedi yaşına gelmiş- önceden verilmiş bir karara uyarak dokumacılıktan vazgeçip teknik araçlar üreten bir fabrikaya çırak girmiş. Aynı zamanda da bir meslek okulunda okumaya koyulmuş ve bir hayli çabadan sonra şimdiki olumlu konumuna gelmiş. 

Daha dokumacı çırağıyken kendine bir arkadaş edinmiş, başka insanlara gösteremediği eksiksiz bir güveni arkadaşına gösterebiliyormuş. Ve o zamana kadar herkes tarafından itilip kakılmışken şimdi kişilik duygusunu bir insanı etkisi altına alacak gibi güçlendirme olanağı bulmuş. İçinde uyanan cinsel güdünün hastanın yaşam karşısındaki kesin tutumunun gösterdiği doğrultuyu izlemesi de bizi şaşırtmamıştı; bu tutum da kadınla arasına koyduğu uzaklıktan, kadına karşı duyduğu korkuyla karışık antipatiden ve kendisine sevgiyle yaklaşmış ilk kişi sayılan arkadaşına beslediği dostluk duygularından oluşmaktaydı. Öte yandan, seksüel içgüdünün kamçısı altında cinsellik bağıyla kendisine bağlayarak, başkaları üzerinde egemenlik kurma ayartısına karşı koyamamıştı. 
Bunun sonucunda horlanıp her bakımdan geride tutulan ama başarılara susamış hasta arkadaşını ayartmaktan geri kalmamuş, aktif bir eşcinsel olup çıkmıştı. 
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İlerideki yaşamında zaman zaman heteroseksüel ilişkide bulunduğu olmuş, ama her seferinde bir şeyi bahane edip bunun başarısızlıkla sonuçlandığı düşüncesine kapılmış. Örneğin bir genelev kadınıyla normal cinsel ilişkinin ardından bu eylemin tiksindirici olduğunu düşünmüştü. Böyle bir davranışa sadece eşcinsellerde rastlanmaz. Ne var ki, bizim hastamız duyduğu tiksintiyi “doğumsal sapıklığının” bir kanıtı diye görmüş ve bundan böyle ilgili sapıklığa kendini yükümlü hissetmiştir. 

Bir süre önce hastamıza evlilik yapması telkin edilmiş, o da tanıştırıldığı bir kızla nişanlanmıştı; ama ilgili dönemde öylesine itici, öylesine aptalca davranmış ki, kızın ailesi nişandan dönülmesi için uğraşmış, bunun için kendisine her türlü fırsat verilmişti. Nişanlanmasının üzerinden pek bir zaman geçmemişti ki kalkıp bana gelmiş, kendisini doğuştan bir eşcinsel olarak tanıtmıştı. Kuşkusuz bana gelmesi tedavi edilmek amacıyla değil, hastalığının bir hekim tarafından onaylanması, dolayısıyla evlilikten geri adım atmasının gereklilik taşıması içindi. Zorlayıcı nedenlerle yukarıdaki görüşü benimsemesinin ardından 14 yaşındaki, yani işine yaramaz bir kıza yalnızca zaman kazanmak için âşık olmuş, daha sonra da nişanı bozmuştu. Dolayısıyla, bizim tedavimiz altındayken de hastamızın ne yazık ki yaşadıklarından kaynaklanan kadın korkusu ve kadından nefreti hâlâ sürmekteydi ve bunun öyle kalmaması gerekiyordu. 

Bu iki vaka dolayısıyla hiç de eşcinselliğin tedavisinden söz etmek istiyor değilim; ama her iki vakada da hastayla kadınlar arasındaki uzaklığın önemli ölçüde kısaltılması sağlanmıştır. Özellikle ikinci vakada hastanın durumu olumlu yönde gelişmektedir ve bir süre sonra da normale doğru büyük çapta bir değişim gerçekleşecek gibidir. Ama karşılaşılacak güçlüklerin de küçümsenmemesi gerekiyor. Genellikle 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bulgularımız, eşcinsellikten korunmanın oldukça güç bir tedaviyi gerektirdiğini göstermektedir. Öte yandan kuşkusuz şunu da belirtelim ki, güçlükler ne denli çetin olursa olsun karşılarında tedavi pes etmeyecektir. Nitekim birincisi daha çok kadınsal, ikincisi daha çok erkeksel role eğilim gösteren her iki hastada da görüldüğü kadarıyla eşcinselliğe yol açan fiksasyonun temelleri yerinden oynatılmış, her iki hasta da biraz kısıtlı ölçüde de olsa heteroseksüel ilişkileri gerçekleştirebilecek duruma gelmiştir. Ne var ki, sağlıklı bir gencin de cinsel fonksiyonunu doğru dürüst yerine getirebilmesi genellikle epey bir hazırlık: gerektirmektedir. Dolayısıyla, tedaviden geçirilmiş hastaya bu konuda yeterli bir zamanın tanınması gerekmektedir. 

Ama pek çok eşcinselin bir başka nedenden dolayı tedaviden geçirilmesi kesinlikle zorunlu olmaktadır. Kimi vakalarda hastada eşcinselliğin yanı sıra her zaman ona eşlik eden nevroz kendisini öylesine belirgin şekilde açığa vurmaktadır ki, hastanın yaşam gücü için bir tedaviden geçirilmesi gerekmekteydi. Anlatılan her iki vakada da birincisinde toplumsal beklentilerden korkunun yol açtığı hipokondrinin (hastalık hastalığı), ikincisinde uykusuzluk, yüz kızarması ve sıkılganlığın yol açtığı pek çok nevrotik semptoma rastlanmaktaydı. 
Hastanın tedaviden geçirilmesi, sapıklığın pek çok yazarın da vurguladığı çok yönlülüğünü gösteren aşağıdaki vakada özellikle zorunluluk taşımaktaydı. 


Üçüncü Vaka: 


Nevrozlar ve yine onlar kadar önemli sapıklıklar üzerindeki çalışmaların bana sağladığı önemli yarar, hastanın çocuklukta kendisinden güçlü birinin, daha sonraları ise toplumun aşırı ölçüde güçlü hissettiği beklentileri karşısında gösterdiği o aşırı, çokluk gizli inatçılığı giderek daha çok anlamam 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olmuştur. Giriş bölümündeki açıklamalar bunu ayrıntılı olarak göstermektedir. İleride söz konusu inatçılığın çocuksal formuyla üzücü bir eğitim hatası olarak tanışacağız. İnatçılık konusunda sıklıkla karşılaşılan özel durum şöyledir: En uslu çocukta bile yetersizlik duygusundan kurtulmak, kendisini babasından güçlü hissetmek için inatçılık ve olumsuzlamadan (negativizm) oluşan ilginç bir durumla karşılaşılabilir. 
Böyle bir davranışa yanlış bir görüş, erkek olmaya yönelik haklı bir istek yol açabilir. Bu durumda çocuk tüm istek ve davranışını tek bir tarafa yönelterek, babasını çileden çıkarmak üzerinde toplayabilir. Durumun daha sonra izleyeceği gelişim açısından iki olasılık söz konusudur. Bunlardan biri, babasının onu seviyor olması durumunda inatçılığını gerek kendisinden, gerek başkalarından gizlemesi, ama davranışları, özellikle bunların etkisi bakımından babasının beklentilerine aykırı doğrultuda, örneğin beceriksizlikle ya da sözde inatçı bir güçsüzlük görüntüsüyle hareket etmesidir. 
Öbür olasılık ise sert babadaki tahakküm hırsını kamçılaması ve açıkça sergilenen dik başlılığını daha da ileriye götürüp sonunda özgüvenini, ileride başkalarıyla aynı düzeye gelebilme umudunu yitirmesidir. İkinci durumda kişilik değeri bakımından babasından aşağı kalmamak için kendisini güven altına almasını sağlayacak güçlü bir desteğe gereksinim duyacak ve bunun inşasına yönelecektir. 

Bu ihtiyatlı çizgi üç yaşam sorunundan en önemlisi sayılan toplumsal sorunun, yani kadınla ilişkinin kesin önem taşıyan bir evreye girdiği anda doğrultusundan bir sapma gösterecektir. Böyle bir durumda kala kala nevroza ve koşullar bunun için elverişliyse sapıklığa götüren yol kalacaktır. Dolayısıyla özetlersek, eşcinsellerin geçmişinde tanımladığımız özellikler olan cinsellik rolünde kararsızlık, kesin kararlar vermekten korku, gelecekte kadınsız bir yaşam inşası, yakıp 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kavurucu başarı özlemi dışında babaya, vasiye ya da anneye karşı düşmanca bir tutum eksik olmayacaktır. 

Şimdi sıklıkla eşcinsellerde, ama aynı zamanda diğer nevrozlularda karşılaşılıp, hastadaki gizli bir hırstan kaynaklanan ve bazen sahte bir iyilikseverlik ve merhamet duygularıyla kendini açığa vuran ufak bir özelliğe değinmeden geçemeyeceğim. İlgili özellik sürekli hamiliklerle, başkalarına tavsiyelerle, küçük çapta iltifat gösterileriyle ve yardımlarla açığa vurur kendini. Caddede bir taş mı görüldü kaldırılır hemen, yerdeki bir çiviye, bir cam kırığına basmaması için yoldan geçenler uyarılır, bir başkasının üzerindeki giysi fırçalanır, boyunbağı düzeltilir, yola çıkmakta geç kalmaması için birileri uyarılır vb. Öyle ki, başkaları için kendini tasalara kaptıran, özgecil davranışını taciz sınırına varacak kadar ileriye götüren biri karşısında bulunuluyormuş gibi bir izlenime kapılmamak elde değildir. Ne var ki, başkalarını düşünmedeki aşırılık kuşku uyandırmaktan geri kalmaz, çünkü hasta davranışların tümünde dizginleri kendinden yana çeker hep. Herkesin yerine düşünmede, herkesin yerine davranıp başkalarını pasifliğe mahküm etmede işi öylesine azdırır ki, bu tutum psikolojik bir incelemeye gerek kalmaksızın çok vakit başkalarının kişiliği- ne el koyma izlenimini uyandırır. Psikolojik inceleme ileriye götürülüp başkalarının davranışlarına içten içe kusur bulmaya yönelik cesurca bir özelliğin hastanın davranışında etkin olduğu fark edildi mi, ilgili izlenim olağanüstü güçlenir. Hastanın üstünlük özlemiyle yanıp tutuşan, doğrudan doğruya saldırıdan kaçınan tutumu insana yılanları, onlardaki kıvrılıp bükülmeleri anımsatır. Ben, bir eşcinsel ne zaman çevresinden dolanıp geçmek istediği, çözümü güç bir sorunla yüz yüze gelse bir saplantı olarak onun böyle bir davranış sergilediğini çok vakit gözlemlemiş bulunuyorum. 

Şimdi anlatacağım vakada da bu saplantı kendini açığa vurmaktaydı. 
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Hasta bana gelip eşcinsel olduğunu ve korkunç saplantı-düşüncelerden rahatsızlık duyduğunu açıklamıştı. Saplanu-düşünceler çalışmasını —bir yerde özel memurdu—- olmadık ölçüde aksatıyor, aynı zamanda mesleğinde geliştirip ilerlemekten, ekonomi alanında eğitim görmekten kendisini alıkoyuyordu. Söz konusu eğitime mesleğinde hızla ilerlemek isteyerek, babasının ölümünden kısa süre sonra başlamıştı. 
Çalışıp ekmek parası kazanacağı bir annesi, bir de kendisi vardı. 

Yaşına göre (25 yaşındaydı) çelimsiz biriydi, narin ve solgun bir cildi ve hutehinsons dişleri” vardı. Sorumuz üzerine, bir felç geçiren babasının paralize olarak öldüğünü açıkladı. 
Tek çocuktu. Babasından beş yaş büyük annesi hayli ileri bir yaştayken kendisini dünyaya getirmişti. 

Frenginin üreme hücrelerini yok ettiğine ilişkin patologların ve çocuk hekimlerinin çalışmaları bol malzeme içermektedir (bkz. Hochsinger'in çalışmaları). Bütün organları tutabilen bu pek çok sayıdaki gelişim bozuklukları düşünülürse, frengili anne ve babaların çocuklarında geçirilen bir hastalık sırasında yetersizlik duygularının oluşacağı anlaşılır bir şeydir. 
İlgili anne ve babaların zayıf çocukları üzerine titremeleri, durumu çokluk daha da kötüleştirir. Kimi vakalarda geçirdiği frengiden kaynaklanan güçsüzlük duygusuyla baba evi astığı astık, kestiği kestik bir tutumla yönetir ya da kendisinde bir hipokondri (hastalık hastalığı) oluşturur. Çocuğun ruhunda ise güçsüzlük ve güvensizlik duygusu her zaman egemen durumundadır. 

Hastamızın evinde ideal bir aile yaşamı hüküm sürer. 
Anne ve baba aklı başında, sempatik insanlardır. Biricik oğlunu dizi dibinden pek ayırmayan anne, zaman zaman ko- 


* 


Dişlerde doğumsal bir frengiye bağlı olarak ortaya çıkan şekil bozukluğu. (çev.) 


36 ALFRED ADLER 


casında görülen kaprisleri ve keyifsizlikleri güler yüzlü bir uysallıkla gidermesini bilir. Birkaç şey var ki hastamızın aklından çıkmamaktadır: anne ve babası zayıf bir çocuk olan hastamızın üzerine her zaman kol kanat germiş, konuşurken yaptığı bir hataya gülüp geçmiş, kendisiyle eğlenmiştir. Bir rahatlıkla gelişim çizgisinden anlatıp duruyor hastamız, bizim de izlediği yaşam çizgisini ele geçireceğimiz köşe taşları giderek açığa çıkıyor. Hayli belirgin büyüklük düşünceleriyle karşılaşıyoruz hastamızda. Kendisini onun bakım ve gözetimine adayan annesinden söz ediyor. Daha üç-dört yaşındayken annesinden hep bu özveriyi beklemiş ve onun giderek güçlenmesine çalışmış, yanında olmadı mı, annesinin kendisini ihmal ettiği düşüncesine kapılmış hep. Bu da bize diğer nedenlerin hepsinden çok çocuğun bağımsızlığının temelini oyup, kendisini ileride korkak biri olarak yaşamak zorunda bırakacak eğitim hatasını gösteriyor. Anne söz konusu davranışıyla yine uyum içinde, evdeki hizmetçilere karşı son zamanlara kadar alabildiğine kuşku beslemiş, oğlunun onlarla yalnız kalmasına fırsat vermediği gibi, konuşmalarıyla gözünü korkutup kendisini bundan uzak tutmaya çalışmıştı. Sonunda annesini tamamen avcuna almıştı hastamız, toplumsal yönde ilerlemekten kesinlikle vazgeçmiş, bu davranışında da ilgili yönde ilerlemesi için önce ele geçirmesi gereken o büyük çaptaki tahakküm isteğini başka yerde gerçekleştiremeyeceğinin az etkisi olmamıştı. 

Hastamızın bir başka anımsaması ise, babasına karşı gösterdiği dik başlılığı ve babasıyla rekabeti açığa vuruyor; öte yandan annesi üzerinde kazandığı otoritenin asla kendisine yetmediğini ortaya koyuyor. Hastamızın yattığı oda anne ve babasının odasına bitişikmiş. Bir akşam —altı yaşında varmış o zaman- anne ve babası uyuduktan sonra o vakte kadar hiç yaşamadığı bir öfke nöbetine kapılıp fırlamış yataktan, eline 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geçirdiği bir sopayla sobaya vurmaya başlamış, annesi gelip kendisini yatıştırana kadar da sürdürmüş vurmasını. Uyumadan önce annesine seslenip, değişik bahanelerle onu hizmetine koşturması ise hastamızın yine bir başka anımsamasının konusunu oluşturuyor. 

Hastamızda anneyi sultası altında tutmak, böylece ucuz yoldan egemenlik duygusuna kavuşmak özelliği öylesine belirgin göze çarpıyordu ki, davranışında eşcinselliğe bir eğilim görmek ve dışavurumlarını seksüel dile çevirip, eşcinselliğin seksüel etiyolojisini saptayarak, içine monte edilen içeriği yeniden ele geçirmek ayartısına kapılmak işten değildir. 

Anlattığına göre on iki yaşına kadar hastamızın, elbette annenin o sıkı gözetiminden dolayı cinsellik ayrımına ilişkin en ufak bilgisi yokmuş, bu konuda babasının bir kız gibi davranmamasına ilişkin uyarılarını anlayışsızlıkla, çaresizlikle, ayrıca inatçılıkla karşılamış hep. Hastamızın yetersizlik duygusuyla kendine tutunacak bir destek aradığını, ilgili desteği de annesinde bulduğunu, destek olmaya pek uygun görmediği babasına yönelmediğini anlamak zor değildir. Bir çocuğun ille de annesini bir payanda gibi kullanmak istemesinin, onun tüm dallanıp budaklanmalarıyla ruhsal gelişiminin cinsellik içgüdüsünden kaynaklanan bir enseste (yasaksevi) yol açtığını ileri süren Freud'un keyfi açıklamasının mı, yoksa benim bu konudaki görüşümün mü daha elde tutulur nitelik taşıdığına karar vermeyi çocuk ruhundan anlayanların yargısına bırakıyorum. 

El bebek gül bebek büyütülen çocuğun ruhundaki bu hava, yalnız annesinin üzerindeki hükümranlığın giderek daha çok genişletmek istemesinin, sevgiyle, bazen de kızarak kendisini annesinin gözünde değerli biri kılmaya çalışmasının nedeni değildi, aynı zamanda babasıyla arasındaki karşıtlığın da büyümesine yol açmaktaydı. Kuşkusuz bu karşıtlık, açıkça sergilenen bir dik başlılık ve düşmanlıkla birlikte sergilenmiyordu, çünkü oğlan babası üzerinde bir baskı uygulamaktan titizlikle kaçmaktaydı. Ne var ki, babanın üstün konumu, eşyanın ruhuna uygun olarak kimi vakit oğlanı geri plana itmekten tümüyle uzak kalamıyordu. Örneğin, matematik ödevlerinin babanın yardımını gerektirmesi durumunda böyle bir durum söz konusuydu. Ama her seferinde oğlan, babasını bilinçdışı yapay bir anlayışsızlıkla çileden çıkararak, bunun intikamını almaktaydı. 

Oğlanın daha önce vurgulanan çelimsizliği babasının boylu boslu, güçlü kuvvetli biri olmasıyla çelişki oluşturuyor, babasının durmadan kendisini uyarması, “bir kız gibi davranmayıp” hep annesinin eteğine yapışıp kalmayarak, bir delikanlı gibi ortalığı kasıp kavurmasını, başka çocuklarla sağa sola koşup, akla gelen tüm şaklabanlıklara başvurmasını söylemesi ilgili çelişkiyi daha da güçlendirmekteydi. Kendisine karşı içinde kökleşmiş düşmanlık duygusu varken, bu babanın oğlan için iyi bir rehber olamayacağını, çünkü her zaman oğlanın direnişiyle karşılaşacağını anlamaktayız. Ancak babayı bu bakımdan başarısız kılacak bir ikinci neden daha vardı, giderilmedi mi, tedavinin de ikide bir başarısızlığa uğrama riski bulunuyordu. Şöyleydi neden: Hastamız güven duygusundan yoksun bir çocukken bu güvensizliği dengeleyecek hırsı öylesine geliştirmişti ki, babasının ve ileride hekimin değil, daha çok kendi üstünlüğünün açıkça görüleceği davranışlarda bulunabiliyordu. Ne var ki başka çocuklarla 

~ oynar ve muzipliklerde bulunurken kendini pek kanıtlayamayacağı kuşkusuzdu. 

Böyle bir durumda oğlan nevroza yatkın çocuklarda görüldüğü gibi dengeleyici bir rol oynayacak olumsuzlamaya (negativizme) başvurabilir, çokluk inatçı, karşısındakine eziyet eden sadistik bir davranışa yönelebilirdi. Daha çok ikna 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yoluyla, eğitim sanatının inceliklerinden oluşan yollara başvurup, gizli saklı yaklaşarak işini görmeye bakan babasının o sevimli, güler yüzlü davranışından bu yol oğlana kapalıydı. 
Babasının davranışına karşı izleyebileceği tek yol bulunuyordu: Babası gibi gizli saklı yollardan onun sevgisini elde tutup bu sevginin güçlenmesine çalışarak babası üzerindeki egemenliğini sağlamlaştırmak, öte yandan pasifliğinden ve güçsüzlüğünden kaynaklanan, daha önce talim edilmiş bir pasiflik ve güçsüzlük şablonuna göre hareket edip, babasının bir erkek gibi davranmasına yönelik beklentilerini etkisiz kılmak. 

Üstünlüğünün tek kanıtı olarak annesi üzerinde sağladığı otoriteyi babası üzerine de yaymasını ve babasına da annesi gibi söz geçirmesini isteyen böyle bir ruh durumunda oğlanın her davranışı hayali bir amaç tarafından belirlenmekteydi: Bedensel ve çocuksal güçsüzlüğüne karşın güç sahibi olmak istemine dolambaçlı ve gizli yollardan doyum sağlamaya çalışacak, ama bunun için doğrudan bir saldırıya ve karşı tarafla savaşmaya asla başvurulmayacaktı. Eksiksiz şekilde yeniden inşa edebildiğimiz bu eskrimci tavırlarından birkaçı ileride gerçeğe dönüşmüş, birkaçı hayal gücünün çalışmasını erkenden açığa vurmuştu. Örneğin, içlerinden biri, annesini babasının yanından çekip kendi yanına almak için bazen yastığı, bazen yorganı sağa sola savurmaktı; ileride erişkin biri olduğunda da yine annesini babasının yanından ayırmak isteyecek, bunun için annesinde babasının kendisine ihanet ettiği kuşkusunu uyandırmaya çalışacaktı. 

Açıktan açığa bir eyleme kalkışmayı göze alamadığı için, böyle kurnazca gizli saklı bir yol izlemesi doğaldı. Yine aynı nedenden çokluk çelişkili davranışlar ve görünürde çelişkili özellikler edinmişti (araştırmacılarca yanlış anlaşılmış “kişilik yarılması”), bunlar da yine üstünlüğünü kanıtlamak amacına yönelikti. Örneğin, annesinin ve babasının gözündeki değerini koruyabilmek için kendilerine elden gelen sevgiyi göstermek, çalışmak, çaba harcamak zorundaydı. Dolayısıyla, bütün bunlar davranışlarında açıkça dile gelmekteydi. Öte yandan, kendisiyle sürekli ilgilenmelerini sağlamak için gerek annesine, gerek babasına karşı sergilediği gizli inatçılıkta ayak diremesi gerekiyordu. Dolayısıyla inatçılığını bırakamıyor, başka nevrozlular yatağını ıslatmanın, kekelemenin ve mastürbasyonun nasıl önüne geçemiyorsa, o da inatçılığının ve güçsüzlüğünün önüne geçemiyordu. Hekimin tedavi sırasında da bu şablon tarzındaki davranışı hastadan beklemesi ve onu açıklığa kavuşturması gerekmekteydi. Çünkü kesinlikle anlaşıldığına göre, nevrozlunun ruhunda birbirine karşıt duygular olan sevgi ile nefret, inatçılık ile uysallık, tahakküm ile itaat, sadizm ile mazoşizm, aktiflik ile pasiflik, homoseksüellik ile heteroseksüellik her bakımdan üstünlüğü ele geçirmeye yönelik o hayali (fiktif) son amaca ulaşmakta başvurulan çarelerdi. Bu açıdan bakıldığında ilgili özellikler arasındaki karşıtlık ortadan kalkmaktaydı. 

Bu hastamızın sorununu anlamamızı sağlayacak yaşam çizgisini ele geçirdiğimizden emin olmak istiyorsak, daha başka çocukluk anılarını da yardıma çağırmak, bunlarda da kesinlikle aynı özelliğin yer alıp almadığına bakmak gerekir; örneğin, hastanın uyguladığı taktiğin ilk izlerini ele geçirme umuduyla çocuklukta görüp unutamadığı düşlerine başvurabiliriz. Bu düşlerden altı yaşında görülmüş biri şöyledir: 

“Bir dağa çıkıyorum, tepesinde annem bekliyor. Döne döne çıkıyorum yukarı. Arkamdan bir adam geliyor. Polis gibi giyinmiş. Bana kötülükte bulunacakmış gibi bir duygu uyanıyor içimde.” 

Tarafsız bir gözle bakıldı mı, bu rüyanın yukarı doğrultuda bir çabayı, anne uğrunda bir savaşı, izlenen yolun gizliliğinin ise düşman gözüyle bakılan babayı içerdiğini sezmemek elde değildir. 

Yedi yaşında görülen bir ikinci düş de şöyledir: 

“Babamla yolda yürüyoruz. Peşimizden biri geliyor, çıldırmış sanki, herkesin başını uçuruyor.” 

Tahminlere başvurmadan tümüyle anlaşılmayacak bu düşte de en azından kesinlikle saptanacak bir şey varsa, hastamızın ev dışındaki (“caddedeki”) hayata tehlikeli gözüyle bakıp babasının himayesine sığınmak istemesidir. 

Ayrıca bu çocuğun açıkça kendini güven altına almaktan ve aşağıdan yukarıya sıçrayıp herkesten üstün olmaktan ve böylece dışarıdan gelecek saldırılara karşı kendini korumaktan oluşan yaşam amacına bakarsak, onun belki tüm etkinlik alanlarında bu amacı izlediğini göreceğiz. Böyle bir durum her şeyden önce onun en çok uğraş ve oyunlarında karşımıza çıkar; çünkü bunlar çocuk tarafından büyük ölçüde yaşama hazırlayıcı etkinlikler olarak görülür. Gerçekten de hastamız, anlattığına göre, başka çocukların oyunlarına ya hiç katılmamış ya da ancak katılmaya zorlanınca yapmış bunu, evde küçük yaştan başlayarak nerdeyse sırf trencilik oynamış, çok sevdiği bu oyunda kendisini en çok ilgilendiren de trenin makine kısmı olmuş. Eldeki bilgilerden, çocuğun makineye yönelik merakından, bildikleri konusunda büyük bir güvensizlik duygusu beslediğini ve bu duyguyu el yordamıyla sürdürdüğü çalışmalarla yatıştırmaya çalıştığını görebiliriz. Buradan çıkardığımız bir başka sonuç, böyle bir durumda savaşçıl bir karakterin oluşamayacağıdır, ki hastamızın çocukluğuna ilişkin diğer pek çok açıklaması da bunu doğrulamaktadır. Zaten oğlan gibi değil, bir kız gibi davrandığı için babasının söylenip durması da aynı nedenden kaynaklanıyor değil midir? 

Hastamızın narin yapısını, saçlarındaki bukleleri, ayrıca beş yaşına kadar üzerinde kız giysisiyle dolaştığını, adeta 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erinliğe kadar cinsiyet ayrımlarına, hatta kendi cinsellik rolüne ilişkin bir şey bilmediğini anımsarsak, güvenemediği bilgiler arasında cinsellik rolüne ilişkin bilginin de yer aldığı, hatta bunun var olan durumu daha pekiştirici bir rol oynadığı konusundaki izlenimimiz daha da güçlenecektir. Kızlarla ilgili benzer bir iddiada bulunarak, hastamızın kavgalarının, boğuşmalarının, yüksek yerlere tırmanmalarının ve kovalamacalarının, aşırılığa vardırılan spor etkinliklerinin ve bunları konu alan düşlerinin, Smith ve Stanley Hall'in de belirttiği gibi, kadınsal rolden duyulan hoşnutsuzluğu dile getirdiğini ve “erkeksel protesto”dan kaynaklandığını açıklayabilirim. 
Böylece hastamızın resmine belirginlik kazandıran bir nokta daha katılmakta, bu da onun gelecekteki cinsellik rolüne ilişkin kesin bir bilgi sahibi olamadığı için güç sahibi olmaya yönelik erkeksel bir çaba göstermekten el çektiğini yine doğrulamaktadır. 

Dışarıdan etki altında kalmaksızın yaptığı açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla hastamız yaklaşık on yaşındaymış, çocuklarını dünyaya getirirken annelerin karınlarının yarılıp açıldığı düşüncesi oluşmuş kafasında. Yine aynı yaşta trenin lokomotifindeki kazanın patlayacağı fobisine yakalanmış. 
Burada kadınsal role karşı bir protestoyu içeren gizli düşünce ve duyguların dile geldiği görülmektedir. Günün birinde kadınsal bir rol oynamak zorunda kalabileceği olasılığını hastanın kafasına yerleştiren bir başka şey daha vardı; bütün çocukluk yılları, hayli enerjik ve gözü pek biri olmasıyla hastamızda saygı ve korku uyandıran, kendisinden altı yaş büyük kuzeniyle gerçekleştirdiği cinsel ilişkiyle dolup taşmaktaydı. 
Kuzeniyle sık sık evlenme oyunu oynuyorlar, hastamız gelin* rolünü üstlenip giysisine uzun bir kuyruk takarken kuzeni damat rolünü üstleniyordu. Oğlandaki organ yetersizliği dışarıdan kendisine kız gözüyle bakılmak istenmesine ve oğlan 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gibi görülmemek beklentisine yol açmıştı. Sonunda o da başkalarının sese dönüşmeyen görüşünü sessizce benimsemiş, sonunda erkek ve kadın rollerinden hangisinde karar kılacağını bir türlü bilemez olmuştu. 

Hastamızın cinsellik rolüne ilişkin hayli büyük güvensizliğini dikkate alırsak (bu da ancak ileri yaşta kadınlık rolünü benimseyip evlenmeye karar veren ve ikinci bir çocuk yapmaktan korkan, dolayısıyla dünyaya getirdiği tek çocukla da ilgilenmeyi aşırılığa vardırıp onu ileride oynayacağı erkeklik rolünü oynamaktan uzak tutan nevrozlu annenin, ayrıca daha önce geçirdiği frengi hastalığından dolayı oğlunun geleceğinden endişe eden, ancak ileri yaşta onun serbestçe koşup oynamasına izin veren babanın davranışının bir sonucuydu), karşımızda organsal yetersizlik duygusu içinde yaşayan bir çocuğun gelişim sürecini buluyoruz. Öyle bir çocuk ki, doğru dürüst gelişememiş erkeklik duygusu nevrozlara açık aile geleneğiyle daha da pekişmiş, sonunda bütün bu aşağılık duygularını bir araya toplayıp daha da ileriye götürerek kadınsal davranışlar sergilemeye, bu yoldan üstünlük amacına ulaşmaya çalışmıştır. On altı yaşındayken bir öğrenci gösterisinde kadın rolünde sahneye çıkmış, arkadaşları tarafından hayretle izlenmiş, dışarıdan davetli olarak gösteriye gelen bir adama kaş göz işareti yapmış, önünde büyük bir rahatlıkla fingirdeyip kırıtmış, onun bir kız olduğunu sanan adamı büyülemişti. 

Daha öncesinde, on ikisindeyken yaşadığı bir olay, kadınlardan el çekmeye yönelik bilinçdışı amacını önemli ölçüde pekiştirmişti. Yaklaşık on yaşından başlayarak mastürbasyon eğilimi açığa vurmuştu kendini. Hastamızdaki şekliyle belki her zaman karşılaşılabilecek bir baştan çıkarılma olayının yer almadığı bir kalça mastürbasyonu söz konusu olmuştu. Bundan dört yıl sonra da bir okul arkadaşıyla bir 


44 ALFRED ADLER 


duş kabininde karşılıklı birbirlerinin vücutlarına dokunmalar sırasında bir fimozise yakalandığını anlamıştı. Bu olay da önceden bir başka yetersizliğin varlığı durumunda dejenerasyon (yozlaşma) sonucu ortaya çıkan fimozisin ilk kez tarafımdan saptanan bir seksüel yetersizliğe yol açacağını gösteriyordu. Açgözlü oğlan için fimozis bir eksiklikti. Dolayısıyla, ansızın seksüel gücünün de kısıtlanması onu izlediği yolda daha da ileriye gidip, kadını ele geçirmeye yönelik tüm doğal hazırlıklarından el çekmek zorunda bıraktırmıştı. 
Kadın artık kendisi için bir rol oynamaktan çıkmıştı, kadın konusunda kesin karar verecek yetenekte olmadığına inanıyordu.” Bundan böyle izlediği yol, onu yavaş yavaş erkeğin tarafında yer almaya götürmüş, günün birinde de açıkça eşcinsellikte son bulmuştu. 

Eşcinsellik kendisi için sürpriz oluşturmamış ama eşcinsel olduğuna da öyle ansızın karar vermemişti. Bu konuda kendisinin de katılımının kaçınılmaz olduğunu gösteren bir sürü hazırlık, sapıklığa aktif bir eğilim duyduğunu ama bu eğilimin hiçbir sorumluluğa yer vermeyecek gibi kendini aldatmacayla yaşandığını göstermektedir. Eşcinselliğe ilişkin hazırlıklardan en önemlileri olarak, nevroza ve belli bir amaca yönelikliği açısından olayların gruplandırılması ve değerlendirilmesiyle kadının değersizleştirilmesini ve cinsel perhiz önlemlerini gösterebilirim. 

Hastamız eşcinselliğe ilk kez başvurduğunda on altı yaşındaydı. Cinselliğin tüm gizlerine artık vakıf durumdaydı ve açıkladığına göre kadınlara karşı genel olarak soğukluk duymaktaydı. Yakından bakıldığında bu açıklama doğruluktan uzak görünüyordu. Romantik bir eğilim duyduğu bazı kadınlar olmamış değildi hayatında; ne var ki, hastamız arkadaşça olsa bile bunlardan hiçbirine yaklaşayım dememişti. 
Yaşam planı kadınlarla arasına mesafe koymasını gerektiriyor, o da böyle yapıyordu. Kadınlara yaklaşım konusunda karşılaşacağı güçlükleri ve onlardaki kusurları kasten gözünde büyütüp, ileride anlaşılacağı gibi onların kendisine karşı ilgisizliğini yanlış değerlendiriyor, kadınların başvurduğu özel bir hileden yararlanıp her seferinde onlardan korkuyla kendini geriye çekmenin ve içinde yeşerecek ilgi tohumlarını yok etmenin üstesinden geliyordu. Ayrıca, kadınları ürkütüp kendinden uzaklaştırmak için nasıl bir yol izleneceğini öğreniyor ve “içgüdüsel” olarak bu yolu izliyordu. Öte yandan, gezilerde ya da duş kabinlerinde başka oğlanlar üzerindeki çekiciliğini inadına güçlendirmeye çalışmaktaydı. Uzun bir zaman platonik hayranlıkların, arada bir öpüşüp kucaklaşmaların ötesine geçmiş değildi. Anımsadığına göre, iki defa bir başka oğlanla birbirlerinin penisine dokunmuşlardı. İyice düşünüp hazırlandıktan sonra diplomatça sahnelediği bu yaşantılara da Tanrı'nın işi diye bakıyor, bunlar eşcinselliinin “doğumsallığına” inancını sağlamlaştırıyordu. İçinde uyanan seksüel duygular, kendisini, güç bakımından rakip durumunda olduğu için çoğunlukla babasının üstü kapalı imalarla boşuna önlemeye çalıştığı kalça mastürbasyonuna yöneltmişti. Artık tastamam bir eşcinsel sayıldığı erinlik (buluğ) döneminde içinde uyanan seksüel duyguları hep eşcinsellik yaşantılarının hayalleriyle donatmış, ama bu arada kendisinin rüşvetle yoldan çıkarılmış yargıç rolünü oynadığının farkında olmamış değildi. 

Hayalleri özellikle güçlük çekmeden üzerlerinde üstünlük kurabileceği ince, narin çocukları ya da büyüleyici etkisine yenik düşmeye, amansız gücüne dayanamayarak ona teslim olmaya can atan güçlü kuvvetli erkekleri konu alıyordu. 
Hayalinde bir kadına dönüştüğünü canlandırmaktaydı ve bunun kendi cinsiyetiyle bağdaşmadığının tastamam bilincindeydi. Ya da, ne ilginçse, daha sonraki bir zamana ilişkin 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olarak hayalinde karşılıklı bir mastürbasyon sahnesi (fellatio) canlanıyordu. 

Gelişim sürecindeki bu durumu daha yakından gözden geçirmemiz gerekiyor. Tutalım ki biz üzerimize düşeni yaptık da eşcinselliğin yetersizlik duygusundan kaynaklandığını ortaya koyduk, kadından el çekerek hayali bir üstünlük duygusuna ulaşma amacı güdüldüğünü saptadık, bu durumda hastamızdaki güzel kadınlara karşı zaman zaman kendini açığa vuran eğilim doğumsal eşcinsellik görüşünü savunanlar gibi bizi de şaşkınlığa sürüklemesi gerekecekti. Ne var ki, daha dikkatle bakıldığında hastamızın erkek rolüne ilişkin doğallıkla içinde uyanan duyguları değersizleştirmeye çalıştığını ve bu işi ilgili duyguların bilincine varmaz oluncaya kadar sürdürdüğünü, yine aynı şekilde nevrozlu yaşam planı için sakıncalı olacağını düşünerek kadınlara yaklaşma konusunda duyacağı eğilimlerin önünü almaya çalıştığını görüyoruz. 
Genel olarak aktivitesindeki zayıflama bu konuda hayli işine gelmiş, onu erkeğe karşı da hiçbir eğilim hissetmez oluncaya kadar geliştirmekten geri kalmamıştı. Üç erkekle eşcinsel ilişkide bulunmuş, asla aktif taraf olmamış, çekingen, ürkek bir kız gibi davranmıştı. Tıpkı çocukluktaki gibi babasına, annesine ve arkadaşlarına karşı saldırgan bir tutum izlememiş ya da onlarla açıktan açığa bir savaşa girişmemiş, tedavi için bana başvurana kadar hep ele geçirilmeyi bekleyen bir obje gibi davranmıştı. Çünkü saldırının nasıl şey olduğunu öğrenecek bir fırsatı ele geçirememiş, onu bir cinsellik ilişkisine dönüştürmesi gerektiğinde de başarı için yeterince hazırlıklı sayılmadığından gücüne olan inancı kaybolup gitmiş, doğrulup kalkmasını sağlayacak son fırsatı da erkeklikle ilgisiz gözüyle baktığı fimozis dolayısıyla elinden kaçırmıştı. Çocukluktan aşina olduğu bir davranışla izlediği yoldan dönerek kadını devreden çıkarmış, gizli yollara, kadınsı çarelere başvurarak 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erkeği ele geçirip herkesten güçlü olduğu duygusunu içinde yaşatmak istemişti. Çünkü annesini ne kadar egemenliği altına alırsa alsın buna katıksız bir başarı gözüyle bakamıyor ya da bunu aşırılığa varan açgözlülüğü için asla yeterli görmüyordu; babası, annesinin üzerinde daha geniş haklara, daha geniş bir etkiye sahipti. Çocukluğunda öfkesinden ateş püskürerek sopayla sobaya vurması, babasının karşısında kapıldığı yenilgi duygusunu açığa vurmaktaydı. 

Şimdi ise kadınlara karşı genel olarak biraz ilgi duyuyorsa, bunu onlarsız yaşamaya alışıp, onlarla arasındaki uzaklığı daha sağlam temellere oturtmak ve bir an önce kurulan ilişkilere bir an sonra nasıl son verileceğini öğrenmek için yapıyordu. Kendini güvenceye alma eğiliminin hazırlayıcı bir parçası olan bu “duyarsızlaşma” nevrozların mekanizmasında çok önemli yer tutar ve nevrozlu kişinin bir kez izlediği yaşam çizgisinin ve amacının nasıl zamanla her şeyden önemli niteliğe büründüğünü açıkça ortaya koyar. Yaşam çizgisi ve amacı anıları gruplandırır, yaşantıları bir ağırlık, bir yücelikle donatır ya da unutulmalarını sağlar; onları önemsizleştirir; duyarlılıkları güçlendirir ya da ortadan kaldırır; güçsüzlük ve kusurları hüner ve becerilere dönüştürür; içgüdüsel uyarıları kamçılar ya da onlara bir başka biçim verir; libido duyumsamaları, sapıklık ve fetişist özellikler oluşturur, kısa süre kendisinde şöylece alıkoyduktan sonra onları yeniden yok eder; hiçbir şeyden bir şey yapmaya ya da bir şeyden hiçbir şey yapmaya her zaman hazır durumdadır. Kesin olan bir şey varsa, bu mekanizma bilinmeden nevrozlunun ruhsal yaşamı, dolayısıyla nevrozun kendisi anlaşılamaz; oysa nevroz öylesine açıkça ortada bulunur, asla gözden kaçacak gibi değildir. 

Hastamızın giderek yoğunlaşan mastürbasyonunda da yine bir nevroz söz konusuydu. Şunu ileri sürebiliriz ki, 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hastamız daha önce hayalinde eşcinsellikle ilgili birtakım hazırlıkları yapmış, ancak ondan sonra mastürbasyonun da katkısıyla eşcinsel olabilmiştir. Sonradan pratikte gerçekleştirdiği tüm eşcinsel eylemleri, buna hazırlık olarak hayalinde başvurduğu mastürbasyonlarda, öte yandan kuşkusuz o zamanki düşlerinde saptayıp kanıtlayabiliriz. Buradan çıkan yadsınmaz sonuca göre, bir nevroz semptomu olan eşcinsellik kesinlikle diğer bütün nevroz semptomları gibi bir çalışma sonucunda kazanılmakta, çeşitli denemelerin ardından yararlı görülüp, hastanın bilinçsiz yaşamına monte edilmektedir. 

Buradan yola koyularak mastürbasyonun nevrozdaki önemi konusunda şunları belirtebiliriz: 1. Gerçek uyarılardan kaynaklanan mastürbasyon, çok geçmeden nevroz şemasın- da yer alacak duruma sokulmaktadır. 2. Mastürbasyona eşlik eden suçluluk duygularının işi, onun “büyük önemini” gereği gibi açıklığa kavuşturmak ya da aşırılığa vardırılmasını önlemek, ayrıca hastanın her şeyin üstünde yer alan eşcinselliinin kanıtlanmasına hizmet etmektir. 3. Mastürbasyona eşlik eden hayaller, nevrozlunun henüz önünde korkup geriye çekildiği amacı ele verir. 4. Tümüyle mastürbasyon olayı gerek aşağılık duygusunun, gerek bir başarısızlıkla karşılaşmaktan çekinmenin partnerinden duyulan korkuda pik yaparak, açgözlü hastayı kararını ertelemeye zorladığını gösterir. 

Bu son noktaya, hastamızın karar vermedeki korkusuna gelince, tüm yaşamındaki gibi büyük ölçüde bir saldırganlığa başvurmaktan kendisini alıkoyduğu görülmektedir. Hastamızın kendi cinsiyetindekilerle arasındaki uzaklık, yaşamla arasına koyduğu uzaklık kadar büyüktür, bu da bize onun yaşam çizgisini doğru anladığımızı gösterir. Çünkü baba, anne ve diğer insanlar karşısındaki daha önce tanımladığımız tutumla uyum içindeki aşağılık duygusuna, karar vermekten duyulan aynı korku, çevresini sultası altına alma konusunda 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fazlasıyla yükseğe oturtulmuş bilinçdışı, dolayısıyla değişmez amaç yol açmış değil miydi? Ayrıca diğer bütün hünerleri, yüze gülen davranışları, kendine yönelik tüm beklentiler karşısında takındığı pasif tutum ile kendini açığa vuran gizli inatçılığı, herhangi bir konuda yöneltilen soruları yanıtlamadaki biraz yetersizlik, erkeklikle bağdaşmayan, genel olarak kadınsal yollarda dolaşmaları, ama her şeyden çok daha önceden oluşturulmuş bireysel özellikleriyle başarılı bir eşcinselliği gerçekleştirişi, bütün bunları, hastamızın gerçekteki bütün düşüncesini, duygu ve isteklerini kendisi için “uygun nevrozu” seçene kadar zorladığını göstermektedir. Sonunda hastamız, hayali amacına ve onunla ilgili yaşam üslubuna en uygun nevrozda karar kılmıştır. 

Hastamız, eşcinselliğe hazırlıkta okul arkadaşıyla bir duş kabininde karşılıklı mastürbasyon eylemini gerçekleştirecek kadar ilerlemesi üzerine, eşcinsellik gelişiminde varılan bu düzeyi sağlam temellere oturtmak için bir başka yola daha başvurmuş; eşcinselliği alabildiğine büyüleyici bir çekicilikle donatmış; sevginin en yüce şekli diye ona övgüler döşenmiş; normal sevgiye aşağılık, hayvansı, bayağı gözüyle bakarak onu biraz daha değerden düşürmüş, yaşam planı da bunu başarmakta kendisine yardım etmişti. Macbeth, oyununda cadılar söyledikleri şarkıda “Güzel çirkindir, çirkin güzel!” 
derler. Nevrozlunun ruh yaşamındaki büyüselliklerin, çarpıtmaların, değersizleştirmelerin, aşırı değerlendirmelerin kişilik duygusunu güçlendirmek amacıyla yapılan hazırlıklar olduğunu “ Über Nervösen Charakter” (Nevrotik Karakter) isimli kitabımda uzun uzadıya anlattım. Her sapık gibi topluma yararlı tarafını devreden çıkardıktan sonra geriye kalan acınacak parçayı el üstünde tutan eşcinsel, böyle bir oyuna başvurarak cinsel yaşamın komplikasyonlarından kaçıp kendini kurtarır, bunlara karşı zekice bir yol izleyerek kendini" güvenceye almaya çalışır; ne var ki, ilgili davranışında ne sağduyuya, ne cesarete, ne de toplumsallık duygusuna yer vardır. 

Hastamızın eşcinselliğin bir başka şekli olan karşılıklı fellatio* için uygun duruma gelmesini sağlayacak çok sayıdaki hazırlığı, buna karşı son nefret ve direniş izini yok eder, dolayısıyla böyle bir sapıklığa başvurarak eşcinselliği adeta kutsamaya yönelik o bol sayıdaki hazırlık, organizmaya dayanıklılık sağlayan önlemler hastanın şöyle bir olay yaşamasına yol açmıştı: Geceleyin bir su bardağından idrar içmiş gibi belli belirsiz bir anımsamayla uyanmıştı bir sabah. Bardakta hâlâ idrardan bir kalıntı bulunmaktaydı. Olay, kendisini ayartıp fellatio'ya razı etmek için bir dostunun çalışmasına henüz karşı koyduğu sırada gerçekleşmişti. Sabah yaşadığı olay üzerinden de çok geçmemiş, hastamız dostuna karşı koymaktan vazgeçmişti. 

Her iki eşcinsellik yaşantısı arasında iki yaşantı daha yer almaktaydı. Ben de şimdi bunların birinden söz edecek, hastamızın nasıl sürekli olarak pasif bir rol oynadığını göstermeye çalışacağım. 

Bir gün hastamız umumi bir tuvalette bir adama rastlar, adam sırtındaki hırpani palto dolayısıyla dikkatini çekmiştir. Pek çok eşcinselde görüldüğü gibi bizim hastanın da dış görünüşüne özenip üzerine seçkin giysiler geçirmesi de yine eşcinsellerin kişiliklerinin temelinde bir güçsüzlük duygusunun yattığını ve dış görünüşlerini adeta rüşvet gibi kullanarak bunu dengelemek istediklerini gösterir. 

Hastamızla yabancı adam göz göze gelir, bu da birbirlerini tanımaları için yeterlidir. Eşcinsellerin gözleriyle birbirlerini tanımaları bilmeceden farksızdır. Bir kişinin kendisi gibi sapık olup olmadığına ilişkin yargısında eşcinselin yanıldığı seyrek 


* Oral seks. (ed.) 
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görülür. Bu konuda sorduğum sorulara hep şu genel yanıtı almışımdır: “Göz bir türlü ayrılmaz karşı gözden.” Ne var ki, bununla gözlerin birbirinden ayrılmamasının birbirini tanımanın sonucu olduğunu açığa vururlar. Eşcinsellerin daha önce yaptığı sayısız hazırlıklar dikkate alındı mı, birbirlerini tanıma konusundaki yanılmazlıklarını anlamak zor değildir. 
Birbirlerini tanımaları bilinçdışında, gözlerin bir soru-cevap oyunu oynar gibi karşıdakini sürekli testten geçirmesiyle gerçekleşmekte, sonunda gözlere her iki taraf arasında bir uzlaşmanın sağlanıp karşılıklı evet dendiğini açığa vurmak düşmektedir. Bu arada her iki eşcinselin zengin deneyimleri de üzerlerine düşeni yapmaktan geri kalmamaktadır. Hastamız, yabancı adama ilişkin yargısında kesinlikle yanılmamıştı, peşine takılan adamın tuzağına düşmekten kendisini kurtarmış, onunla ilk anda kurulan ilişkiyi derinleştirme niyetini çılgınca bularak bir kenara atmış, kafasında kendisini çok dikkatli davranmaya uyaran bir düşünceyle oradan uzaklaşmıştı. 
İlerideki eşcinsellik yaşantılarında da asla arayan taraf olmamuş, her zaman son derece ihtiyatlı davranarak karşısındaki partnerine yaklaşmıştır. Hastamız tuvaletteki karşılaşmadan kısa zaman sonra kendisini yasak tekliflerde bulunmakla suçlayan bir şantajcının oyununa gelmişti. Daha önceki yaşamını göz önünde tuttuk mu, bu yaşantının onun var olan pasifliğini daha da güçlendirdiğini anlayabiliriz. 

Hastamız yüksekokula yeni yazılmıştı ki babası ölmüş, o da kendisine bir iş bulmak zorunda kalmıştı. Her türlü saldırıdan ve başıboşluktan kaçan hastamızın memurluk mesleginde çalışmaya karar vermiş olduğunu duymak bizi şaşırtmamıştı. 

Ne var ki, bu iş de onun pasif tutumuna ve hırsına ters düşmüştü. Gözlerinin önünde durmadan babasının hayali canlanmış, babasının hayatta kendisinden daha çok şeye sa- 


51 


52 ALFRED ADLER 


hip olduğunu düşünmüş, derken, nasıl olduğunu anlamadan hukuk alanında çalışmaya karar vermişti. Ne var ki, alıştığı yaşam tarzı gelecekte sorumluluktan uzak kalmasını gerektirdiğinden önceki mesleğinden ayrılmamış, ama bu mesleği de yormuş kendisini, düşünceleri işinden başka yerlerde dolaşmaya başlamış, sonunda da çalışmasını bundan böyle olanaksız kılan,” öte yandan latent, ama etkin büyüklük hayalleri içeren saplantılı düşünceler baş göstermekte gecikmemişti. 
Kafasına “yüce bir güç” düşüncesi yerleşmiş, bu güçle ikili bir diyaloğu sürdürmeye başlamış, türlü yaklaşımlarla, yattığı yerden sıçrayıp kalkarak, sigara içmekten vazgeçerek onu emrine almış, gizli bir büyüsel yola başvurarak içinde en yüce güçten daha güçlü olduğu hayalini oluşturmuştu. Ele geçirilen başarılar, kuşkusuz sahip olduğu gücü aşırı değerlendirmenin sonucuydu. Çokluk bu oyun şöyle oynanmaktaydı: Bir hesabı kapatması mı gerekiyor, belli bir vakte kadar bunu yapmadı mı, annesinin öleceğini düşünüp o “yüce güce” sesleniyor, yarı içilmiş sigarasını ona feda ediyor, ardından da normal çalışmasını eskisi gibi rahat rahat sürdürüyor ve böylece annesinin hayatta kalmasını kendisi sağlamış oluyordu. 
Söz konusu saplantı nevrozunda pek çok zamanın boş yere harcandığı şüphesizdi. Peki ama, yaşamaktan korktuğu için kendisini pasif davranmaya yükümlü hisseden hasta için tehlikenin en büyüğü değil miydi bu? Bu durum, onu kadın karşısında kendini kanıtlamak zorunda kalmaması için eşcinselliğe sürüklemiş yaşam çizgisi değil miydi? Dolayısıyla psikolojik bakımdan hastamızın eşcinselliğiyle nevrozu önem bakımından birbirine denkti, her ikisi de başarılara susamış ama bunları normal girişimlerle ele geçirmeyi göze alamayan birinin başvurduğu kurnazlıklar, büyülü, sihirli yollardı. Hastanın doğal olarak yüksekokuldaki eğitimi de nevroz dolayısıyla suya düşmüştü ama o her bakımdan tanrısal bir 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üstünlüğe sahip olduğu, bu üstünlüğün doğumsal ufak bir neden ya da hastalık nedeniyle kendini açığa vurup değerini kanıtlayamadığı gibi bir hayale kapılmıştı. Ne var ki, bu durum karşısında bizim kafamızda paranoyanın semptomları canlanıyor: eşcinselliğin bazı noktalarda bunlarla sınır oluşturduğunu; eşcinselin, kendine güvenemediği için toplumun beklenti ve isteklerine cevap vermekten kaçtığını; kavuşmak istediği üstünlüğü arzuladığı ölçüde ele geçirememesi durumunda hastalığını öne sürdüğünü ya da başkalarından dogumsal olarak değişik biri sayıldığını vurgulayarak sorumluluktan3 kaçmak istemesini eşcinsellikte motor gücü olması sebebiyle açıkça görebiliyoruz. 

Hastamızda bir saplantı nevrozunun oluştuğu tarih, görüşümüzün doğruluğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Hastamız bir yıl önce bir arkadaşıyla eşcinsel ilişkide bulunmuş ama arkadaşı sonradan kendisini bir kızla aldatmıştı. Bunu şahsına yapılmış öylesine ağır bir aşağılama olarak görmüştü ki, arkadaşıyla ilişkiye düpedüz son vermişti. Hemen ardından içindeki hırs, emrinde her istediğini yapacak “yüce bir güç” bulunduğu hayaliyle ilgili yaşantıyı dengelemeye çalışmıştı. Ne var ki, arkadaşı bir türlü bırakmamıştı yakasını. O da çaresiz kalarak, içinde eşcinselliğinin değişmezliği inancıyla kalkıp bana gelmişti. Bana gelişi eşcinselliğinden kurtulmak amacını içermiyor, buna bir deneme gözüyle bakıyor, tedavideki olası bir başarısızlığı eşcinselliğini sürdürmesini haklı gösteren bir neden olarak değerlendirmek istediğini gösteriyordu. Bu alışılmış durumun tedavi çalışmasında hekime normaldekinden daha fazla güçlük çıkaracağını anlamak zor değildir. 

Ama çok geçmeden dostunu yalnız bağışlamasını değil, ona olan dargınlığını gidermeye son derece elverişli bir durumla karşılaşılmıştı: Oturduğu evde bir süredir uzaktan 


54 ALFRED ADLER 


akraba bir kadın kalmakta, hastamızın eşcinselliği için tehlikeli olacağa benzemekteydi. Bir kez akrabası olduğundan kadının kendisine yakınlığı, eşcinselliği için sakıncalı bir karakter taşımadığı gibi, sempatik özellikleriyle çok geçmeden kendisiyle olumlu bir ilişki kurması, hastamızı akrabasından elden geldiğince uzak durmak zorunda bırakmıştı. Aradaki ilişkiyi yaşam planına uygun şekle sokmak, onun kendisini baştan çıkarmasına fırsat vermemek için, akrabası karşısında da dayanıklılık sağlayacak hayli aşina olduğu önlemlere başvurmuştu. Kendisini sık sık “testten” geçirerek, akrabasının çekiciliğine karşı koyup koyamayacağını anlamak istemiş, her seferinde de bunu başaracağından emin olmuştu. Ne var ki, hastamızın başvurduğu kendini sınamalar bizim için bir değer taşımaktan uzaktı, nihayet kendisi rüşvetle satın alınmış bir yargıç rolünü oynamıştı testlerde. Öte yandan şimdi anlatacağım olay, bizim bu görüşümüzü doğrulayan kesin bir kanıt oluşturmaktaydı: Ne zaman biri çıkıp akrabasıyla evlenmek istese, hastamızda anlattığına göre kıskançlığa benzer bir duygu uyanıyor, ağır eleştirilere ya da küçük çapta .değişik entrikalara başvurarak saf dışı bırakıyor, gelgelelim akrabasına uzunca süre başka talip çıkmayınca da onun nasıl evlenmesini sağlayacağını düşünmeye koyuluyordu. Derken çoğunlukla “postillon d“amour”* rolüne soyunuyor ama buna yönelik ilişki biraz ilerleyince de onu yine koparıp atıyordu. 
Hastanın ilgili davranışında da oynanan eski oyunun yinelendiğini görüyoruz: Olduğu yerden kımıldamamak için hep bu oyunu sahneliyor, iş hayatında da aynı oyuna başvurmaktan geri kalmıyor, çünkü her ileri adımın kendisini bir karar verme zorunluluğuyla karşı karşıya bırakacağını biliyordu. 
Ne var ki, kendine güvenini kaybettiği için her türlü sınavdan uzak kalmayı yaşamının görevi yapmıştı. Hayli bir süre baş- 


* 


Aşk postacısı (çev.) 
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ka talip çıkmayan akrabasının yeniden ona yaklaşmaya çalıştığını görünce kendini güvenceye almak için büyük bir adım attı ve ona eşcinsel olduğunu açıkladı. Ama bu açıklama istenilen etkiyi göstermemiş, hatta akrabası kadınlarda sık karşılaşılan bir hayale kapılarak, eşcinselliğinden kurtarmak için ona daha çok yaklaşmaya koyulmuştu. Hastamız dostundan uğradığı ihanetin acısını asıl o zaman duyumsamış, öteden beri alıştığı gibi davranıp cilveleşmelerle, koketliklerle dostunu etkilemeye çalışmıştı. 

Bu durumda benim için, eşcinselliğin içyüzüne ilişkin ileri sürdüğüm görüşün doğruluğunu uzunca bir zaman açıkça sınama fırsatı doğmuştu. Hastamız yanı başındaki akrabasına ne zaman bir eğilim duysa, her seferinde eşcinsel duygularla dostuna yaklaşmıştı. Dostunu yeniden kazanmak için başvurduğu davranışları daha öncekilerle aynıydı, kadın işvebazlığının bilinen örneklerine göre şekilleniyordu hepsi. Öte yandan, hastanın iyileşmesini sağlayacak bizim bireysel psikoloji temeline dayalı tedavi yöntemimizin de önemi kesinlikle ortaya çıkmıştı. Hastamız dostuyla arasındaki uzaklığı kısaltır kısaltmaz, sadece kadından korkusunun, oynaması gereken erkeklik rolünü oynayabileceğine güvenemeyişinin nedenini anlamakla kalmamış, dostundaki ne gibi bir özelliğin kendisini onunla eşcinsel ilişkiye yönelttiğini apaçık görmüştü; bu da fazla bir dirençle karşılaşmaksızın erkek üzerinden seksüel başarıya ulaşmanın hazzıydı. Dostuna karşı başvurduğu bu karşı zehir, bir süre kısır bir koketlikte ayak direyip eşcinselliğe başvurmasını önlemişti. 

Hastamız ilgili dönemde, ayrıca daha sonraları başka nevrozlularda da karşılaşıldığı gibi birkaç eşcinsellik denemesine başvurmamış değildi. Bu gibi denemeler hastanın kendisini, daha başka kişileri ve genel olarak hekimi onun “iyi niyetine” inandırmayı amaçlar. Denemelerin olumlu bir sonuca götüremeyeceği baştan bellidir, sağlığına kavuşmakta olduğu inancı içinde beliren hastanın tedavi edilemezliğini göstermeye yönelik son bir çabasıdır. İlgili denemelere daha yakından bakıldığında, sağlıklı kimseleri bile başarısızlığa sürükleyecek gibi hazırlandıkları görülür. Hastamız söz konusu denemeyi çirkin, kaba saba bir fahişe üzerinde gerçekleştirmişti. Bu arada nevrozu da cinsel iktidarsızlık, ardından mazoşizm nevrozuna dönüşmüştü. Nevrozun iki şekli de aynı “hayır”ı, kadın karşısında duyulan korkuyu içermekteydi, cinsel iktidarsızlık kadınla arasına konan uzaklığın dışavurumuydu. Mazoşizme gelince; memento'nun sahnelenerek ortaya konmasıydı. 
Hastamız başvurduğu denemelerin belli bir amacı içerdiğine ilişkin sözlerimi anlamakta güçlük çekmemişti, nazik bir durumdaydı. Aynı zamanda hem yargıç, hem davacı olunamayacağına, ileri sürdüğü kanıtların sabun köpüğünden başka şeyler sayılamayacağına hemen aklı yatmıştı. 

Hayli mütevazı bir “ileri!”den oluşan aynı yaşam çizgisi, doğal olarak yüksekokuldaki eğitimini sürdürmesinde göze çarpıyordu. Saplantılı düşünceler, şimdiye kadar fren işlevi gören, zamanın çarçur edilmesine yol açıp engelleme amacı güden “yüce bir varlık”la düşüp kalkmalar, tedavinin baskısı altında ortadan kaybolmuştu. Sosyal yaşamla arada uzaklık sağlamaya yönelik çareler olmaktan çıkmış, topluma karşı sorumsuzluk diye bir şey kalmamıştı. Hastamız artık yüksekokuldaki derslere de devam ediyor, sınava hazırlanıyordu. 
Derste bir ara üzerine karşı konulmaz bir mahmurluğun çöktüğünü fark etmiş, bu da onu bundan böyle ilerlemekten alıkoymuştu. İlgili durumun geceleyin kendisini ustalıkla sergilediği uykusuz bırakmasından kaynaklandığını belirlememiz üzerine gündüz uyuklamaları da gücünü hayli yitirmişti.” 
Yine de ilerlemesi, tıpkı sevgi sorununda olduğu gibi sınırlı niteliğini önemli ölçüde korumuştu. 
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Bu iyileştirmelerden sonra hastamızı uzunca zaman gözden kaybetmiştim. Ancak savaşın başladığı 1914 yazında kendisini yeniden gördüm. İlk merak ettiğim şey, savaşla arasının nasıl olduğuydu. Kafamdan şöyle geçirmiştim: Hastamdaki hırs onu ileriye doğru itecek ama erkeklere özgü eylemlere güvensizliği ise bir fren işlevini görecekti. Benim tedavinin ardından davranışları bu konudaki korkaklığını azaltmış olabilirdi. 
Derken fazla beklemeksizin savaştan söz etmeye koyuldu. Savaş çıkar çıkmaz gönüllü askere yazılmış, ne var ki, askere alınacağı tarih yaklaştıkça korkusu, dolayısıyla askerlikten yakayı sıyırma isteği büyümüştü içinde. Bu davranışından seksüel gelişiminin o sıradaki durumunu çıkarmam güçlük doğurmamıştı. Kadınlarla arasındaki uzaklığın kaybolduğu görülüyor, ama çokluk yaşanan cinsel iktidarsızlık, kendini kadına teslim etmedeki güçsüzlüğün belirtisi olarak zaman zaman tatminsizlik hâlâ sürmekteydi. Savaş yaşantısında dikkate değer bir şey varsa, benim belirttiğim manik-depresif" yaşam çizgisini kısa aralarla izlemesi, güçlü bir ileri adımın yerini bir “geri adım”a bırakmasıydı. Her ikisinde de bir “hayır” pek belirgin olarak yer almaktaydı. 


Dördüncü Vaka 


K.u.K garnizon hastanesinde nöroloji kliniği şefi Kurmay Doktor Dr. Sigmund Scharf ile birlikte (Kumandan: Ober Stabarzt Dr. 2. Dabrowski), akıl ve ruh durumunun muayeneden geçirilmesi için hastanenin VI. birimine yollanan 59 yaşında rençber I, adındaki hastayla ilgili olarak hazırlanan rapor: 


Hastanın geçmiş yaşamına ilişkin anlattıkları: Erken yaşta anne ve babasını kaybetmiş, amcasının yanında büyümüş, daha sonra okuması için bir yatılı okula verilmiş. On kardeşi varmış, yedisi ölmüş. Kendisi de çelimsiz bir çocukmuş, 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dersleri ağabeyinki kadar iyi değilmiş. Hiç hasta yatmamış. 
Ancak on yıldır sık sık başı ağrıyor, doğru dürüst uyuyamıyormuş. Olgunluk sınavını vermeden liseden ayrılmış. Daha sonra kendini askerlik mesleğine adamış ama bir yıl sonra yine bu meslekten ayrılmış. Otuz iki yaşındayken daha önce aralarında bir sevgi ilişkisinin yer almadığı bir kadınla evlenmiş. Beş yıl sonra da eşi bir kız dünyaya getirmiş; söylediğine göre, kız biraz zihinsel özürlüymüş. Evlilik hayatı pek parlak geçmemiş, eşi otoriter isteklerine karşı çıkmış hep (zaman zaman eşini dövmüş). Biri 15, biri 10 yıl önce olmak üzere iki kez fahişelerden belsoğukluğu kapmış, her ikisi de doktor tedavisiyle gereken sürede iyileşmiş. İçki fazla kullanmıyormuş. Frengiye yakalanmamış. 

On üç yaşındayken pansiyondaki yardımcılardan biri tarafından baştan çıkarılıp, karşılıklı mastürbasyona sürüklenmesinden bu yana normal bir yol izleyememiş. İlgili bir seksüel etkinliğini yakın zamana kadar sürdürmüş. Normal seksüel ilişkiyi ise ancak zaman zaman, evlilik yaşamında da yalnız kısa süre ve seyrek olarak gerçekleştirmiş. Delikanlılık döneminde de kadınlarla düşüp kalktığı olmuş, hep yoksul taşra kızlarıyla ve fahişelerle ilişki kurmuş. Bir aşk macerası geçmemiş başından. Evlenme konusunda hiçbir zaman fazla istek duymamış, en sonunda hısım ve akrabaların üzerine düşmesine dayanamayarak bir evlilik yapmış. 

Eşcinsel ilişkilerinde hep aktif taraf olmuş. Kurbanlarını sürekli başkalarının yanında hizmet eden kişiler arasından seçmiş. Her zaman seçtiği kişinin şaşkınlığından ve sessiz biri olmasından yararlanmış. 

Son kurbanlarından biri kendisinden para sızdırmaya kalkmış, başaramayınca da onu ihbar etmiş, hasta da eşcinselliğinden dolayı mahküm olmuş, ama ardından ruhsal durumunun gözden geçirilmesi için bizim kliniğimize yollanmıştı. 
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Hastanın fizik muayenesinde tamamen normal bulgular elde edildi. İnce uzun, esnek bir vücut yapısı vardı, asla kadınsı çizgiler içermiyordu. Durumunda en çok kendisini üzen şeyin ne olduğu sorulduğunda, eşcinselliğinden ve mahkümiyetinden dolayı başkalarının önünde yüzünün kızarması olduğunu belirtti. Sosyal davranışı aşağıdaki özellikleri içermekteydi: 

Kurbanları olarak seçtiği hizmetkârlara karşı hiçbir zaman bir âşık gibi davranmamış, seksüel bakımdan kendisine karşı çıkmamalarını, başka bakımdan da her dediğini yapmalarını istemişti. Mahkeme dosyasından anlaşıldığına göre, yanında çalıştırdığı hizmetkârlara ve müstahdemlere kuşkusuz zalimce davranmış, onları gözünü kırpmadan cezalandırmış, keyfi olarak özgürlüklerini kısıtlamış, anında işten çıkarmış ya da mahkemeye vermişti. 

Dolayısıyla, gerek hizmetkârlara, gerek eşine karşı davranışı despot birinin davranışı izlenimini uyandırmakta, bu da, eşcinsel eylemlerini gerçekleştirirken başvurduğu despotça davranışa benzemekteydi. 

Hastanın iş güçle ilgili sorunlarına ve kadınlarla arasındaki cinsel ilişkilere gelince; görebildiğimiz kadarıyla yaşam karşısındaki tutarlılıkta bir kopmayla karşılaşıyor. Bu bakımdan hastanın genel başarısızlığından söz edebiliriz. Zaten cinsel ilişkilerinde asla kendi düzeyindeki kişilerin değil, her zaman hizmetkârların söz konusu olduğu görülmektedir. Despot karakteri, karşısındakinin güç bakımından düpedüz kendisine boyun eğmesini istemektedir; ilgili durum, karşı cinsiyettekilere yaklaşımında boynu bükük kadınlardan ve fahişelerden başkasını düşünmemiş olmasında açığa vuruyor kendini. 
Bu noktadan yola koyularak, kadının onda yabancılık, ulaşılmazlık ve yanına yaklaşılmazlık duygusu uyandırdığını, ancak kesinlikle bir üstünlük duygusunun cesaretlendirmesi 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durumunda kadına yaklaşabildiğini anlayabilmekteyiz. Eşi karşısında uğradığı yenilgi, daha sonradan iki defa geçirdiği belsoğukluğu son on yılda heteroseksüel ilişkiden tümüyle el çekmesine, kendisini içindeki egemenlik duygusuyla güven altında hissettiği şimdiki eşcinsel ilişkilerin dışına çıkmama- ya zorladığı anlaşılıyor. 

Mahkemece cezaya çarptırılmış hastadaki kökleşmiş cinsel sapıklığı açıklığa kavuşturmaya yönelik çalışmamız, bu noktada gerek tanıkların, gerek hastanın pek çok kez belirttiği bir durumu, yani -sevgi yaşamı bir yana- dayanıklı biri olmadığını, güçlüklerle karşılaşır karşılaşmaz hemen pes ettiğini doğrulamaktadır. Anlattığına göre hastanın rençberlik alanındaki girişimleri anlamsız ve plansız nitelik taşımış, mütevazı başlangıçlardan öteye geçmemiş. Gerçekten de bu bakımdan hastanın yaşamında değişmeyen bir davranışla karşılaşıyoruz: Hasta, başvurduğu girişimlerden biraz sonra yine el çekme konusunda alabildiğine güçlü bir eğilim göstermekte. Liseden olgunluk sınavını vermeden ayrılmış, ancak bir yıl çalıştıktan sonra askerlik mesleğinden uzaklaşmış, evlendiği eşinden boşanmış, tarım alanındaki girişimlerine ikide bir son vermiştir. Eşcinsel ilişkileri bile bir süreklilikten yoksun, tıpkı sapık bir Don Juan'ın eylemlerine benzemekte. 

Bir kararda durmayan, cesaretini kolay yitiren, güçlükler karşısında korkuyla gerileyen, ancak bir direnişle karşılaşmayıp bir başarısızlık tehlikesinin yer almadığı durumlarda aşırı bir enerjiyle ve daha önce gördüğümüz gibi despot gücüyle davranan birinin daha önce tanımladığımız karakter tablosunu göz önünde tutarsak, ilgili kişinin geçmiş yaşamından ve içindeki cinsel gereksinimden yanında çalıştırdığı hizmetkârları eşcinsellik eylemleri için kendine partner seçmesi bu tabloda doğal bir özellik olarak yerini alacak, tablo bütünlenecektir. Sevgi yaşamında da hastamız kadına yönelimden 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çok geçmeden vazgeçerek normdan sapmakta, hatta aşağı düzeyde kişiler olarak görüp tehlikeli gözüyle baktığı hizmetçi ve fahişelerden el çekmekte, nedensiz yere alçaltmaya çalıştığı karısından ayrılmaktadır. Seksüel amaçlara ulaşmadaki bu kolaylıklara karşın ilgili konuda aşılmaz güçlüklerle karşı karşıya bulunduğu duygusuyla kendisine ikide bir erkek hizmetkârlar üzerinde ucuz yoldan cinsel doyumlar, hem cinsel güdüsü, hem tahakküm hırsı bakımından sarsılmaz bir başarı sağlamaya çalışıyor. Güçlüklerinden arındırılmış ilgili seksüel amaçlar bile kendisinde yenilmez güçlükler karşısında bulunduğu duygusunu uyandırıp onu erkek hizmetkârlar üzerinde sağlayacağı ucuz başarılara yöneltiyor, onlara dayanarak kendisi için aynı zamanda seksüel içgüdüsü ve egemenlik hırsı için doyum, sarsılmaz bir itibar sağlamaya çalışıyor. 

Eşcinselliğinden duyduğu rahatsızlığı sürekli gidermek, eşcinselliğini güvenilir temellere oturtmak, hem kendi vicdarının hem de toplumsal vicdanın eleştirel sesini duyurması durumunda bundan gerek kendisine, gerek başkalarına karşı sorumlu tutulamayacağını göstermek için, sapıklığını değişmezlik ve bilmecemsi bir yazgı halesiyle donatıyor, cinsel dürtülerini tahakküm hırsı ve korkaklık gibi son derece belirgin karakter özellikleriyle bağlantılı kılıyor ve saf dışı bırakıyor. 
Çocukluktan gelen bir aşağılık duygusunun etkisi altında erkek gibi davranma çizgisinden sapıyor. Kadın korkusundan tahakküm hırsını uç noktalara vardırıyor. Hayatında başarıya ulaşmış görünmek için despotlukta ve eşcinsellikte karar kılıyor. 

Bütün eşcinsellerin yaşamında karşılaşılacağı gibi, ruhsal gelişimi eleştirel düşünce değil, içgüdüsel istem alanında gerçekleşiyor, denetlenemediğinden saplantılı niteliğe bürünüyor, hasta tarafından mantıksal nedenlerle giderilemeyen ve önüne geçilemeyen bir durum alıyor. Böylece eşcinsel bir 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bakış açısı oluşup, eşcinsellik doğrultusuna uygun nedenlere bağlanıyor, çünkü sapıklık karşılaşılan güçlükler ve sevi yaşamının sınırlandırmalarına karşı istenilen çıkış yolunu ve güveni sağlıyor. Ayrıca bir nevrozlu, —ne de olsa bir sapık başka özellikleri bakımından da böyle biridir- hayli zor psikolojik düşünüp taşınmaların asla üstesinden gelemez, daha çok sapıklığın doğumsallığına ve değişmezliğine ilişkin bilimsel bir giysiye büründürülmüş genellikle yaygın batıl inancın yardımına sığınır. Bir sapığın, normal insanın duygularıyla donatılmış birine dönüştürülmesi olanaksızdır. Kendisini sağlığına kavuşturacak çarelerle donatılması ancak uzun süreli bir psikoterapiyle gerçekleşebilir. Bunun bir başka yolu yoktur. 

Vardığımız sonuca göre, muayeneden geçirilen hastadaki eşcinsellik, erinlik (buluğ) döneminden beri gelişerek, “yaşanılan olaylar içinde” sapık karakter özelliklerinden yararlanarak sağlamlaşıp kişilik yapısına yerleşmiştir. Hastadaki eşcinsellik amacı, tüm yaşamı gibi güçlükler karşısında duyulan korkunun ve yaşam alanındaki despotça tahakküm hırsının özelliklerini taşımaktadır. Kendisini sağlığına kavuşturacak ruhsal çarelerden uzak bulunduğu için eşcinselliğinin de bir hezeyan gibi düzeltilebilmesi olanaksızdır. Tıbbi açıdan ortada hastanın sorumluluğuna yer vermeyen bir saplantı nevrozu bulunmaktadır. 


Beşinci Vaka 


Otuz yaşında olup hayli dindar, küçük burjuva bir çevreden gelen bir kadınla ilgilidir. Evlilik sorununa uzak duruşu dikkati çekmekte, bizi bir şekilde hastanın yaşam üslubuna götüreceğe benzemektedir. Hastanın birden çok kardeşi var; içlerinden biri, kendisinden biraz büyük ablası alımlılığı ve zekâsıyla ötekileri gölgede bırakıyor. 
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Tedavinin hemen başında açıkladığı anı ve yaptığı açıklama, evlilik sorununa uzak durmasına yol açan yetersizlik duygusunun önemli bir nedenini oluşturmakta. Tüm evlilik taleplerine evet demekten kaçıyor, öteden beri bir başka kadın (aslında ablası) tarafından geri plana itilmekten korkmakta. Hastadaki günden güne güçlenen bu yetersizlik duygusuna belki iki yıl kadar evin en küçük kızı sayılıp, doğal olarak şımartılmak talihsizliğine uğramasının, sonra da bu şımartılmadan yine çekilip dışarı alınmasının yol açtığını hiç duraksamadan tahmin edebiliriz. Bu ansızın dönüşümün pek çok çocuğu az çok derinden yaraladığı kuşkusuzdur. Kişiliğini doğum yerinde bu istenmeyen yeni durumla karşılaşması, pek çok çocuktaki yetersizlik duygusunu inanılmaz ölçüde pekiştirmekte, yaşam üsluplarının bir hayli yararlı, kuşkusuz çoğunlukla yararsız tarafa yönelip, onları güç eğitilebilir ve nevrozlu çocuklara dönüştürmektedir. Bu durumla ilk doğmuş çocuklarda işin doğası gereği sık karşılaşıldığını söyleyebiliriz. Hasta ailede ablasından daha çok el bebek gül bebek davranışı görmüş, dolayısıyla kardeşlerinin ağırlığını özellikle üzerinde hissetmişti. 

Hastamızda oldukça erken bir dönemde yaşam sorunlarından kaçma eğilimi açığa çıkmıştı. Çekingen davranışları, başlangıçta saygıyla bakılan kişilerin değersizleştirilmesi bir yetersizlik duygusunun varlığını gösteriyordu. Başaramayacağı korkusundan hiçbir işi yapıp çıkaramadığı için kendisine yeteneksiz ve beceriden yoksun biri diye bakılmıştı hep. Kadınlardan sıkı fıkı görüştüğü eşi dostu hiç olmamış, toplum içine girmekten kaçınmıştı. Henüz erinlik (buluğ) döneminden önce kafasında etik ve dinsel saplantı düşünceler oluşmuştu. Kendisini durmadan günahlar işlemek ve hatalar yapmakla suçlamış, ettiği yeminler ve davranışlarına koyduğu sınırlamalarla bedelini ödeyip bunları değiştirmeye 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çalışmıştı. Yeminlerde bulunmaya kendini zorunlu hissetmiş, yoksa çevresindeki kişilerden birinin cehenneme gideceğinden korkmuştu. 

Saplantı düşünce ve davranışlarını bireysel psikoloji yönteminin gerektirdiği gibi içeriklerinden soyutlamamız durumunda, geriye yeterince belirgin aşağıdan yukarıya uzanan, özellikle topluma yararlı olmaktan uzak, insanlarla aradaki ilişkide hiçbir şeyi değiştirmeyen bir yaşam üslubu kalır. 
Hastamız en ufak bir direnişle karşılaşmayacağı bir yoldan, özellikle evde el üstünde tutulan ablasıyla olmak üzere evde her türlü rekabet duygusundan uzak, tümüyle kusursuz ve günahsız bir kişi olmayı kendine görev edinerek yaşamını sürdürmenin üstesinden gelmişti. En küçük, çokluk en gülünç hatalarının bile amansızca peşine düşmüş, bir hakkaniyet duygusuyla başkalarından değişik bir yol izleyerek aklanıp paklanmaya çalışmış, bütün bunları da gelecek için yapmıştı. Kendisine biçtiği yüce konumun bilincinde değildi kuşkusuz, ama onu benimsemezlik de etmiyordu. Böylece kız kardeşinden üstün duruma ulaştığı aklına gelmiyor, aşagılık duygusunu dengelemeye giden yolda sürekli ilerliyordu. Kendisini kız kardeşinden aşağı konumda bulunmanın katlanılmazlığından alıp yukarıya çıkaracak bir çaba geliştirmişti; ilgili çaba değersizliği duygusunun bundan böyle yerine geçireceği avutucu bir şey olacak ve gelecekte kendisine başarı sağlayacaktı. Karşılığında ödemesi gereken ne varsa ödeyecek ve öylesine severek ödeyecekti ki bunlar, kendisi için, aynı zamanda giderek başkaları için yapıldıklarını gösteren bir kanıta dönüşecek, dolayısıyla başkaları için yararlı işler yapma yükümlülüğünden onu kurtaracak ya da en azından çalışma koşullarında yumuşama sağlayacaktı. Öte yandan, ne kadar yasa bürünse, ne kadar acı çekip yakınmalarda bulunsa yeterli görmüyor, çünkü ne kadar çok acı 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çekerse kendisini o kadar azizelik aşamasına yaklaşmış görüyordu. 

Ayrıca saplantı düşüncelerinin bir diğer bölümü, öncekileri onaylar gibi yukarı doğrultuda aynı çizgiyi izliyordu. 
Bir kişinin cehenneme gidip gitmeyeceği kendi elindeydi. 
Ağzından çıkacak bir yemine bakıyor, o kişi cehenneme gitmekten kurtuluyordu. Hastada bireysel psikolojinin sözünü ettiği tanrıya benzerlik elle tutulur gibi ortadaydı. Her şeye gücü yeterliliğine başvurması gerekmedi mi, kapıldığı huzursuzluk ve korku da anlaşılmaktaydı şimdi. Bunlar, ayrıca söz konusu yemini dile getirme saplantısı, elindeki gücü korumasını, kendisini aşağılık duygusundan kurtaran yaşam üslubunu birlik ve bütünlük içinde ayakta tutabilmesini sağlayan önlemlerdi. Faydalı çözümlere başvuramayan bu hastamızdaki yaratıcı güç ancak yaşamsal bir illüzyondan farksız, hayali bir davranışa yetecek kadardı. 

Hastamız yirmi dört yaşındayken, yeni bir olumsuzlukla karşılaşmış, kendisi gibi ürkek, çekingen bir delikanlı olan kuzeni izdivacına talip olmuştu. Ailesinin daha ilk itirazı üzerine kuzeniyle arasında sıcak bir ilişki kurulmaya kalmadan evlenme talebini geri çevirmişti. 

Derken karşılaştığı bu tür olumsuzluklara bir diğeri daha gelip katılmış, yaşamının belki ablasıyla aynı düzeye gelmesini sağlayacak önemli bir döneminde gerçekleşen bu durum da cesaretsizliğinin biraz daha güçlenmesine yol açmıştı. Bizler, bu noktada adeta kâhin rolünü üstlenip benzeri durumların hayatın büyük sorunu sayılan sevgi sorunundan da uzaklaşılmasına yol açacağını önceden söyleyebiliriz. Gerçekten de hastamız kendisini tedaviden geçirinceye kadar erkeklere karşı tüm ilgisini yitirmiş durumdaydı. Ne var ki, daha önce talibi olan kuzenine yaklaşımından kendisini ayakta taşıyan temelin güçsüzlüğü görülebilirdi. Talibini kukla diye nitelemişti. Yılgınlığa kapılmış insanların hazin yazgısıdır adeta, güçlük çekmeden gider, aynı şekilde yılgınlık içinde yaşayan arkadaş bulurlar kendilerine, bu da yılgınlık ortamında zaten yaşanan güçlükleri daha da çoğaltır. 

Bu noktada sayın eleştirmenlerimizin şu soruyu yönelttiklerini işitir gibi oluyorum: Peki ama nerede kalıyor o “erkeksi protesto”, nerede kalıyor “kadınsal aşağılık duygusu?” Hâlâ bazı araştırmacılar vardır, bireysel psikolojinin bir an önce hesabını görmek ister, görüşlerimizdeki sözde zikzakları arayıp bulmaya çalışırlar. Oysa ilgili protestonun üstünlük sağlama çabasının sadece somut şekli olduğunu, bunun diyelim, bir arabacının, bir şoförün ya da generalin mesleğini bir çocuğun kafasında somutlaştırmasına benzediğine akıl erdiremezler. 
Öte yandan, söz konusu ilişkiler öyle kolay anlaşılacak gibi olmayabilir. Belki şu basit soru, durumun aydınlatılmasına bizi daha çok yaklaştıracaktır: Hastamız kadınsal normun neden dışında büyümüştür? Yanıt: Kız kardeşi kadar güzel değildi de onun için. Buradan da yaşamdaki rolünü oynayabilmek için bir kadının güzel olması gerektiği düşüncesini hastamızın kafasında yaşattığı sonucunu çıkarabiliriz. Kadın güzelliğine aşırı değer verilmesi, kadının erkeğin yargısına sürekli bağımlı tutulması, erkeklerin marifeti olan bu sakıncalı düzen, gerek erkeklerin, gerek kadınların kafasına yerleşmiş genel bir saçmalıktan başka şey değildir ve kadının yaşam olanaklarını alabildiğine kısıtlamaktadır. Özellikle yılgınlığa kapılmış kadınlarda -bütün nevrozlu kadınlar böyledir- kökleri çok derinlere inen böyle bir görüşe toslanacaktır. Kültürümüzdeki erkeğe özgü bu ayrıcalık, doğal seleksiyonun önemli bir ilkesini, gelecekteki sağlıklı kuşakların bir garantisi olan güzelliği yanlış nedenlere bağlayarak erkekler lehine bir güç faktörüne dönüştürmektedir. Erkek bağımlılığını üzerinde duyumsayan hastamız da kendisini otomatik olarak kadın rolünü oynamaktan kaçmak, gösterdiği çabanın somutlaşmasını bu rolü oynamakta değil, hayali bir güçlülükte aramak zorunda bırakılmış görmekteydi. Böyle bir hayali güçlülük konumunda da öyle davranıyordu ki, sanki bir iş yapıyor ya da erkek arkadaşı bir kukla, bir başka deyişle belki kendisine erkek denemeyecek biri olduğu için kadıncık rolünü koşullu şekilde oynuyordu. Dengesizliğinde de en iyisi bir erkek olmakmış düşüncesi belki sık sık geçmiyor değildi kafasından. 

Dolayısıyla, hastamızda kadınsal bir aşağılık duygusunun varlığı kuşku götürmez görünmekte. İyi ama erkeksel protesto neresinde bunun? Neresinde mi? Bütün nevrozlu yaşamı kadınsal role başkaldırı oluşturan hastamız, erkeklerdeki gibi güçlü bir konuma ulaşma, yaşamını annenin değil, babanın durumunu örnek alarak oluşturma çabasındaydı. Ama öyle görülüyor ki, bunun için daha açık seçik kanıtlar gerekmekteydi. İşte bu kanıtları günlerden bir gün hastamızın kendisinde kesinlikle aktif bir eşcinsellik eğilimi saptaması sağlamıştı. 

Psikanalitik basın, bize düzenli olarak sevgiyi ya da erotizmi unuttuğumuz eleştirisini yöneltir. Biz, ruhsal olaylara ilgili perspektiften bakma konusunda eğitimli olmadığımız gibi, buna da yükümlü değilizdir. Bizim yapacak daha önemli işlerimiz vardır. Biz, gerek çocuklukta, gerek sonradan bir insandaki sevginin her zaman onun belli bir durumdaki yaşam tarzına uygun şekli aldığını göstermek durumundayız. 
Bu da belki bizim bu hastanın nasıl olup normal sevgiye götüren yolda başarısızlıkla karşılaştıktan sonra doğal olarak içerdiği sevgiyi erkeksel role ve erkeği dışarıda bırakıp normdan kaçma eğilimiyle uyumlu bir yön vermek zorunda kaldığını, yani “kovalanan biriyken, kovalayan” birine dönüştüğüne inandığını bulgulamamızı sağlayacaktır. 

Hastamızın başvurduğu doktorlardan kendisini seksüel psikolojinin sapık öğretilerine kaptırmış biri, onu cinselliğe 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doğru yaklaştırarak sağlığına kavuşturacağına inanmıştı. Sonunda hastada haftalarca süren, ancak yavaş yavaş kaybolan bir konfüzyon durumundan başka bir şey geçmemişti ele. 

Belki de kadının sadece bir yanılgısı söz konusuydu. Bizim konuşmalarımız hastanın seksüel ilişkilere yetersizliğini açıklığa kavuşturamadıysa, böyle birinin hayata gözlerini açabilmesi, aktarım olayına her türlü çareye başvurarak karşı koyabilmesi için ilkin aşağılık duygusunun hafifletilmesi gerektiğinden hâlâ kuşku duyan varsa, ilgili sonuç bir başka uyarı oluşturacaktır kendisi için. Hastamızın bütün yapması gerekenin erkeği büyülemek olduğuna ilişkin o alabildiğine yaygın hatalı görüşün kurbanı olduğu, ama bu saygıdeğer işi yapacak cesareti de kendisinde göremediği için, seksüel yöne doğru itmeler onu paniğe sürüklemekten başka işe yaramamuştı. Çok sayıda psikoz ve nevroz, genel olarak sinir hekiminin pek anlamadığı böyle panik durumlarında oluşmakta, ilgili çaresizlik havasında tüm gerçek değerlere alabildiğine değersiz gözüyle bakılmaktadır. 

Hastadaki saplantı düşüncelerinin içeriğine gelince, dinsel formların kabaca kötüye kullanımlarını oluşturuyor, güç elde etmeye yönelik çabaları, böyle bir dengeleme girişimini hastamızın gayet başarılı şekilde somutlaştırdığı görülüyordu. 
Çünkü söz konusu içerikler ancak Tanrı'da var olabilecek bir gücü gerektirmekteydi. Bundan böyle bir kişinin cehenneme gitmesi ya da cehennemden kurtulması hastamızın elindeydi, dolayısıyla insanların yazgısını belirleyip durmaktaydı. 
Hastamızı huzursuz eden bir diğer saplantı düşünce de, özellikle yemek sırasında sözleriyle, bakışlarıyla bir kişiyi zehirleyebilecek olmasıydı. İnsan ruhunun kapısı da bu aptalca düşünceye geniş çapta açık bulunur çünkü ilgili gücün kem 

gözlü birinde ya da büyücülerde varlığı sanılan güçten daha az olmadığı düşünülür. Söz konusu batıl inancın kalıntılarından birine durugörü ve medyumluktan oluşan batıl inançta da rastlarız. Yakından bakıldığında bütün bu saçmalığın kökünün bazı kişilerde başkalarının asla sahip olamayacağı doğumsal yetenekler bulunduğu batıl inancında karşımıza çıktığını görürüz. 

Pek çok nörolog ve psikolog bu noktada hastaların kendilerine de tuhaf ve anlaşılmaz gelen bir itirazda bulunarak, neden peki derler, hastalar ilgili semptomlarda ellerine böylesine bir güç geçirirler de hâlâ acı çekmeye devam ederler? 
Tutalım ki hasta başkalarını zehirleyerek öldüren kişilerde görebildiğimiz gibi elde ettiği güçlülüğün keyfini yaşamakta, buna karşı gerçekte gücü bir artış göstermemektedir; böyle bir durumda olası bir melankoli ya da bir şizofreni vakasıyla karşı karşıya bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Yani hasta toplumsallık duygusunun bağlarından kendisini o kadar sıyırıp almıştır ki, bizim hepimize egemen olan mantık da, akıl da kendisinden uçup gitmiştir. Saplantı nevrozunda ise böyle bir durum söz konusu değildir, hastanın kendisi düşüncelerine aptalca şeyler gözüyle bakar. Ne var ki, bir insanın konumu ve bir insanın amacı bakımından ne kadar saçma görünürse görünsünler, ilgili düşünceler gerçekleştirmekten korktuğu işlerden yakasını kurtarmasına son derece elverişlidir. Bu bir yana, yaşamın yararlı tarafında konuşlanmamasına da düpedüz haklı gözüyle bakmasını sağlar. Hasta nevrozlu davranışlarından dolayı sevinseydi, haklılık diye bir şey kalmazdı ortada. Hâlâ acı çekmesinin nedeni de işte budur. 

Hastanın son derece büyük acılar çekmesini zorunlu kılan bir başka neden de, içinde yaşadığı çevreyi de sarsmak ve kendisine itaat etmesini sağlamaktır. Durumdan acı çekmeyen biri olsaydı bunu yapabilir miydi? 

Hastanın saplantı düşüncelerinden dolayı acı çekmesinin bir üçüncü nedeni de, büyüleyici gücüne, soyluluğuna ve 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kutsallığına dikkati çekmek istemesidir. Ne kadar acı çekerse, elindeki gücün büyüklüğünün o derece bilincine varmaktadır. Hatta ne kadar acı çekse yine de azdır onun için, çünkü saplantılı ilişkiler bütünü içinde, gerçek içinde yer almak isteyen, gerçeklik değeri taşıyan tek parçadır bu acı. Çektiği acılar, büyüklüğünün kesinlikle bilincine varmasını sağlar. 
Yeter ki diğer saplantı nevrozlular gibi gözü çektiği acılardan başka yerde olmasın, acıların gücüne gözlerini kapayabilsin. 
Hastaya gücündeki hayali büyümeyi gözden uzak tutmamasını, çünkü cesaretsizliğinden dolayı yaşamın yararlı tarafında kendisini bekleyen ödevlerden kaçabilmek için nevrozunu geliştirdiğini unutmamasını öğretmek zorundayız. 

Nevrotik ilişkiler sistemini ortadan kaldırıp, yerine insan soydaşlarıyla ilişkilerden oluşan bir sistemi geçirmek bireysel psikolojiye düşen bir görevdir ve bu görev hastanın cesaretlendirilmesiyle yerine getirilir. Bizim hastada da gerek sosyal, gerek mesleki bakımdan ilgili görev başarıyla gerçekleştirilmiş, hastanın seksüel bakımdan da yeterli duruma gelmesi sağlanmıştır. Tedaviden önce boş yere geçip giden zaman için yazıklanılabilir. Ne var ki, bilimimizin günümüzde ulaştığı aşama sayesinde nevrozunda öylesine bir iyileşme sağlanmıştı ki, hasta bulunduğu noktadan yaşamı daha iyi görebilmekte, tümüyle topluma yararlı olacak gibi çalışmasının zorunluluğunu daha iyi duyumsayabilmekteydi. İncil'de geçen, nedamet getirmiş bir günahkâr, hiç günah işlememiş doksan dokuz kişiden daha çok Tanrı'yı sevindirir sözü, bireysel psikolojinin günahlardan arındırıcı Araf'ından geçen hastamız için de söylenmiş sayılabilir. 


Altıncı Vaka 


Bu vaka 53 yaşında bir adamla ilgiliydi, adamda meydan korkusu vardı, başkalarıyla bir aradayken doğru dürüst nefes 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alamıyordu. Kız kardeşinin yanında kalmaktaydı, bir oğlu vardı, karakter özellikleri kendisininkilere pek benziyordu. 
Adamın ilgisinin alışılmadık ölçüde kendi üzerinde yoğunlaşmasının nedenini araştırınca gördüm ki, on yaşındayken anne ve babasını kaybetmişti, evde kendisinden büyük iki kardeşi daha bulunuyordu. İlk atağı, kardeşlerinin birbiriyle kavga etmesi üzerine yaşamıştı. Bu da güç bir durumu bir başarısızlıkla yanıtlama eğiliminden kaynaklanmaktaydı. 
On kardeşin en küçüğüydü ve dedesinin elinde büyümüştü. 
Dedeler ve nineler her zaman bağışlayıcıdır. Anlattığına göre anne ve babasının mutlu bir evlilikleri vardı. Evde babanın sözü geçmekteydi, anne daha çok soğukkanlı bir kadındı, dolayısıyla annesinden çok babasına yakınlık duymuştu. 

Bir çocuğun ilk arkadaşı, eğer yaşıyorsa her zaman annedir; dolayısıyla bir çocuk babaya daha yakınlık duyuyorsa, annenin kendisine yeterli ilgiyi göstermediğini düşünebiliriz. Belki sevgisiz, soğuk bir kadındır anne ya da ev dışında bir işte çalışmaktadır ya da evdeki daha küçük bir çocuğuna daha çok sevgi göstermektedir. Bu koşullarda çocuk mümkünse babaya yönelecektir. Bizim vakada bu duruma karşı anne, hayli belirgin bir direniş göstermiştir. 

İnsanlar ilk yaşadıkları durumları çokluk gereği gibi anımsamaz; ama biz, nispeten az sayıdaki değinmelerinden tecrübelerimize dayanarak ilgili durumları yeniden kurup çatabiliyoruz. Hasta, çocukluğunun ilk yıllarından topu topu üç yaşantıyı anımsadığını, bunların belleğinin derinliklerine kazındığını ileri sürmüştü. Birini kardeşi öldüğü zaman üç yaşındayken yaşamıştı; cenaze töreninde dedesinin yanındaymış; dedesi mezarlıktan üzgün, gözü yaşlı dönen annesini öpüp, sevgi ve teselli içeren birkaç söz fısıldamış. 
Bunun üzerine annesinin hafifçe gülümsediğini görmüş ve şaşırmaktan kendini alamamış. Kardeşinin toprağa verildiği 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gün bu gülümsemesinden dolayı annesine duyduğu öfkeyi uzun zaman içinden atamamış. Aklında kalan ikinci yaşantıya gelince, dayısının güler yüzlü yumuşak eleştirisiydi. Şöyle demiş dayısı: “Neden annene hep kaba davranıyorsun?” 
Yaşamın aynı döneminden bir üçüncü anı da anne ve babası arasındaki bir kavgayla ilgiliydi. Kavgadan sonra babasına, “Kahramanca davrandın, baba, tıpkı bir asker gibi,” demişti. 
Babasına çok düşkünmüş. Babası tarafından şımartılmış, ona her zaman annesinden çok hayranlık duymuş. Oysa biliyormuş ki, babasından daha kusursuz bir karaktere sahipmiş annesi. 

Üç ve dört yaşından kaynaklanan bu anılarda hastanın annesine karşı savaşçıl 'bir tutum sergilendiğini görüyoruz. Birinci ve üçüncü anı, anneyi eleştirmek ve babaya olan eğilimini haklı göstermek amacını içeriyor açıkça. Hastanın anneden yüz çevirmesinin nedenini saptamak zor değil. Annesi tarafından o kadar şımartılmıştır ki, sonradan ortaya bir küçük kardeşin çıkmasını bir türlü kabullenememiştir. Bir küçük kardeş ki, ilk çocukluk anısında görünürde öylesine masum boy göstermektedir. 

Hastamız 24 yaşında evlenmiş, eşinin kendisinden beklentileri dolayısıyla evlilik düş kırıklığından başka bir şey getirmemişti. Çocukluklarında şımartılanlar arasında hiçbir vakit mutlu bir evlilik yapana rastlanmaz, çünkü böyle evliliklerde iki taraf da karşısındakinden bir şeyler bekler, ama hiçbiri kendisinden bir şeyler vermeye yanaşmaz. Hasta bu konuda birbirinden değişik deneyimler edinmiş, birbirinden değişik çalışmalarla evliliği ayakta tutmayı denemişse de başaramamıştı. Eşi sempatik biri değildi. “Yoksul bir adamın karısı olacağıma zengin bir adamın sevgilisi olsam bundan iyiydi,” diyerek yakınıp durmuş hep, sonunda da evlilik boşanmayla sonuçlanmış. Hasta gerçekte yoksul değilse de, eşine karşı 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hayli eli sıkı davranmış, kadın da boşanarak kendisinden intikam almak istemişti. 

Eşinden ayrıldıktan sonra hasta kadınlardan nefret eden birine dönüşmüş, eşcinselliğe eğilim duymaya başlamıştı. 
Gerçekte erkeklerle eşcinsel ilişki kurmaya yanaşmamışsa da, onları sarıp kucaklamak istemişti hep. Bu eşcinsel doğrultu genelde bir tür ödlekliktir. Hasta bir defa annesinden, bir defa da karısından olmak üzere iki defa kadın dayağı yemiştir; bunun üzerine kadınların yolundan çekilip, ileride benzeri aşağılanmalara uğramamak için cinsel isteklerinin doyumunu erkeklerde aramaya başlamıştır. Böyle bir eğilimi sağlam temellere oturtmak için de geçmiş yaşamda güçlük çekmeden bozmacalara gidilerek, içinden belli yaşantılar aranıp bulunur, önemleri abartılarak doğumsal eşcinsellik görüşünün kanıtları olarak kullanılır. Bu yaşantıların birinde de hastamız okulda erkek öğretmenine tutulduğunu, ayrıca bir çocukluk arkadaşı tarafından baştan çıkarılıp. karşılıklı mastürbasyon eylemine sürüklendiğini anımsamaktaydı. 

Hastanın davranışlarını kesinlikle etkileyen bir şey varsa, şımarık bir çocuk oluşu, hiç çaba harcamadan her şeye sahip olmak isteyişidir. Meydan korkusu ise, bir yandan kadınlarla karşılaşırım düşüncesinden, öte yandan kendisinde erotik bir istek uyandıracakları için erkeklerle karşılaşma tehlikesinden kaçmak isteyişinden kaynaklanmaktaydı. “Evden ayrılıp gitmeli miyim, yoksa evde kalmalı mıyım?” sorusunun yol açtığı duygusal gerilim hastada mide ağrılarına ve solunum şikâyetlerine yol açmıştı. Pek çok nevrozlu bir gerilim durumunda hava yutar, bu da solunum güçlüklerine, şişkinliklere, mide ağrılarına ve kalp çarpıntılarına neden olur. 

Kendisine bu durumu açıkladığımda, hasta şu alışılmış soruyu yöneltti bana: “Peki hava yutmamak için ne yapmalıyım?” Böyle bir soruyu çoğu zaman şöyle yanıtlarız: “Size 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ben bir ata nasıl bineceğinizi açıklayamam, ama ata nasıl binmemeniz gerektiğini söyleyebilirim.” Ya da şöyle bir tavsiye- de bulunuruz: “Evden çıkıp gitmek istiyorsunuz da, gitmek ya da gitmemek sizi bir çatışma durumuna sürüklüyorsa, hiç beklemeyip biraz hava yutun.” Hasta, diğer pek çokları gibi uykusunda bile nefes alırken hava yutuyordu. Ama artık benim tavsiyemi dikkate alıp kendisini denetim altında tutmaya başlamıştı, sonunda da alışkanlığından vazgeçti. Uykuda nefes alırken hava yutup uyandığında kusmak, genel olarak ertesi gün kendilerini bekleyen içinden kolay çıkılmaz nazik bir durumu düşündükçe kıvranıp duran hastalarda görülür. 

Hasta, çocukluğunda şımartılmış biri olarak hep vermeden almaya alıştığını anlar anlamaz iyileşmeye başlamıştı. 
Artık daha kolay bir seksüel ilişkiye kavuşmak için normal seksüel yaşama kapıları kapayıp hayali bir eşcinsellik edindiğini, bu cinsellik sayesinde kendisini gerçek eşcinselliğe yönelme tehlikesinden korumaya çalıştığını anlamıştı. Bütün süreç huzura kavuşmak için çok iyi hazırlanmış bir yoldu. 
Tedavinin başarıya ulaşması için geriye giderilecek son bir engel kalmıştı: yolda giden, kendisini hiç umursamayan insanlar gibi yabancılar arasına karışmaktan duyduğu korkuyu üzerinden atmak. İlgili korkuya da yol açan, meydan korkusunun derinlerde yatan nedeniydi ve bu neden de ilginin odak noktasında yer almadığı durumları saf dışı bırakmaktan oluşuyordu. 


Yedinci Vaka 


Erken çocukluk anıları bize çoğu zaman bir kişinin seksüel davranışının ne gibi yollar izlenerek inşa edildiği konusunda aydınlatıcı bilgi verir. Hayattan çok şey bekleyen 14 yaşındaki bir oğlan yüzmeyi öğrenmede hayli zorluk çeker, genel olarak bir şey öğrenmeye istek duymayan biridir, özellikle 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matematiği sevmez. Böyle çocuklarda matematik en zor derstir; belki de bunun nedeni, matematiğin özel bir dikkati gerektirmesidir. En iyi arkadaş sayılan annesine, yüzme havuzunda ya da bir başka yerde erkeklerin kaslarını gördü mü içinde bir seksüel uyarılma hissettiğinden söz etmiştir sık sık. Anımsayabildiği en eski yaşantısı, annesiyle gezmeye çıktıklarında bukle bukle sarı saçlarını görenlerin çok vakit bu ne sevimli bir kız demiş olmalarıdır. 

Oğlan değil, daha çok bir kız olmayı mı isterdin diye sorulduğunda, kesinlikle yadsımıştı bunu. Kafasında erkeğin kadından daha iyi olduğu düşüncesi yaşamıştı hep; ne var ki, gerçekte her şeyi hiç zahmete girmeden ele geçirmek istediği için, erkek rolünü oynamanın gerektirdiği hazırlıktan içgüdüsel olarak kaçmış, sanki bir kızmış gibi erkekler tarafından sevilip ilgi çekmeyi amaç edinmişti; bu da dış görünüşü düşünülürse, gerçekleşmeyecek gibi değildi. Oysa diğer konularda başarıya ulaşması zor ve kuşkuluydu. Bu yüzden de tembelliğe ve yetersizliğe kaçıp sığınmıştı. Böyle bir yaşam üslubu -bunu her zaman göz önünde tutmak gerekiyor- hastaya güç ve otorite sahibi biri olduğu duygusunu sağlar. İlgili üslup, istenildiğinde egemenlik altına alınamayan durumlardan kesinlikle uzaklaşılmasını ister; dolayısıyla oğlanın gök gürültüsünden aşırı derecede korktuğunu öğrenmemiz bizi hiç şaşırtmamıştır, çünkü gök gürültüsü ne yapılabilen ne de denetlenebilen şeylere en güzel örnektir. 

Ailede ikinci ve en küçük çocuk olarak dünyaya gelmiş aşırı hırs sahibi hastayı karşılaştığı olumsuzluklar, bir erkeğe yaraşır bir başarı elde edemeyecek duruma düşürmüştür; oğlandaki kendine eşcinsel bir amaç belirlemek, aktifliğe yer vermeyen el üstünde tutulup baş tacı edilmelerle egemen olmak çabası da buradan kaynaklanmaktadır. 
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Ozet ve Sonsöz 


Eşcinsellik uygarlığın kendisi kadar eskidir. Elimizde en eski dönemlerde oğlancılığa başvurulduğunu gösteren anlatılar bulunuyor. Kimi zamanlar değişik toplumlarda ilgili sapıklığın kitlesel yaygınlık kazandığını görüyoruz. Ortadoğu'nun bazı bölgelerinde, ayrıca Yunanistan'da aşk tanrısı Eros'a genel bir eğilimin yaşandığı dönemde ilgili sapıklığın yaygın olduğunu bilmeyen yoktur. Zamanımıza gelince, dört bir tarafta, kentte, kent dışında, alçaklarda, yükseklerde, erkeklerde, kadınlarda, tüm yaşlarda ve tüm ülkelerde tek tük görülüp dernekler ve değişik örgütler tarafından özellikle desteklenmekte ve büyük ölçüde yayılma eğilimi göstermektedir. Bütün ülkelerde ve bütün zamanlarda hayli yaygınlık kazanması da eşcinselliğin tedavi edilemezliğine olan inancı pekiştirmektedir. 

Pek çok araştırmacı ve konunun uzmanı pek çok kişi, uygarlığın cinsellik içgüdüsünde zayıflamaya yol açtığı görüşüne eğilim göstermektedir. Dikkatin hayvanlar dünyasına çekilerek, yalnız ehlileştirilmiş canlılarda eşcinsel davranışlara rastlandığının ileri sürülmesi ilgili görüşü destekler görünmektedir. Freud, insanların genelinde var olan doğumsal eşcinselliğin cinsellik içgüdüsünün bileşeni olduğu, normal cinselliğin etkinlik dışı kalması ve uygun koşulların bulunması durumunda eşcinsellik eğilimleriyle karşılaşıldığı varsayımıyla ilgili davranışların sıklığını açıklamaya çalışır. 
Freud'un cinselliğin bilinçdışına itilmesine uygarlığın yol açtığı, öte yandan bilinçdışına itilmiş cinsellikten ise uygarlığın doğup çıktığı savı geniş çevrelerce bilinmektedir. 

Psikolojik bakımdan tek tek hastalara ve çocukların ruhsal yaşamına ilişkin olarak yürütülen derinlikli araştırmalar, hayli yaygın görülen eşcinselliğin ve her iki cinsiyet mensubunda fragman niteliğindeki uygulanışının gizini ortaya çıkarmıştır. 
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Her iki cinsiyet mensuplarında mastürbasyonun ve heteroseksüelliğin yanı sıra çokluk eşcinsel davranışlarla, eşcinsel hayal ve sevip okşamalarla karşılaşılmaktadır. Bir yanda ele geçen kimi fırsatlar, cezaevlerinde, yurtlarda, yatılı okullarda, kışlalarda ya da aile ortamında başvurulan sıkı gözetim, öbür yanda çocukların büyükler tarafından baştan çıkarılması vb. 
adeta düzenli olarak eşcinselliği teşvik etmektedir. Ne var ki, evli kişilerin ve heteroseksüellerin de sıklıkla bu sapıklığa başvurduğu görülmektedir. Fellatio olsun, oğlancılık ya da karşılıklı mastürbasyon olsun ilgili sapıklığın akla gelen tüm çeşitlemelerine bir arada ya da tek başına rastlanmaktadır. 
Ama içlerinde en çok başvurulanı karşılıklı (mutuel) mastürbasyondur. Çokluk teşhircilikten, hayal kurmalardan, sevip okşamalardan öteye geçilmez eşcinsellikte. Seyrek olmayarak araştırmacılar, sadizm, mazoşizm ve fetişizm gibi daha başka sapıklıklara da hep bir arada başvurulduğunu gözlemlemiştir. Nevroz ve psikoz tablolarının seksüel olaya eşlik ettiği ya da olayın kendisi olarak görüldüğü literatürde anlatılmaktadır. Benimse seksüel olaya bir nevrozun, bir saplantı ve korku nevrozunun karışmadığını gördüğüm bir vaka olmamıştır." 
Eşcinselliğin morfinizm ve kokainizmle birlikte görülmesi de seyrek karşılaşılan bir şey değildir. 

Eşcinsellerde aşağıdaki ortak özelliklerin varlığı yakın zamandaki araştırmacıların dikkatini çekmiş bulunuyor: 


. Dış görünüş, 

Davranış, 

. Cinsel organlarda anomaliler, 

. Karşı cinsiyettekilere değer vermeme, 

. Eşcinselliğe ilişkin rüya ve hayaller, 

. Çocuklukta kendini açığa vuran belirtiler, 
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. Genelolarak aile üyelerinde görülmesi. 
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Son on yıllara kadar eşcinselliğe pespayeliğin, aşırı cesaretin ve heteroseksüelliğe aşırı doymuşluğun yol açtığı görüşü benimsenmişti. Ancak hekimler, içlerindeki eğilime elden geldiğince karşı koymaya ve bundan kurtulmaya çalışan çok sayıda eşcinselin varlığını ortaya koymuştur. 

Yukarıdaki saptamalara ve hekimlerin ilgili bulgulamasına dayanılarak eşcinsellikte doğumsal etkenlerin varlığına inanılmaya başlanmıştır. Kusursuz şekilde tedavi edilmiş bir eşcinsellik vakası geniş çevrelerce bilinmediğinden olacak, ilgili görüş tutunma eğilimi göstermiş, bol sayıda tedavi edilmiş eşcinsellik vakası bulunduğu unutulmuştu. Daha sonraları ise tedavi edilebilmiş eşcinsellik vakalarıyla karşılaşılması ve bunların literatürde yayınlanması üzerine bir diğer görüş kabul görmüştür. Krafft-Ebing, edinsel bir eşcinselliği doğumsal bir eşcinsellikten ayıran belki ilk kişi olmuş, ayrıca erkek eşcinsellerin beyninde kadınsal bir bölümün bulunduğuna inanmıştı. Binet ve Schrenk, sonradan Freud, çocuklukta seksüel bir travmanın ya da yaşantının söz konusu olduğu, bunun sonraki fiksesyonunun da seksüel içgüdünün izleyeceği yönü belirlediği görüşünü benimsemişti. İlerideki araştırmalar sonunda Freud, eşcinselliğin aslında bilinçdışıma itilip sonra yeniden canlandırılan bir libido parçası sayıldığı, eğilim ve hayal şeklinde belki bütün nevrozlularda karşılaşılacağı görüşünü benimsemiştir. Krafft-Ebing'in, Magnus Hirschfeld'in ve Weininger'in görüşlerinden uzak sayılmayan Steinach'ın görüşü ve tedavi çalışmaları, eşcinselliğin nedeni olarak cinsellik bezlerindeki yetersizliği gösterir. Eşcinselliğe yol açan neden konusunda en yaygın görüş, Magnus Hirschfeld'in “ara basamak kuramı”dır. Buna göre, eşcinselliğin organik ve ruhsal dışavurumlarını kadın ve erkeklerde “andrin ve gynâcin” hormonları oluşturur, iki hormonun ortak çalışması da heteroseksüelliklerle eşcinselliklere yol açar. 
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Ben kendim, çok sayıdaki hastayı tedavi çalışmalarımın sonuçlarından yola çıkarak, eşcinselliğin her zaman ruhsal nedenlerden kaynaklandığı, organsal özelliklerin de buna katkı yaptığı görüşünü benimsemiş bulunuyorum. Kraepel de aynı görüşü savunarak, eşcinselliğe exogen (dış) etkenlerin yol açtığını belirtir. Holl, vakaların bir bölümüne endogen (iç) etkenlerin neden olduğu kanısındadır, tedavisi için hastanın psikoterapiden geçirilmesini gerekli bulur. Naecke'nin, Kiernau'ın, Havelock Ellis vb. isimlerin daha eski görüşleri Hirschfeld'in görüşü gibi çift cinsellik (biseksüalite) temeline dayanır, eşcinselliği cinsiyetler arasında gerekli uzaklığın bulunmayışına bağlar. 

Bir hayli sapıkla karşılaşıp sapıklıklarını katlanılmaz bir işkence gibi duyumsadıklarını ve bundan ne pahasına olursa olsun kurtulmaya çalıştıklarını bilmek, eşcinsellik anlayışında bir dönüm noktası oluşturmuştur. Ben, eşcinsellerin o “lanet olası eğilimlerinden” dolayı yakınıp durdukları, ama bundan kurtulmak için başka bir şey yapmadıkları gibi, bu yoldaki birazcık çabalarının ve iyi niyetlerinin sonuçsuz kalmasından eşcinselliklerinden kurtuluş umudu bulunmadığı sonucunu çıkardıklarını, dolayısıyla kendilerini yargılarken insaflı davranılıp, eşcinselliklerinin haklı görülmesini sağlamaya çalıştıklarını göstermiş bulunuyorum. 

Öte yandan eşcinsellerin kuşkusuz tüm kişiliklerinin gözden geçirilmesi sonunda hep şu gerçekle karşılaşmışımdır: eşcinsellerin normal insanlardan başka türlü olmalarından duydukları gurur, kadına karşı ruhlarının hayli derinliklerin- de yuvalanmış yetersizlik ve güçsüzlük duygusunu dengelemekte, bu dengeleme kadının aşağılanmasında da kendilerine hayali bir doyum sağlamaktadır. 

Eşcinselliğe “fikse” olmuş yaşantıların yol açtığı görüşüne kuşkuyla bakmakta çok haklı olduğum anlaşılmıştır. İlgili vakalarda benim sorum şu olmuştur hep: Ne gibi koşullar fiksasyona yol açmaktadır? 

Kafamızda beliren bir başka soru da şudur: Neden insanların büyük çoğunluğu eşcinselliğe karşı gerçekten düşmanca bir tutum takınır? Eşcinselliğe en azından bir günah, bir ahlaksızlık, bir suç gözüyle bakılması, uygar ülkelerin pek çoğunda eşcinselliğin cezalandırılması gereken bir eylem sayılması nereden kaynaklanmaktadır? Freud ve taraftarlarının bu konuda şöyle bir cevapla yetindiğini görüyoruz: Normal insanlar eşcinselliklerini bilinçdışına itmiş ya da sublime etmiştir de ondan. Aslında olasılık dışı, kesinlikle kanıtlanamayacak bir açıklamadır bu, gerçeklere değil, psikanaliz kuramına dayanmaktadır. İnsanların toplu yaşamalarındaki mantık, insan soyunun ayakta tutulmasını isteyen güç, insanda içkin toplumsallık duygusu, bizi böyle bir görüşe kesinlikle karşı çıkmaya zorlamaktadır. Eşcinselleri cezalandırmayla, onları zaten uzak yaşadıkları toplumdan ikinci bir uzaklaştırmayla eşcinselliğin yok edileceği ise kuşkusuz uygarlığımızın bir yanılgısıdır. Yasaksevi ve topluma karşı işlenen suç nasıl hoş karşılanmıyorsa, eşcinselliğe de toplum tarafından ses çıkarılmaması ve bunun hep öyle sürüp gitmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Gelecekten beklediğimiz, bu soruna ilişkin doğru dürüst bir tutum sergilemesi, eşcinsellik suçunu işleyenlerin de tedaviden geçmeye kendi özgür iradeleriyle karar vermesidir. 

Şimdi de doğumsal eşcinselliği kanıtlamak için öne sürülen yedi nedeni ele alacak, bunların elle tutulur bir tarafı olmadığını ortaya koyacağız. 


1. Dışarıdan bakıldığında eşcinsel erkeklerin çokluk kadınsı, kadın eşcinsellerin erkeksi bir dış görünümleri vardır. 
Dış görünümü saptamada başlıca ten, kalça, alın, göğüsler, sakal ve avret yerindeki kıllar, ses, eller ve ayaklar dikkate 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alınır. Buralarda eşcinsellikle bağlantılı olarak pasif eşcinsel erkeklerle aktif eşcinsel kadınlarda olmak üzere çok vakit anormalliklere rastlanmaktadır. İlgili anormallikler, ikincil (sekonder) karakter özellikleri olarak doğumsaldır ya da erken dönemdeki erbezi rahatsızlıklarının bir sonucudur. Ne var ki, aynı bozukluklar sık olarak tamamen normal insanlarda da görülür, dolayısıyla eşcinsellik oluşumunda kesin önem taşıdıkları haklı olarak yadsınabilir. Aynı organik bulguya karşın yol açtığı sonuçtaki değişiklik, seksüel davranışın asla organik bulgulara değil, daha çok bunlara nasıl bakılıp değerlendirildiğine bağlı olduğunu gösterir. Ben, kadın, çokluk tastamam çocuk tipinde erkekler gördüm, dış cinsellik organları işlevlerini düpedüz yitirmiş, kullanılamaz duruma gelmişti, öyleyken eşcinsel duygulara kapalıydılar. Çocuklar ve mahkümlar gibi bunların da ayartılıp eşcinselliğe sürüklenebileceklerinden kuşku duymuyorum. 

Ne var ki, eşcinsellerin büyük çoğunluğu ortalama normal tiptedir. Kalanları da hal ve tavırlarıyla insanda mensup oldukları cinsiyetin seçkin temsilcileriymiş izlenimini bırakır. 
Dışarıdan bakıldığında kendilerinde erbezi anormalliklerinin bulunduğunu gösteren bir belirtiye rastlanmaz, organsal durumlarını kendilerinde doğumsal bir eşcinsellik bulunduğuna kanıt diye ileri sürmeleri söz konusu değildir. 


2. Bir eşcinselin davranışını sözü fazla uzatmadan ele alabiliriz. Bunlar fiziki bir özellik olarak karşı cinsiyettekileri akla getiren, ama bunun daha çok eşcinsellik amacına ulaşmak için kullanımıyla yeni bir anlam ve önem kazanan dış görünüşü, karşı cinsiyet mensupları örnek alınarak uzun zamandır antrenman konusu yapılıp eşcinselliğine kanıt olarak değerlendirilen davranışlardır. Öte yandan, böyle bir yola başvurabilen eşcinsellerin sayısı da pek fazla değildir. Karşı 


82 ALFRED ADLER 


cinsiyettekilere öykünülerek edinilen özellikler arasında şunları sayabiliriz: teatral jestler, yapmacık davranışlar, susamış bakışlar, yapay bir çekingenlik, bir kişiye yaslanma gereksini- mi, erkek eşcinsellerde koketlik, kadın eşcinsellerde delikanlı tavrı, kinizm, atılganlık, buyurganlık... Dolayısıyla eşcinsellerin davranışlarından tanınmasına, onların da birbirlerini tanımalarına yine şaşmamak gerekir, nasıl kimseler olduklarını hal ve tavırlarıyla açığa vururlar. 


3. Cinsellik organlarına ilişkin anomalilerle literatürde sık sık karşılaşılmaktadır. Normal insanlarda da bu anomaliler seyrek görülüyor değildir. “Organsal Yetersizlik” isimli çalışmamda belki bütün organ yetersizliklerine seksüel organlardaki yetersizliğin eşlik ettiği sonucuna varmış bulunmaktayım. İlgili sonuç tersine çevrildi mi, cinsel organ anormalliklerinde diğer organların da yetersiz sayılacağı, dolayısıyla kişinin tümüyle biyolojik durumunun kolayca bir güçsüzlük duygusuna yol açacağı anlaşılacaktır. Güçsüzlük duygusu çok vakit kendini güvenceye alma ve yaşamın sorunları karşısında ihtiyatlı davranma eğilimiyle açığa vurur kendini, özel durumlarda her türlü çözümden el çekilmesine ya da olumlu çözüm yollarına başvurulmasına yol açar. Eleştirel açıdan saptanan diğer bütün gerçeklerle bir arada bakıldı mı, eşcinselliğin seksüel sorunun yolundan kaçmak isteyen güçsüz insanların bir çözüm denemesi olduğu anlaşılacaktır. 
Daha önce değinilen cinsel organ anormallikleri bakımından da bu görüşün doğruluğu ortadadır, çünkü bir phimosa ya da klitoriste bir büyüme değil, kişinin normallik için yeterli donanıma sahip olmadığına ilişkin hatalı görüşü eşcinselliğe yönelimde kuşkusuz kesin rolü oynar. 


4. Karşı cinsiyettekilerin erken yaşta başlanan küçümsenmesi, ancak yüzeysel bakıldığında causa movens ya da dogumsal eşcinselliğin dışavurumu olarak değerlendirilebilir. 
İlgili küçümseme, norma karşı inşası için çocuktaki elverişli deneyim ve yaşantıların destek noktalarını oluşturduğu bir güvencedir. Karşı cinsiyetteki anne ya da babaya aşırı saygı ve anne ya da babadan yüz çevirmesine yol açan aşırı korku bir kez var oldu mu, güçlü bir şımartılma ve tek taraflı bağlanım, çocukta bundan böyle aynı sıcaklığın asla yaşanamayacağı endişesiyle normal cinsellikten kaçışı doğurabilir. Kutsal Kitap'tan başlayarak bütün edebiyat dünyasında kadından olumsuz bir dille, adeta kadına düşman gözüyle bakılarak söz edilmesinin kararsız oğlanları, cinselliğin, doğurmanın, sevginin ve erkekteki büyüleyici gücün yol açacağı üzüntü ve tehlikelere, erkeklere pek güvenilemeyeceğine ilişkin mübalağalı anlatıların ise kızları ayrıca sık etkilediği görülür. 

Kararsız çocuk, bütün bunlara ilişkin algılardan yola koyulup sevgi konusundaki hazırlıkları kaçamak bir şekilde yapmakta pek güçlük çekmez ve bu konudaki uzun antrenman sonucu karşıt cinsiyetin olumsuz taraflarından başka bir şey görmez olur. 


5. Kimi araştırmacılar hastada eşcinsel düş ve hayallerle karşılaşılmasının eşcinselliğin doğumsal nitelik taşıdığının ve geriye döndürülmezliğinin bir kanıtı sayar. Bu cesur ama doğruluktan uzak bir görüştür ve diğer bazı görüşler gibi sözlü ve yazılı olarak açığa vurulması eşcinselliğin taşlarının yerinden oynatılmazlığına büyük çapta katkı yapar. Bilimin düş ve hayalleri ruhsal devinim formlarını simgesel dışavurumları olduğunu saptamasından sonra -bunun üzerinden de hayli zaman geçmiştir, bunlardaki yerinden oynatılmaz gerçekler değil, daha çok bireyin bir düzenlemesi sayılan, var olan değil de sonradan oluşturulan devinimi ele geçirmeye çalışılması gerekirdi. Rüyaların Yorumu'nda, Freud'un kendisi 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de bunu fazla dikkate almamıştır. Bütün düşlerin arka planında seksüel isteklerin, bunların arasında en çok da seksüel simgelerin yattığına ilişkin içindeki sökülüp atılmaz kanı, düşün seksüel dışavurumlarında genel devinim çizgisini ele geçirmekten kendisini alıkoymuştur. Dolayısıyla, benim saptadığım gibi? düş eşcinselliğe yönelik deneme tarzında bir adımsa ve bir antrenman önemini içeriyorsa, eşcinselliğe ilişkin düş ve hayaller, yaşamla diğer ilişkilerin dışavurumunda başvurulan seksüel bir dil değilse, olsa olsa eşcinselliğin gelişimini ileriye taşıyan bir çaba diye görülmesi gerekir, ki bu da pek güvenilir bir sonuç sayılamaz. 

Bununla ilgili olarak bir eşcinselin uyanıkken başvurduğu, sapıklığın başlıca dayanak noktasını oluşturan, ne var ki dikkatin sürekli olarak karşıt cinsiyetten kendi cinsiyetine yöneltildiğini gösterir bir kanıt diye bakılan son derece önemli bir başka antrenmana değinmeden geçmememiz gerekiyor. 
Bu da, eşcinselliğin klişeleşmesi ve mekanikleşmesine götüren başlıca yoldur. 


6. Gerçekten de eşcinseller, çoğu zaman erken çocukluklarından beri kendi cinsiyetindekilere karşı tek taraflı olarak dikkati çekecek kadar bir eğilim gösterdiklerini ya da özellikle onların alışkanlıklarını edinip oyunlarını oynadıklarını anlatır. İlgili eğilim, kuşkusuz gerçek yaşamda oynanacak cinsellik rolüne kötü bir hazırlıktan başka şey değildir ve nedeni genel olarak çocuğun içinde yaşadığı durumlardır. 
Dolayısıyla, ailede belki tek çocuk olan zayıf çocukların eğitiminde yapılan hatalar üst üste yığılıp oğlanları adeta kız rolünü oynamaya yöneltir. Çocuğun uzun zaman gerçek cinsellik rolünün bilincinde olmayışı ya da şımartılma sonucu pasif biri konumuna sürüklenip kız rolünde kendisine daha kolay doyum sağlayacağını umması, cinsiyetine uygun sayılmayan rolü oynamasını önemli ölçüde güçlendirir. Anne ve 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babaların doğacak çocuklarının oğlan olmasını istemiş olmaları kızların eğitimine öylesine damgasını vurur ki, kız ileride erkek rolünü bayağı oynayacakmış gibi yetiştirilir. Böyle kızların hayli sık olarak kendi cinsiyetindekilere seksüel bir sevgiyle yaklaştıkları görülür, çünkü bu sevginin doyuma kavuşturulması daha kolaydır; oysa erken yaşta başvurulacak normal cinsel ilişki kıyas kabul etmez ölçüde büyük sakıncalar içerir ve öyle ağır cezalandırılır ki normdan sapmanın sakıncaları erken zamanda seksüel olgunluğa kavuşanların karşı cinsiyettekilerden korkuyla uzaklaşmasına yol açar. Bu erken yaştaki durumların eşcinselliğin doğumsallığına ilişkin kanıtlarla ne kadar bağdaşabileceği açıktır. 


7. Bazı araştırmacılar, sapıklığın aile üyelerinde karşılaşılmasını, eşcinselliğin kalıtımsal olduğunun bir başka kanıtı diye gösterir: Yakından bakıldığında, aynı duygusal havayı soluyan aile üyelerini aynı cesaretsizlik ve güvensizliğin aynı yola sürüklediği ya da çocukların eğitiminde hiç değişmeyen hatalı aile geleneğinin aynı ya da benzer sonuçlara yol açtığı anlaşılacaktır. Ya da ailede uzunca zaman çocuk eğitiminde hastalıklı bir şımartmanın veya özellikle katı bir tutumun kalıtımsal olarak kuşaktan kuşağa sürüp gitmesi durumunda haydi haydi böyle bir sonuçla karşılaşılacaktır. 

Ben, sert tutumun ve tahakküm hırsının belirgin özelliklerini oluşturduğu kız kardeşlerinin yanında sık sık sapık çocuklarla karşılaştığımı söyleyebilirim. İlgili konudaki anlatılanlardan eşcinselliğin günümüzde uygulanan hatalı eğitimin bir sonucu olduğu yeterince açık görülmektedir. Yaşamda oynayacağı cinsellik rolü için yetersiz hazırlık ve eğitiminin dayandığı sağlamlıktan uzak temeller hastanın bireysel-psikolojik muayenesinde belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. 
Eşcinsellik denilen bu bela kesinlikle karşı cinsiyetin, dolayısıyla insan soyunun ortadan kaldırılması anlamını içermekte, 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dolayısıyla haklı olarak uygarlıkla bağdaşmaz nitelik taşımaktadır. Karşı cinsiyettekilerin uzağında, dar bir çevredeki yaşamla yetinebilen büyük ölçüdeki bir cesaretsizliğin ve umuda kapalı bir karamsarlığın dışavurumu olduğundan, hayatın güçleşmesi ve insanlararası ilişkilerde güvensizliğin büyümesi eşcinsellerin sayısını yükseltir ve onu kitlesel bir olaya dönüştürür. Bu konuda tarihe bir göz atıldı mı, kadının kamusal yaşamın ön planında yer aldığı dönemlerde zayıf erkekler ordusunun kadınla arasındaki uzaklığı daha çok büyütmeye çalıştığını ve diğer güven verici önlemlerin yanı sıra eşcinselliğe de kendilerini kurtuluşa kavuşturacak bir çare diye sarıldığını görmek mümkündür. 

Eşcinsellerin tedavileri ve sağlıklarına kavuşturulmaları psişik etkileme yoluyla gerçekleştirilir. Yıllanmış hastalıklarda bunun kolay olduğu sanılmamalıdır. Uygulanan tedavi, kendini yaşamdan dışarı atmaya bakan ödlek birinin yaşamın beklentilerini olduğu gibi sırtlanacak birine dönüştürülmesi- ne benzer. Hormon tedavisi ve cinsellik bezlerinin ekilmesi de içinde olmak üzere diğer tedavi denemeleri cesaret verici sonuçlar sağlamamışa benzemektedir. Bu konuda başarısız kalmış birkaç vaka biliyorum. Ne var ki, hafif vakalarda hastalığın genellikle kendiliğinden iyileştiği görülür. Eşcinselliğin anlaşılmasını sağlayacak en yalın, en kapsamlı formülü aramak gerekirse, şöyle diyebiliriz: Eşcinsellik, darda kalınıp başvurulmuş, başarısızlığa mahküm bir çaredir. 

Bizim bireysel psikolojinin ve nevrozlar öğretisinin sağladığı sonuçlarla tam bir uyum içindeki bu açıklamalar öyle sanıyoruz ki, eşcinsellik sorununu yeterince açıklığa kavuşturmuş olmaktadır. Bildiğimiz tüm vakalara dayanarak eşcinselliğin özellik ve nedenlerini kısaca açıklamaya çalışırsak şöyle bir tablo ortaya çıkacaktır: 
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. Hiçbir fizyopatolojik durum (kadınsal yapı, değişik içsalgı bezleri, yapay ya da doğumsal iğdiş vb.) bireyi seksüel uyarılarla doyumları kendi cinsiyetindekilerde aramaya yükümlü kılmaz. Buna karşılık ilgili vakalarda mantıksal bir hata olarak aklın bireyi baştan çıkarması söz konusu olabilir. 

. Eşcinselliğin kişiyi buna zorunlu kılıp doğumsal nitelik taşıdığı ve değiştirilemez olduğu görüşünün bilimsel batıl inançtan başka bir şey sayılmadığını açığa çıkarmak güç değildir. 

. Eşcinselliğin motor gücünü ve fiksasyonunu sağlayan, belli bir amaca yönelik bakış açısıdır. Bu açı, karşı cinsiyettekilerden korkar, aşırı bir benseviyi ve hastalıklı bir hırsı içlerinde barındıran çocuklarda güven sağlayıcı bir önlem olarak gelişir. 

. Eşcinsellik, belirgin bir yetersizlik duygusunu içlerinde taşıyan kişilerde başarısız dengeleme denemelerinden biri olarak oluşur ve sosyal aktiviteleri bozulmuş bu kişiler, toplumsallık sorunu karşısındaki tutumlarına tamamen uygun olarak, sosyal bakımdan sağlıklı denilecek bir etkinlik sergileyemez. 

. Dolayısıyla eşcinsellik, olası bir güçsüzlük duygusunun toplumsal yaşamın beklentilerine başkaldırısıdır ve kişinin üstünlük yolunda kişisel nedenlere dayanan hayali bir zaferi ele geçirmesini amaçlar. Eşcinsel bir erkeğin karakter tablosu (aynısı eşcinsel kadınlar için de söz konusudur) seksüel olaylar bir yana bırakılarak gözden geçirildiğinde, yetersizlik duygusundan bir hileyle, etik kurallara aykırı bir davranışla ve isyankâr bir tavırla hayali bir üstünlük duygusuna kavuşmayı amaçlayan kişisel tutumunun da dışavurumu olduğu görülecektir. İsyankâr tavra gelince, çocuğun aile ortamında sergilediği savaşçıl davranıştan kaynaklanır. 
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6. Eşcinselliğe karşı çıkılması, toplumda kendiliğinden oluşan bir tutumdur. Toplumla ilişkisine bağlı olarak büyür ya da küçülür. Dolayısıyla eşcinseller, toplum tarafından aforoz edilmelerden, yasal önlemlerden ve etik suçlamalardan kaynaklanan güçlüklere sürekli toslayıp dururlar. 

7. Eşcinsellere suçlu gözüyle bakılmasına; genellikle insanlara özgü düşünce zayıflığı dayanması, eşcinsellerin sapıklıkları için öne sürdükleri nedenlerin çok kez bilimsel batıl inançlara dayandığı, gerek kendileri, gerek bilim tarafından göz ardı edilmiş bir durumdan kaynaklanan iç savunu eylemlerine başvurduklarını dikkate alarak, eşcinselliğin suç olarak görülmesine karşı çıkmak durumundayız. Diğer bazı hastalıklar gibi eşcinsel nevrozluların da devlet zoruyla tedavilerinin gerçekleştirilmesi zorunludur. 


2, 
CİNSEL SAPIKLIKLAR* 


I. SADİZM VE MAZOŞİZM 


“Sadizm” kavramı, Fransız devrimi sırasındaki korkunç eylemlerinden dolayı Jakobenler tarafından tutuklanan ünlü Marquis de Sade'dan gelmektedir. 

Kitapları, örneğin Justine, seksüel bakımdan gerçekleştirdiği korkunç rezaletlerin son derece çirkin anlatımlarını içerir. 
Mazoşizm kavramı ise, gerek yaşamında gerek romanlarında erkeği güçlü kadınlara kendi isteğiyle boyun eğmeye yönelten karakter özelliklerini yansıtmış yazar Sacher-Masoch'un ismine dayanılarak Kraft Ebing tarafından üretilmiştir. Bu kavramlar doğrultusunda baş gösteren olaylar son on yıllarda kamuoyunu sık sık meşgul etmiş seyrek olmayarak mahkemeleri ve adli tıp doktorlarını söz konusu olaylarla ilgilenmek zorunda bırakmıştır. Schrenck-Notzing'in kullandığı “pasif ve aktif” algolagnia deyimi yukarıdaki kavramlarla tastamam çakışmaktadır. Eskiçağ kültlerinde, şimdiki zamanın gözden saklı kıyı köşelerinde ilgili sapıklıklardan birine ya da öbürü- ne rastlanabilmektedir. Eşcinseller gibi sadizm ve mazoşizm sapıkları da herkesten gizli bir araya gelmek ister ve bu istek- 


* Sadizm ve Mazoşizm için kullanılan üst kavram. (çev.) 
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lerini karşılıklı yardımlaşma yoluyla gerçekleştirmeye çalışırlar. Bu arada fahişeler gönüllü ya da gönülsüz önemli bir rol oynar, sado-mazoşistlerin beklentilerini karşılar, bazen sadist bazen mazoşist partnerlik yapar ve çokluk kırbaçlar, kayışlar, kelepçelerden oluşan bir malzeme deposunu ellerinde bulundururlar. Ayrıca şifreli “mesaj” ya da “sıkı ders” ismi altında yardımcı personelin de işe koşulduğu görülür. 

Hasta kişilerde belki bütün algolagnia formlarından daha sık olarak sadistik ve mazoşistik hayallere rastlanır. İlgili hayaller pek sık olarak daha çocuklukta, 6 ya da 7 yaşların- da görülmeye başlanır, kimi vakit korkunç içerikli masal ve hikâyeler dinlenirken belirgin seksüel duygular kendilerini açığa vurur. Çocukta seksüel duyguların uyanmasına yediği dayaklar yol açar ve hayal gücünü dayak atmanın ya da dayak yemenin imgeleriyle doldurur. Cinsellik belirtileri, haz duyguları, peniste dikleşmeler, mastürbasyonlar çocukluğun hayli erken dönemlerine kadar uzanır. 

İçinde seksüel duyguların yer almadığı aşırı itaat ve hizmete koşulmanın da mazoşistik bir özellik olarak nitelenip nitelenemeyeceğini belirlemek, doğal olarak terminolojiye kalmıştır. Aynı şekilde kadınsal bir yaşam tarzının tümüyle mazoşizm, kadına yaklaşımı ve kadınla seksüel ilişkisi belirgin bir aktifliği içeren yaşam tarzının sadizm kapsamına alınıp alınmayacağına karar vermek bu deyime başvuranların keyfine kalmıştır. Sezar hezeyanına kapılmışların, kitlesel katillerin, kundakçıların ve tümüyle toplumlara özgü vahşi eylemlerin sadizm, stigmatize ve ipnotize kişilerinkinin ise mazoşizm kapsamına alınması gerektiğine ilişkin Freud öğretisinde yer alan görüş bize göre haklı bir temele dayanmamaktadır. Ne var ki, saldırgan ve saldırıları sineye çeken davranışlarla birlikte olması durumunda cinsel içgüdünün hayli güçlendiği görülür. Hayallerden, seksüel davranışlar- 


EŞCİNSELLİK ÜZERİNE 91 


dan, seksüel amaçlı dayak atma ve dayak yemelerden, kelepçelenmelerden, zorla ırza geçmelerden, zevk için işlenen cinayetlerden algolagnia kapsamında yer alan bir saplantı nevrozunun söz konusu olduğuna karar vermek ne kadar kolaysa, haz duygularının yokluğunda bazen düşlerden, kötü alışkanlıklardan ve geleneklerden, kapışmaya ve dövüşmeye eğilimden böyle bir sonuca varmak o kadar güçtür. Çocuklarda ve yetişkinlerdeki dehşet sahnelerinde hazır bulunma isteği, hayvanlara eziyet etme, tüyleri ürperten hikâyeler dinleme eğilimi, çok vakit sadece zayıflık belirtisi olarak duyumsanan bir yumuşaklığı yapılan antrenmanlarla gidermek amacından kaynaklanır. Bu konuda güvenilir sonucu, her zaman hastanın baştan aşağı psikolojik muayenesi sağlar. 

Sado-mazoşizm, alabildiğine iğrenç sapıklıklar arasında yer alır. Ancak görevi dolayısıyla hekimdir ki, insan aklının birbirinden iğrenç olayları dinlerken adalet ve nesnellikten ayrılmaz. Bir sadistin kurbanı olan mazoşistin vücudundaki akla gelebilecek her köşeyi, hayalde ve gerçekte akla gelebilecek her türlü pisliğe bulaması, idrara ve çıkartılara boğması hiç de seyrek rastlanan olaylar değildir. Sadistlerdeki bu şeytanca dışavurum şekillerinin doğumsal etkenlerden ya da bezlerin çalışmasındaki bozukluktan kaynaklanabileceğini düşünmek biraz zordur. Sadistin kurbanı üzerindeki davranışlarına ruhsal nedenlerin yol açtığı o kadar açıktır ki, bunun için kanıtlar öne sürmek adeta boşuna zahmettir. İlgili davranışları açıklamak için başvurulacak her türlü biyolojik, seksüel-yapısal neden, her türlü doğa bilimsel kuram bir sonuç sağlamayacaktır. 

Öte yandan sapıklığa ilişkin her kuram, psikolojik araştırmaların verileriyle hesaplaşmak zorundadır. Bunların başında da karşılaşılan seksüel tuhaflıkların hastanın tüm kişiliğiyle bağdaşıyor olması gelir. Sapıklarda doğru dürüst bir insana 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kuşkusuz asla rastlanacak gibi değildir. Yine sapıklarda yalniz gereği gibi çözüme kavuşturulamamış görünen cinsel sorun değil, aynı zamanda biri toplumsal, öbürü mesleki olmak üzere yaşamın diğer iki sorunu da çözüme kavuşturulamamış durumdadır, bu da bir eksikliktir. Sapıkların tümüyle kişilik yapısının temelinde belli ölçüde bir yılgınlık, karamsar bir dünya görüşü yatar ve gerçekleştirilen eylemlerin güçlülük değil, güçsüzlük duygusundan kaynaklanmasına yol açar. Her zaman geçimli biri olmada, arkadaşlıkta, dostlukta, başkalarıyla bir arada vakit geçirmede çocukluk çağına kadar uzanan bir yetersizlik görülür. İnsanlarla ilişkide zayıflama psişik bakımdan o kadar büyük bir önemi içerir ki, derinlik psikolojisinin ya da normal psikolojinin tüm verileriyle bile eksiksiz açıklığa kavuşturulması olanaksızdır. Ayrıca böyle bir hastanın kendi güç kaynaklarına değil de, başka kaynaklara dayanan görünürdeki başarıları bizi yanıltmamalıdır. 
Aynı şekilde zaman zaman korku ve sakınganlıktan başkalarını devreden çıkarmanın sonucu olarak hastanın ailesine abartılı şekilde bağlandığına ya da anne ve babasından birine aşırı ilgi ve sevgiyle yöneldiğine tanık oluruz. 

Yaşamla arasına koyduğu uzaklık dolayısıyla hasta, normal olarak cinsel partnerini ve seksüel ilişkinin kendisini de çıkarır aradan. Her vakit hastanın özyaşamöyküsüne ilişkin çocukluğa kadar uzanan dışavurumları, doktorların çokluk sandığı gibi doğumsal içgüdü yönelimlerini değil, çok eskiden beri sürüp gelen hatalı antrenmanı ele verir. Hastanın normal davranışları bile ancak antrenmanın sürdürülmesiyle gerçekleşir, bu arada durmadan yaşantılar aranır, hayal gücüne başvurulur. Sadizm ve mazoşizm oluşumunun her zaman anlaşılır bir geçmişi vardır ve bu oluşum çeşitli dalgalanmalar yaparak gerçekleşir. Sadece amaç değişmeden yerinde kalır, bu da normun (normalin) dikkatle aradan çıkarılması ve 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değersiz kılınmasıdır. Bununla içten bağlantılı olarak başlangıçtaki tutukluklara karşı direnç kazanmak, anormallikleri, ayrıca iğrençlikleri sevgiyle karşılayıp geliştirmek için sürekli çaba harcandığı görülür. Böylece giderek normale karşı alabildiğine sağlam bir güvence, bir dayanak ve bir can simidi geliştirilir; “kovalanırken kovalayana dönüşüldüğüne inanılr.” Bu amaçla sapıklığın gelişimi tüm kişiliğe en uygun yolu izler. İlgili dışavurumda nedenselliğin, hele içgüdüsel anormalliklerin ne kadar az rol oynadığını sadizmden mazoşizme, eşcinsellikten sadizm ve mazoşizme sıklıkla gerçekleşen geçişler bize göstermektedir. Her insanın değerli ve önemli biri olmaya yönelik çalışmalarında inatçılık ve itaat, tahakküm ve boyun eğme gibi karakter özelliklerin etkinliğiyle karşılaşılır, dolayısıyla, sapığın normdan kaçışında sadizm ve mazoşizmin birlikte görülmesini açıklar bize. 

Sadizmdeki sapıklık bulguları arasında şunları da belirtmeden geçmememiz gerekiyor: Korkuya yol açan kimi yaşantı ve hayaller dolayısıyla erken yaştaki seksüel duyumsamalar sadece kalpteki, bağırsaklardaki, idrar kesesindeki ve ter bezlerindeki vb. sinir yollarını değil, aynı zamanda cinsellik organlarının sinirlerini de uyarmasına yadsınmaz bir gerçek gözüyle bakıyorum. Öyle sanıyorum ki, bu durum insanların sadece belli bir tipinde karşımıza çıkıyor ya da ilgili tipte belirgin olarak açığa vuruyor kendini. Burada benzerlerini “Organ Yetmezliği” isimli çalışmamda tanımladığım bir durum söz konusudur. Korku ve libido arasında bir ilişkinin varlığı daha çok bu sapıklarda akla yakın görünmektedir. Öte yandan, söz konusu fiziksel-ruhsal ilişki, tehlikeli ve yasak durumları yaşamak, bunları gerçekte ve hayalde oluşturmaya ya da kendini bir başkasının yerine koyup onun korkusunu duyumsamaya yönelik güçlü bir ayartıyı içermektedir. Buna ilişkin düşünceleri, çokluk cinselliğe yönelik kadın rolünü 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hayallerinde yedikleri bir dayak olarak canlandırmaktan hoşlanan ve bu hayallerinden ayrılmayan, ama onu gerçekleştirmekten her türlü bahaneye başvurarak uzak kalmaya bakan kadınlarda özellikle belirgin olarak gözlemlemiş bulunuyorum. Normal amaç, başarısızlıklara uğrama korkusundan bir kenara itilir itilmez, seksüel uyarı canla başla sürdürülen antrenmanlar sonucu akla gelen tüm durum ve amaçlarla bağlantılı kılınabilmektedir. Bu bakımdan mazoşistlerde belirgin bir cesaretsizliğin bulunduğuna inanmak hiç de zor değildir. 
Bize göre durum öbür sadistler bakımından da farklı değildir. Sapıklar kurbanlarını her zaman çocuklar ve kendilerini savunamayanlar arasından seçer, seksüel isteklerini en az dirençle karşılaşmayı umdukları kişilere yöneltir. 

“Freud okulu” ve bu okulun öncüleri sadizmi yapısal bir içgüdü bileşeni olarak biyolojik bakımdan açıklamaya, erkekteki seksüel içgüdüye akraba ve onun kapsamı içinde görmeye, mazoşizmi ise kadındaki seksüel içgüdüyle “bağlantılı” kılmaya büyük bir eğilim duyar. Önyargısını, düşüncelerinin “bilinçdışı” koşullarını anlamadan, insana özgü bütün dışavurum şekillerinin sosyal bir ilişki içinde yer aldığına, ruhsal yaşamda her zaman güç, değer ve güven elde etmeye yönelik çabanın bir şekilde kendini dışavurmak istediğine işaret etmek, romantiklerden (örneğin: Bader) bu yana, hatta daha eskiden beri bilimde de -halkta her zaman böyleydi- sıklıkla başvurulan bir âdet olmuştur. Ne var ki, seksüel yaşamlarıyla insanlar toplum, karşı cinsiyettekiler ve kendi değerleriyle ilgili olarak nasıl bir tutum takındıklarını açığa vurur ve her zaman seksüel davranışında bir kişinin topluma nasıl uyum sağlamaya, nasıl değerli biri olmaya, herkes tarafından takdir edilmeye, üstün konuma gelip kendini güvene almaya, değerli biri sayıldığı duygusunu toplum içinde ve ebedi (sub specie aeternitatis) olarak nasıl ele geçirmeye çalıştıklarını dile 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getirir. İlgili durumlara bilinçli bir şekilde yaklaşıldı mı şu bilgilere ulaşılacaktır: Gerek sadistler, gerek mazoşistler (tüm sapıklar gibi) yaşamlarını cesaretten yoksun insanların izlediği çizgi üzerinde sürdürür. Sadistler, en azından görünürde güç sahibi olmaya, tartışmasız bir üstünlüğe kavuşup gizli, çokluk bilinçdışı üstün erkeklik duygusunu ele geçirmeye çalışır. Mazoşistler ise, güçsüzlüklerini aşırı vurgulanmış bir şekilde açığa vurur. 

Bu çaba, insanın ruh yaşamında asla durup dinlenmez, asla son noktayı oluşturmaz. Mazoşizm her vakit kendi üzerinden dışarıyı gösterir, normun aradan çıkarılmasına uğraşır ya da sadizme doğru evrilir, seksüelliği bir yetersizlik duygusuyla iç içe geçer ve ilgili bu duygu cinselliğin değer ve önemi üzerinde bozmacalara başvurup normal cinsel ilişkilerden kaçıp kurtulmanın rahatlığını sağlar. “Çatışmasızlık” özlemi (Seif) mazoşistleri yanlış bir yola sürükler, “kendi değerlerine ilişkin duyguda zayıflama görülür ve bunun yol açtığı bozukluklarla (Weinmann) karşılaşılır. Ama mazoşistlerin kimi vakit dayaktan geçirilmelerle (flagellasyon) ve tövbelerle gülünç bir bağışlanma arayan alabildiğine zayıflamış ruh durumlarında yukarıya yönelik dengeleyici çizgi hiçbir vakit eksik değildir. Bu çizgide partnerin baskısından, eziyetinden, üstünü başını pisletmesinden uzaklaşmaya çalışan bir davranış kendini açıkça belli eder; öte yandan, ilgili davranışta çocukluktan, doğadan, böyle yetersizlikleri ona reva gören toplumdan şikâyet, bunlara okunan lanet her zaman belirgin olarak dile gelir. Ayrıca, başkalarını sürekli eleştirip aşağılayan bir tutum ve kendini başkalarından soyutlama eğilimi bu davranışta kendini açığa vurur. Dolayısıyla, dengeleme (kompenzasyon) kin ve nefret doğrultusunda gerçekleşir. 

Bireysel psikolojinin insanı tanıma konusunda sunduğu bilgi çok geçmeden bir başka dengelemeyi ele geçirmemizi 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sağlar, ilgili dengeleme nedeniyle mazoşizm dolaysız bir güçlülük durumu olarak fikse edilir. Bir başka söyleyişle partneri mazoşistin tahakkümü altına girerek, onunla birlikte sosyal, çokluk iğrenç bir rolü oynar. 

Ne var ki, sadizm-mazoşizmden yola koyularak sapıklık bilmecesini çözümlemek için başka taraflarda yapılan çalışmalara bir göz atmadan geçmememiz gerekiyor. “Çocuktaki seksüel yaşantıların fiksasyonu” konusundaki görüşler içinde en tanınmışı Fransız okulunun görüşüdür. Tüm çekiciliğine karşın ilgili görüş, neden değil de ille de belli yaşantının fikse olduğu sorusunu yanıtlayamamaktadır. Ya da Wexberg'in dediği gibi, belli yaşantıları fikse eden bir çocuk nevroza yakalanmış durumdadır ve bundan böyle nevrozunu şekillendirmeye çalışır. 

Nevrozlar da içinde olmak üzere tüm nevrotik olayların şeklinde libidonun daha öncelerde kalmış biyolojik bir evreye gerilemesi (regresyonu) olduğuna ilişkin Freud'un varsayımı, bir engelle (güncel çatışma) karşılaşan bir gücün (libido) geriye doğru bir akış izlediği gibi zamansal ya da fiziksel bir kıyaslamaya dayanır. Bu arada Freud'a göre libido oluşumunun tüm evreleri (ya da bunların seksüel-bünyesel bileşenleri) yeniden hayata geçirilir, ilgili bileşenler de sadizm ve mazoşizm kılığında kendini açığa vurur. Bu varsayıma karşı şu eleştiriler yöneltilebilir: 


1. Her oluşum her evresinde hem şimdiki zamanı, hem geleceği yansıtır, dolayısıyla Freud'un belirttiği bir regresyon olayı asla söz konusu olamaz. Yoksa her vakit geçmişteki olaylara el attığından bütün ruhsal yaşantıların regresyon niteliği taşıması gerekir. 

2. İnsanruhunda ve bütün zamansal periyodlarda her vakit aktiflik ve pasiflikten oluşan bir karışıma rastlanır. 
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İleride bir kazanç sağlamak için başvurulan pasiflik, geleceği görme yeteneğiyle donatılmış insan ruhunun hiç de yabancısı değildir ve bu eğilimin güçlendirilmesine de ancak olası bir yetersizlik duygusunda başvurulur. 

3. Libido oluşumundaki evreler tümüyle dış koşullara bağlıdır; öylesine bağlıdır ki, bunlara ve gereği gibi seksüel içgüdüye uygun sayılmayan hiçbir erotik bağlantının ve seksüel haz arayışının söz konusu olamayacağı söylenebilir. Dolayısıyla, bir çocukta nasıl olup da bir sapıklık eğilimiyle karşılaşıldığı sorusu dış koşullar gösterilerek yanıtlanabilir. Nevrozlar psikolojisi için şu soru daha önemlidir: Neden sapık biri sapıklığından vazgeçmek istemez? Bunun yanıtı, sorunun normal yoldan çözümünde bir başarısızlığa uğramaktan kaçındığı, sevilmemekten korktuğu için olamaz mı? 


Algolagnia, belirttiğimiz gibi, güçlü bir yetersizlik duygusunun ve bu duygudan kaynaklanan hatalı dengelemelerin dışavurumudur. Sadist “muzaffer mağlup” mazoşist “mağlup muzaffer” biridir. Algolagnia'nın dış belirtisi her zaman sıkıntı, telaş, ürperti ve korkudur. Sadistin kendisi de kurbanıyla özdeşleşerek böyle bir durumun oluşmasına katkı yapar. Ben, kendi hastalarımda her zaman korku ve heyecanın seksüel heyecanla daha çok bağlantılı olduğunu saptamış bulunuyorum. Sadist, geniş çapta bir cesaretlilik durumunda seksüel sorunun normal yoldan çözümünden kaçar, seksüel heyecanı bir tehlike içermeyen ya da içermez görünen yumuşak koşullarda, gerçek tehlikelerden sakınarak, korkuyu hayalinde ya da sanki oynadığı bir oyunda yaşayarak ele geçirmeye çalışır. Ağır baskı altında büyümüş olup, başka çocukların rahat hayatını yaşamaya katlanamayan çocuklarda sadizme eğilim gelişecek olumlu bir zemin bulur. 
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Böyle araştırmamızda biz de, kuşkusuz bir başka anlam- da, sadizmin organik nedenine kadar ilerlemiş bulunuyoruz. 

Algolagnia'nın tedavisi kolay değildir. Kısaca söylemek gerekirse, tedavinin bireysel yetersizlik duygusunun ve dengelemelerin bireysel şekliyle hesaplaşarak bunları ortadan kaldırması gerekir. Ayrıca hastadaki kendine özgü hipnoz durumunun giderilmesine çaba harcayacaktır. Öyle bir hipnoz ki, hastaya korku ve seksüel heyecan ilişkisini giderek daha çok talim ettirir ve kendisini ona doğal, dolayısıyla yok edilmez bir hipnoz olarak gösterir; oysa uygarlık yaşamımız adım başında “doğal” dışavurumları başarıyla değiştirerek, toplumsal dışavurumlara dönüştürür. 

Hastanın gereken cesareti gösterememesi durumunda başarılı bir tedavinin gerçekleşmesi düşünülemez. Hukuk adamlarının da burada açıklanan görüşleri dikkate alınarak, bir cezalandırmanın söz konusu olduğu durumlarda hastanın insancıl açıdan gözetim altında tutulup tedaviden geçirilmesini önermeleri gerekir. 


II. FETİŞİZM 


Daha önceki saptamalardan sonra sözü uzatmadan fetişizm konusunu ele alabiliriz. Fetişizmin karakteristik özelliği, hep normal cinsellik bakımından fazla rol oynamayan bir nesne ya da vücut parçasına aşırı değer verilmesinde aranmıştır. 
Fetişizmde her şey hokus pokus bir seksüel objeye dönüştürülebilir. Aşırı değerlendirme konusu yapılacak nesnelerin de en çok giysi parçalarıyla kullanım eşyalarının parçalarından seçildiği görülür. Ama vücuttaki organların, ayağın, elin, gözlerin, bacakların, göğsün vb. bölgenin aşırı değerlendirme konusu yapılmasıyla hayli sık karşılaşılır ve görüldüğü kadarıyla böyle bir davranış insanlar arası normal seksüel ilişkinin de pek uzağında değildir. Belki de her seven kişinin göz, saç, 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boy bos gibi bir fetişi vardır ve bunun tuhaflık olarak dikkati çekmeyişi pek çok kişide rastlanmasından, normal cinselliği engellemeyip ona eşlik etmesinden ya da onu güçlendirmesindendir. Örneğin, kaba saba sözler fetişizmi, ayna fetişizmi ya da belli bir parfüm fetişizmi vb. böyledir. Yine aynı şekilde sakatlar, düşkünler, yabancı bir ırkın mensupları, bir alt sınıfın insanları da bir fetiş rolünü oynayabilir. 

Araştırmacıların açıklamaları ilgili sapıklığın toplumsal önemine gelip dayanır, ondan ileriye geçmez. Araştırmacıların büyük çoğunluğu, fetişistlerin normal ilişkiye hazırlık oluşturan ya da ona eşlik eden bir evrede takılıp kaldıklarını vurgular. Ayrıca psychopathie, dejenerasyon ya da psikanalizin yaptığı gibi çatışmalar içeren seksüel bünyeyi fetişizmin bir nedeni olarak gösterir. Biz ise olaya, fetişistin davranışı sırasında neler olup bittiği açısından bakmanın daha önemli olduğu görüşündeyiz. Seksüel ilişkide ağırlığın fetişe kaydırılmasıyla partner aşağılanıp değersiz kılınmakta, bundan böyle partnerin şahsı değil, ondaki çokluk pek önemsiz bir ayrıntı seksüel önem ve değer kazanmaktadır. Değişik cinsiyettekilerin sergilediği üstünlük savaşı, sinsi uygulamalarını fetişizmde de açığa vurur, sapığı önemsiz nesnelere daha güçlü, eşine daha zayıf bir bağımlılık içine sürükler, karşı cinsiyettekilerden duyulan korku ve duyumsanan güçsüzlükte hafifleme sağlar. Fetişizm, bütün sapıklıklar gibi hatalı, ama kişisel deneyim ve alıştırmaların gösterdiği doğrultuda kendini dengelemeye çalışan yetersizlik duygusunun dışavurum şeklidir. Bu açıdan bakıldığında diğer bütün sapıklıklarla, nevrozlar ve suça yönelik eğilimlerle bağlantısını anlamak zor değildir. Öte yandan, fetişizme en çok görsel tiplerde rastlanması yine şaşırtmaz bizi. 

Fetişizmin daha büyük bir cesaretsizliği içeren pasif şeklini röntgencilik (voyeur) sapıklığında da görürüz. 
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III. EKSİBİSYONİZM (TEŞHİRCİLİK) 


Fetişizmdeki durumla pasif şeklini röntgencilikte de bulduğumuz daha büyük bir cesaretsizliği içeren teşhircilikte karşılaşırız. 

1887'de Lasegue'nin sapıklıklar bilimine soktuğu kavram, edebe aykırı çıplaklıklarla cinsel doyum arayan normdan sapmaların tümünü kapsar. Cinsellikte göstermenin (teşhircilik) ve bakmanın (röntgencilik) dışına çıkamamış ya da en azından normdan bu sapmayı hayli güçlü bir şekilde vurgulayan gerek teşhirciler, gerek röntgenciler görsel tipte kişilerdir. İlgili kişilerdeki cesaret eksikliğini ve aktivite azlığını diğer bütün yaşam ilişkilerinde de saptayabiliriz. Ne var ki, aynı kişilerin kendilerinden güçsüzler karşısında da çokluk astığı astık, kestiği kestik kişilere dönüştüğünü görürüz. Teşhircilikte her zaman toplumun normlarına karşı bir savaşla karşılaşırız. Teşhirciler, soyunarak çocukları korkutma, onları olumsuz yönde etkileme eğilimiyle hemen sadistlerin yanında yer alır. 

Kendilerini eğitenlere karşı başkaldıran çocuklarda cinsellik rollerini arayış evresinde ve sonradan geniş çapta teşhire yönelik davranış ve eylemlere rastlanır. Bunlara bakarak, çocuklarda haksız yere sapıklık eğiliminden söz edilebilir. Ne var ki, hiçbir şey çocuğa büyüklerin normal seksüel ilişkisi kadar uzak değildir; öte yandan bir sapıklık eğilimine karşı ağır korkutmalar ve cezalar da çocuğu bekler. Dolayısıyla, çocukta seksüel etkinlik bakımından geriye kalan, dışarıdan bakan tarafsız birine sapıklık gibi görünebilir. Zihinsel özürlü kişilerin teşhircilikten zevk almaları da yine bir sapıklık izlenimi bırakabilir, oysa seksüel yaşantı gözüyle bakılacak böyle bir özellik kuşkusuz norma uygundur. Manide, şizofrenide, progresif felçte, alkolizmde, yaşlılık bunamasında çokluk utanç duygusunun engellemesinin ortadan kalkmasından 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ve çokluk insan ruhundaki sapa yolların temelindeki cesaret eksikliğinden dolayı başta gelen seksüel bir eğilim olarak teşhirciliğe rastlanır. Buna uygun olarak yaklaşık normallerde ve normal erotizm kapsamında kendine güven duygusunun eksikliğinden dolayı teşhirciliğin ve röntgenciliğin belirgin dışavurumlarıyla, örneğin aynayla yansıtmalarla karşılaşılır. 
İlgili sapıklığın tedavisinde norm doğrultusunda bir antrenmanın yanı sıra yaşam ve toplum karşısında daha cesur bir tutum takınabilmesi için hastanın kişiliğinde tümüyle bir dönüşümün gerçekleştirilmesine çalışılır. Özellikle hafif vakalarda daha başka tedavi yöntemlerine başvurularak hastanın telkin yoluyla etki altına alınması sağlanabilir. 

Seksüel bakımından cesaretsizlik ve umutsuzluğun en uç formlarıyla sadomie'de karşılaşırız. 


IV. LÜTİLİK, LİVATA (SADOMİE'DE) 


Hayvanlarla gerçekleştirilen bu cinsel ilişkide insan partnerin aradan çıkarılması bir hayvan suretini alana kadar ileriye götürülür. Saplantılı durumlar ve soyutlanma, sapıklık doğrultusunda, yani direnç kazanmaya yönelik daha önce izlenen sapa yolda ilerlemeyi kolaylaştırır. Yalnız belli hayvanlarla seksüel ilişki de yine sadomie kapsamında yer alır. 
Budalalık ve bunun yol açtığı toplumsal duyguda yetersizlik, böyle bir sapıklık oluşumuna elverişli zemin oluşturur. 


V. NEKROFİLİ 


Erkeklerin ölmüş kadınlarla cinsel ilişkide bulunduğu bu sapıklık da karşı tarafın kendini savunmaktan tümüyle yoksun olmasına dayanır. İlgili sapıklığın oluşması için gerekli koşul, kişinin cinsel içgüdüyle donanmış olmasına karşın seksüel gücüne inancını yitirip, bir başkasıyla cinsel ilişkide 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bulunmaktan geniş çapta el çekmeleridir. Yaşamdan korkan bu insanlarda bir yükümlülük üstlenmekten kurtuluşun rahatlatıcı etkisi sapıklığı güçlendirir. 

Sapıklıktaki çekicilik, cansız partner üzerinde katıksız bir egemenlik duygusunun pek kolay ele geçirilmesinden kaynaklanır. 

Buradan yola çıkarak zevk için adam öldürenlerin psikolojisine bir ışık düşürebiliriz: Bu kişilerin eylemlerinden ele geçirdikleri seksüel doyum, kendilerini hayat ve ölüme söz geçiren biri, karikatür kılığında bir tanrı görüp kurbanlarının tümüyle savunmasızlığının keyfini çıkarıyor olmalarıdır. Sadizmle arasındaki psikolojik yakınlık dikkati çekecek kadar büyüktür. 


3. 


SEKSÜEL NEVRASTENİ 
(SİNİR ZAFİYETİ) 


avram ve sınırlama Beard'ın eseridir. Nevrasteninin Ko bölgedeki sinirlerin işlevinde belirgin bir zayıflama olarak hayli zamandan beri kullanılan tanımına Krafft-Ebing'de yeniden karşılaşıyoruz. Seksüel nevrasteniyi bağımsız bir hastalık olarak diğerlerinden ayırmak isteyen başka araştırmacılar da bu tanımın dışına çıkamamıştır. 

Hastadaki semptomlara yol açan nedenler konusunda literatürde doyurucu fazla bir bilgiye rastlamıyoruz. Temelde nöropatik bir yatkınlığın varlığı görüşü, en azından diğer ruhsal semptomlarla arada ilişki kurulabileceğini göstermekte, ne var ki bu da sorunu insandaki genel yozlaşmanın (dejenerasyon) karanlığına götürüp koymaktadır. Hastalığa yol açan nedenler olarak mastürbasyonun, cinsel yolla bulaşan hastalıkların, anormal cinsel ilişkinin, coitus interruptus'un (erkeğin boşalma anında geri çekilmesi), seksüel perhizin, daha öncelerde geçirilmiş bir belsoğukluğunun ve yaşanan heyecanların ileri sürülmesi de bize pek inandırıcı gelmemektedir. Neden olarak gösterilen bütün bunlar çoğunlukla hastalığın semptomları ya da ona eşlik eden belirtilerdir, çünkü seksüel nevrasteniyi bu belirtilerle ilişki içinde edinen biri daha önceden nevroza yakalanmış demektir. 
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Seksüel nevrasteni ismiyle anılan hastalığın semptomları ereksiyonda zayıflıktan, boşalmanın (ejaculation) görülmeyişinden, uykuda sık sık düş azmalarından, seksüel ilişkiden uzun ya da kısa süre önce görülen düş azmasından, erken boşalmadan, iktidarsızlıktan, spermatoreden,* uzun süreli ereksiyonlardan, glans üzerinde ağrılı hassasiyetten, idrar kanalındaki ağrılardan, kadınlarda uykuda ve uyanık durumda pollüsyonlardan, frijiditeden, vajinizmden, gerek erkekler, gerek kadınlarda mastürbasyon nevrozundan oluşur. Bazı araştırmacılar sapıklığın bütün formlarını seksüel nevrasteni kapsamında ele alma eğilimindedir. 

Erinliğin hemen ardından ya da erinlikten sonra görülen bütün bu rahatsızlıklar zaman zaman ortaya çıkar ve organizmada uzun süre varlıklarını korur. Çoğunlukla hastaları hayat karşısında olumlu denemeyecek bir tutum takınmaya zorladığını, çünkü bunların sevgi için yeterince hazırlanamadıklarını bilmek yararlı olacaktır. İlaçla bütün tedavilere, hidropatik ve endokrinolojik kürlere diretirse de bütün koşullarda ruhsal etkilemelere açıktır. İlgili hastalıkları önlemek için hepsini ortak bir bakış açısında bir araya toplamak ve tüm seksüel nevrastenili hastaların daha önce dikkati çeken bir yaşam sürdürdüklerini saptamak yararlı olacaktır. Bunun kesin sonucu olarak nevrastenililerin yaşam karşısında takındıkları olumsuz tutumdan dolayı sevgi için yeterince hazırlanamadıkları görülür. 

Öte yandan, hayatla aralarındaki diğer ilişkilerde de söz konusu yetersizlik, kuşkusuz bazen pek belirgin olmasa da yine kendini açığa vurur. Seksüel nevrastenililer, çocukluklarından beri aşırı duyarlıklarıyla dikkati çeker. Karakter tablolarında hırs, kendini beğenmişlik, sabırsızlık, sakınganlık 


* 


Ereksiyon ya da cinsel uyarılma olmaksızın istemsiz sperm boşalması. 
(ed.) 
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ve korkaklık gibi özellikler belirgin olarak yer alır. Eleştiriye eğilim gösterir, kötümser temel görüşlerle öne çıkar, yaşam çevrelerinin sınırlarını genelde dikkati çekecek ölçüde daraltır, toplumdan soyutlanmışlık içinde yaşamak isterler, değişken ruh durumları neşeyi ve yaşamdan aldıkları zevki sürekli elde tutmaktaki güçsüzlüklerini açığa vurur. Zaman zaman (“araştırmacılar” periyodik diye niteler bunu) alevlendiği görülen yaşam kıvançlarının aşağılık duygularını dengelemeye yönelik bir çaba olarak anlaşılması gerekir. Kretschmer'in böylelerini “piknik tip” olarak “şizoid” tipten ayırması, her ikisindeki ortak temeli, ortak aşağılık duygusunu ve bunun oluşturduğu nevrotik karakteri göz ardı ettiği ya da hafife aldığı için doğru bir davranış sayılamaz. Ayrıca, hayatta önemli olan, asla insanın dünyaya gelirken yanında ne getirdiği değil, getirdikleriyle ne yaptığıdır. 

Hayli yaygın olan bu tiptekilerde kendi gücüne olan güven son derece azalmış ya da tümüyle kaybolmuştur. Bunun yol açtığı ruh durumuyla sonuçları maddi nedenlere bağlanamaz, ancak psikolojik açıdan anlaşılabilir. Tedavide akla gelen bütün çarelere başvurularak sağlanan başarılar, özellikle ilişkiler örgüsündeki derinliklerin görülebilmesi ve bireysel psikolojinin hastayı cesaretlendirmeye dayanan başarılı tedavi yöntemi, seksüel nevrasteninin maddi nedenlerden değil, hayata karşı takınılan yanlış tutumdan kaynaklandığına bizi inandırmış, hastalığa psikolojik nedenlerin yol açtığını bize daha bir açıklıkla göstermiştir. 

Deneyimlerimiz, bizi anormal seksüel dışavurum şekillerini tümüyle insanı ele alarak kavrayabileceğimize, Freud psikanalizindeki gibi tersi bir yola saparak bunun başarılamayacağına inanmak durumunda bırakmaktadır. Ne var ki, daha önce ismi geçen hastalıkların kökleri derinlerde yatan alışkanlıklardan doğup çıktığını, bunlar için örneğin düş azmalarında ve erken boşalmalardaki gibi hayalde hastalığı hafifletici bir temel oluşturulduğunu göz ardı etmemek gerekir. Başta paresteziler, hiperesteziler, ağrılı duyumsamalar ve spermatoreler ve daha başkaları, kendi deneyimlerime göre şiddetli duygularla, kısa süren cinsel ilişkilerle ve aynı şekilde mastürbasyonla ilişkili gibi görünmektedir. Ben, söz konusu durumlarda idrar kanalındaki büyük ve küçük çapta kanamaların kanalın arka bölümünde bir irritasyonun söz konusu olduğunu gösterdiği vakalardan birkaçını gözlemlemiş bulunuyorum. Sık sık karşılaşılıp uzun süren ereksiyonlarda da yine böyle bir irritasyonun olabileceğini düşünmek gerekiyor. İlgili durumu bazı araştırmacılar erken boşalmanın (ejaculatio praecox) nedeni olarak göstermiştir. Ne var ki, böyle vakalarda her zaman erken boşalmada olduğu gibi hastalığı destekleyici ya da ona temel oluşturan psikolojik ilişkilerin söz konusu olabileceğinin düşünülmesi gerekir. 
Örneğin kendim, erken boşalmada nevrotik bir sabırsızlıkla ve bağlanmaktan korkuyla karşılaştım. İkincisini evlat sahibi olma korkusuyla bağlantılı olarak orgazmın ve boşalmanın söz konusu olmadığı durumlarda gözledim. 

Buluğdan (erinlikten) sonra sıklıkla karşılaşılan düş azmaları ve mastürbasyon saplantısı ilk planda kadından korkunun dışavurumudur ve bu korku soyutlanmışlık içinde yaşayan hastanın seksüel dışavurum şeklini gösterir. Zaman zaman literatürde kadından korkunun kendi kendine âşıklık, yani narsisizmden (Naecke) kaynaklandığı görüşüne yer verildiği görülür. Gerçekle bu âşıklık sekonder (ikincil) nitelik taşır, bir çaresizlik ürünüdür ve diğer seksüel objelerin aradan çıkarılmasıyla oluşur. Kendine âşıklık ve narsisizm gibi seksüel formların bir huzursuzluğa yol açıyor olması, doktor için otoritesine başvurup, hastanın duraksamasına son vererek seksüel ilişkide bulunmasını söylemesi için bir işaret 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oluşturabilir, amaçlanan hastanın sorumluluk duygusundan kurtarılmasıdır. 

Ayrıca hastaya fahişelerle cinsel ilişkide bulunmaktan kaçınması salık verilir. Hastanın kibar kadınlarla ilişki kurmaya teşvik edilmesi ve sevgi konusunda eğitilmesi gerekir. Korkup ucuz bir çıkış yoluna saparak fahişelerle düşüp kalkması doğru çözümü güçleştirir ve aşağılık duygusunun pekişmesi- ne katkıda bulunur. 

Dölyolu kaslarının ağrılı kasılması vajinizm, yani organizmanın hayır anlamındaki yanıtıdır. Böyle vakalarda bireysel psikolojik muayene sonucu hastalarda kendini soyutlama eğilimine, kadın rolüne karşı hazırlık aşamasından ileriye geçememiş bir nefrete, değersiz birine dönüşmekten, aşağılanmaktan ve düş kırıklığına uğramaktan korkuya rastlanır. 
Erkeğin kaba davranışı, cinsel birleşme sırasında duyulan ağrılar, klitoris (dölyolu) girişinde küçük çapta zedelenmeler ruhsal bakımdan yatkın kadınlarda kasılmaya yol açabilir ya da onu güçlendirebilir. Zaman zaman kızlık zarının normalin dışındaki sağlamlığı ilgili kasılmaya yol açabilir. 

Vajinizmde, ayrıca cinsel soğukluk frijiditede aşırı mastürbasyonun bir kalıntısı olarak duyarlığını koruduğu görülür. 
Frijidite, belli bir erkek ya da genel olarak erkekler karşısında duyulan cinsel soğukluktur. Soğuk kadınlar, seksüel ilişki sırasında üzerlerine düşen rolü erkeklerle birlikte oynamaya pek yanaşmazlar. Bu da yine vajinizmdeki ruhsal nedenlerden kaynaklanır. 

Vajinizm bir savunu eylemi, frijidite pasif bir direniştir. 
Dıştan bakıldığında cinsel-soğuk kadınların yaşamla aralarındaki diğer ilişkilerde de bir boynu büküklük görülür, işi oluruna bırakma eğilimine rastlanır. Soğukluk kadında öteden beri var olabilir. Bireysel psikolojinin görüşleri, bunların içinde özellikle nevroz semptomlarının cinsel ilişkilerdeki 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dışavurum şekillerini oluşturabileceğine ilişkin olanlar, psikonevrozların anlaşılmasına hayli katkıda bulunmuştur. Bu katkı o kadar büyük olmuştur ki, bugün hiçbir nörolojik okul, hiçbir pratisyen hekim bireysel psikolojinin görüşlerine yönelik bir tutum takınmadan nörolojik sorunları ele alamaz. 
Zevkle sürdürülmüş normal bir cinsel ilişki döneminin ardından baş gösterecek düş kırıklıklarında da ortaya çıkabilir. 
Erkeğin seksüel ilişkide arzu edilen performansı gösteremediğini kendi kendine kanıtlamak için duyulan aşırı istek, bir başka erkekle cinsel ilişkinin sağlayacağı doyumu önemli ölçüde artırabilir. Ama nevroz semptomlarının cinsel ilişkilerdeki dışavurum şekillerini bireysel psikolojinin görüşlerine karşı bir tutum takınmadan nörolojik sorunlarla ilgilenmeyi göze alamamaktadır. 

Semptomları doğal ilişkiler örgüsünden koparıp almak, soyutlanmış durumda gözden geçirmek, onarımı olanaksız bir hatadır. Günümüzde nevrozlar psikolojisinde genel olarak başvurulan bu tutum, bütün bir melodi bütünü içinden bir notayı çekip alarak tek başına incelemeye benzer. Nevrotik olayları anlamak için toplum ve toplumsallık üzerindeki etkisini göz önünde tutmak gerekir. 

Dolayısıyla organik temele dayanmayan nevroz semptomlarında en önemli sorun, bunlarda ne gibi ruhsal olayların gerçekleşiyor olduğudur. Ruhsal nedenlere dayanan iktidarsızlık durumunda bunun yanıtı, seksüel ilişkinin aradan çıkarılmamış olmasıdır. Hastaya niyetleri konusunda bir soru yöneltildiğinde, her insanın kafasında yaşattığı amacı sorunun yanıtı olarak size sunacaktır. Böyle bir amaca karşı duran nedenlerin sorulması durumunda ise hastadan, normalde beklenenden çok daha fazlası işitilecektir. Zührevi hastalıklara yakalanma korkusu; içinde yaşanan kötü koşullar; masum bir kızı baştan çıkarabilirim, bir kadının ayartıcılığına kurban gidebilirim endişesi; hastanın kafasında kökleşmiş olup aşağıdaki görüşü benimsemedikçe kendini güvenceye almak için başvurduğu yüzlerce nedeni ortadan kaldırmaya hekimin diyalektik gücü elvermeyecektir: 

Sevgisiz bir cinsel ilişki yakışıksız bir davranıştır. Sevgi insanı zührevi hastalıklardan koruyan bir güvence olduğu gibi, diğer birtakım zararlı sonuçlardan da onu esirger. Günümüzde sevgiye yer vermeyen cinsel ilişkiyi dünyadan silip atmaya gücü yetmese de doktora düşen, hastaları bu çirkin davranışlarında ayak direyecek gibi eğitmek değildir. 

Bu sorunu böylece çözümledikten sonra kafada kökleşmiş düşüncelerin bir ikinci grubuna geliyoruz: rezil olmaktan korku. Sadeleştirilmiş İnsanı Tanıma Sanatı'nın genellikle bilinen temel ilkelerini (çok şey kanıtlamak isteyen az şey kanıtlar vb.) dikkate alıp durumu doğru olarak şöyle dile getirebiliriz: Bir yenilgi olasılığından duyulan bu korku, başkaları önünde rezil olma konusunda daha önceki açıklamalardan çok daha önemli bir rol oynar. Aslında kafada kökleşmiş diğer korkuların ateşleyicisi, yaratıcısıdır. İlgili korku var oldukça, başarılı bir seksüel ilişkiden söz edilemez ve böyle bir durumda istekler, duygular ve sözcükler tüm önemlerini yitirir. 

Dolayısıyla iktidarsızlığın temelinde bir yetersizlik duygusunun bulunduğuna ilişkin bireysel psikolojinin görüşü, özellikle tedavi açısından da kıyas kabul etmez bir sağlamlığı içerdiğinden açıklayıcı bir ilke olarak her türlü kuşkunun ötesinde bulunduğu, genellikle yaşamlarının diğer alanlarında da duraksamalı bir davranış sergileyen ve frenlenmiş bir aktiviteyle davranan, ama aynı zamanda en yüksek amaçlar peşinde koşan ve ilgili amaçları saf dışı bırakacağı için her türlü karardan kaçınan insanlarda görüldüğü düşünülürse, iktidarsızlığın temelinde yetersizlik duygusunun yattığına ilişkin kanımızın sarsılmazlığı anlaşılacaktır. Böyle bir yaşam 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tarzı en basit şekliyle en çok bazı işlere kalkışılıp bunların asla tamamlanamamasında, başkalarıyla ilişkinin yetersiz nitelik taşıyıp ağır aksak yürütülmesinde, seksüel ilişkilerin hiçbir zaman doğru dürüst gerçekleştirilememesinde kendini açığa vurur. 

Engeller ya da güçlükler çıkararak yaşamsal yükümlülüklerin önüne duran tutukluklarla ve nevroz semptomlarına ilişkin bütün bunlar görmezden gelinir de hastanın doğru olarak teşhis edilen kişiliğinde semptomlarla tamamen aynı engellemelerin saptanabileceği bir dizi düşüncenin, tutumun ve dışavurum şeklinin saptanabileceğini göstermiş bulunuyorum. Ne var ki, ilgili ruhsal olaylar kendilerinden beklenen sonuca götürmemekte, kesin bir davranışa, kesin bir eyleme yol açmamakta, buna karşılık beklenen sonuç yerine semptom ortaya çıkmaktadır. Bizim hastada ise bu sonuç iktidarsızlık olmuştur. Sanki söz konusu ruhsal engellemeler dolayısıyla seksüel ilişkideki gereken başarı zayıflamakta, sanki alabildiğine bir özlemle kavuşulmak istenen doyum izlediği yolda bir sürü engele toslamaktadır. 

Ancak, bu karşı nedenler ve onların güçleriyle uyumlu semptom, birtakım rastlantılar sonucu düşünceye bağlı olmaksızın asla baş göstermemekte ya da asla nedensiz ortaya çıkmamakta, son amacı kesin bir üstünlüğü, en azından “mutlak bir çatışmasızlık” durumunu ele geçirmek olan bir kişiliğin bütünündeki zayıflıktan kaynaklanmaktadır. Cinsel iktidarsızlıkta hastanın zayıflığı yaşamın ana doğrultularından biri üzerinde somutlaşır, hasta saldırıdan kaçınır, oysa saldırılarda bulunmak özlemiyle yanıp tutuşmaktadır, dili, düşünce ve istekleri bu özlemini dışa vururken, vücudu, cinsel organı bir başka dil konuşup korkaklığını açığa vurur. 

İktidarsızlığın hastanın yaşamında çokluk değişik şekiller alması da bu yüzdendir. Hafifletici bazı koşullarda, örneğin 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partnerin sevgisiyle yardım elini uzattığı, olumsuz bir sonucun beklenmediği durumlarda alt sınıftan, aşağı düzeydeki kişilerle, gençlerle, yaşlı kadınlarla, organik ve ruhsal uyarıcılar alınarak, partnerin güler yüzlülüğü ve cesaretlendirmeleriyle, zührevi bir hastalık kapıncaya, düş kırıklığına uğrayıncaya kadar geçecek zaman aralığında doktorun cesaretlendirici sözlerinden, alkol ya da ilaç alımından sonra, dışarıdan bir uyarıcının kullanılmasıyla vb. cinsel ilişkinin başarıyla gerçekleştirildiği görülür. Bu konuda hastanın telkine açıklığının ve kolay inanırlığının ne büyük rol oynadığı, bütün bu hafifletici koşulların yarar sağlayacağı gibi çok vakit hiçbir sonuç vermemesinden anlaşılmaktadır. 

Yine birbirinden değişik etkilemelerin başarılı bir sonuca götürmesi ve hasta gibi doktoru da kendi görüşünün doğruluğuna inandırması anlaşılır bir şeydir. Ve gerçekten, doktor bilsin ya da bilmesin hastanın cesaretinin sürekli artış göstermesi başarılı sonucu sağlamaktadır. 

Ne var ki, psişik muayenesinden saptanabildiği gibi, böyle hastalar hiçbir bakımdan başkalarıyla ilişki kurmanın pek üstesinden gelemezler. Normal insanlar olmaktan uzak bulunurlar, gerek içinde yaşadıkları, gerek gelecekteki topluma duydukları ilgi hayli azdır. Bu tutumlarını değiştirmediler mi, hayata bakışlarının doğal sonucu olarak soyları kuruyacağa benzer. 


4. 
ERİNLİK (BULUĞ) 


rinlik olayı gerek fizik, gerek psişik bakımdan olgunlaşma süreciyle dikkati çeker. Kızlarda oğlanlardan biraz daha erken başlayıp, biraz daha erken sonlanır. Fiziki olgunlaşma bütün organlarda açığa vurur kendini, erbezlerinin zedelenmesi ya da kaybı durumunda da yine gerçekleşmesini sürdürür; ne var ki, erbezlerinin kaybında sekonder (ikincil) cinsellik özelliklerinin olgunlaşması yeterli düzeye ulaşamaz. 
Ruhsal olgunlaşma ise, amaca uygun olmayan ya da yetersiz bir eğitim sonucu geçici bir zaman ya da sürekli engellenebilir. Erinlikte yazarların, araştırmacıların ve kamuoyunun dikkatini özellikle iki değişik görüşün edinilmesini sağlayan iki dışavurum şekli dikkatini çekmiştir. Erinlikte bir yandan çalışma kapasitesinde bir yükselişle, eldeki güçlerde niceliksel ve niteliksel bir artışla karşılaşılır; örneğin, sosyal ve mesleki düzen içinde yer almak, soyut düşünme yeteneğini kazanmak, eksiklerin tamamlanmasına yönelmek, sosyal ve seksüel birleşmelere açılım, ben'in keşfi ve sağlam temellere oturtulup bir yaşam planının oluşturulması, etkinlik alanlarına doğru açılım, idealizme eğilim, bir dünya görüşünün, bir iç dünyanın ele geçirilmesi, erotizmin idealleştirilip yaşamın değerlerine karşı bir tutum takınmak, bütün bu sayılan davranışlar somut nitelik kazanır. 
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Öte yandan erişkinlerdeki ölçülere vuruldu mu, erinlik dönemindeki eksikler, kusurlar göze daha belirgin çarpacaktır. Buluğla birlikte büyüyüp güçlenen devinim organlarına yeterli aşinalığın henüz oluşamayışından kaynaklanan beceriksizlikler, sakarlıklar dikkati çeker, aynı şekilde alışılmamış durumlarda zaman zaman çekingenlik ve ürkeklik, inatçılık, eleştirel ve kuşkulu davranış, aşırılığa vardırılan kendini kanıtlama çabası, kendinden geçmeler, coşkunluklar bütün bu davranışlar, öncelerde kalan çocukluk dönemi açısından bakılıp 13-21 yaşları arasındaki olgun gençlik döneminin ölçütlerine vurulduğunda somut bir nitelik kazanır. Sanki hayatta karşılaşılan bilmecelerin çözümünü içeriyormuş gibi saçma cümlelere ve beylik sözlere aşırı hayranlık, daha öncesinde benimsenmiş değerleri yadsıyıcı bir tutum, zora karşı açığa vurulup kültürel değerlere kadar uzanan muhalefet ve direniş, çocukluk döneminden kaynaklanan yetersizlik duygusuna karşı protesto açık ya da gizli bir başkaldırı olarak her türlü yoldan sapmaların ve aşırılıkların görüldüğü erinlik döneminin belirgin özellikleridir. 

Böylece erinlik dönemindeki yaşam, az çok belirgin bir çizgiyle toplum yaşamından ayrılıyor gibidir; bu çizgi çok vakit öyle belirgindir ki, bazılarına gençlerin kendilerine göre bir hak hukuku, bir yaşam biçimi olması doğal görünür. Son on yıllarda, özellikle Almanya'da içerdikleri olumlu değer üyelerin bir araya gelmesinde açığa vuran, ama uygarlığa karşı düşmanlıkları kendilerini soyutlamalarda, “anne ve baba”ya karşı takınılan savaşçıl tutumda dile gelen gençlik örgütlerinin kurulduğu görülmektedir. 

Tarafsız bir gözle bakıldı mı, erinlik döneminde önemli ölçüde yeni sayılacak güç çizgilerine rastlanmayacak, gerçekleşen bütün olayların çocukluktaki hazırlıkların ilerideki gelişim evreleri olduğu rahatlıkla görülecektir. Yaşama 


EŞCİNSELLİK ÜZERİNE 115 


yaklaşımıyla, organların olgunlaşmasıyla, cinsel isteklerin fiziksel ve ruhsal bakımdan güçlenmesiyle erinlik dönemi, geleceğe yönelik beklentiler doğrultusunda adeta bir deneme gibi yaşanır. Olgunlaşan çocuklar bundan böyle yaşama, hal ve geleceğe yönelik olarak o zamana kadarki eğitimlerinden beklenecek bir tutum sergiler. Toplum ve insanlarda, “ben”in “sen” ile ilişkisinde arkadaşça, dostça özellikler, dünya görüşüyle ilgili çizgiler ya da bunların yansısı çocuklukta edinilen toplumsallık duygusunun gelişmişlik derecesine göre açığa vurur kendini. Meslek edinmeye ya da kendini bundan uzak tutmaya yönelik olarak, özgüven duygusunun güçlülük ve zayıflık derecesine göre güçlü ve zayıf yaklaşımlarla karşılaşılır. Geçmiş yıllarda cinselliğe verilen değer ve cinselliğe ilişkin görüş, önceki cinsel amaç büyük bir bağımsızlık ve özgürlük içinde, erişkinlerin geniş çapta hoşgörüsüyle oğlan ve kızların davranışında kendini çok daha belirgin biçimde açığa vurur, erinliğin bu ve diğer sorularına uzunca zaman öncesinden hazırlanagelmiş çözüme yaklaşan ve şimdiye kadar geliştirilmiş toplumsallık duygusunun, kendini kanıtlama çabasının ve yetersizlik duygusunun eksikliğini içermeyen yanıtlar verilir. 

Çocukluktaki yetersiz hazırlıklar, sosyal, mesleki ya da cinsel doğrultuda ilerideki yaşam için gereği gibi eğitilememişlikten, bağımsız, kendinden emin ve cesur bir karakterin oluşumu için gerekli çabanın gösterilemeyişinden oluşur. 
Uygar toplumumuzda yaşamak için daha önceden ilgili yönde edinilmiş bir eğitim, iyimser ve kararlı bir tutum gerekir. 
Başka türlü, çatışma ve çelişkiler kaçınılmaz olur. Çatışma ve çelişkiler henüz çocukluk döneminde, okulda, aile içinde, arkadaşlarla ilişkide ortaya çıkar ve çocuğu görünürde fazla bir dirençle karşılaşmayacağı yöne iter, hassasiyetleri ve kararsızlıklarından dolayı bağımsız sayılmayacak çocuklar 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üzerinde yıkıcı etki yapar. Dolayısıyla, çoğunlukla erinlikte, birtakım kararların alınacağı yaşam cephesinin yakınında uygarlığın gösterdiği yollardan gizli ya da açık sapmalara başvurulur, bu sapmaların amacı ilgili yollarda kendini bir denemeden geçirmekten kaçmaktır. 

Bir kez bu bakış açısı ele geçirildi de erinlikteki dikkati çeken, güçsüzlük duygusunun yol açtığı hoşa gitmeyen mayalanmaları dengeleme (kompenzasyon) çabaları olduğu anlaşıldı mı, erinlik gözüyle bakılan, ama erinliğin sonucu olan pek çok şeyin erinlikten çözülerek olgun yaşlara doğru ilerleyen ama yetersiz bir gelişim süreci içinde yer aldığı görülür. 
Çocukluktaki hazırlığın her bakımdan yetersizliği düşünüldü mü, erinlik dönemindeki sınanmaların çatışmalara yol açmasına pek şaşmamak gerekir. 

Adeta genel olarak gençlerde görülen, büyük halk kitlelerindeki yılgınlığın, korkak bireyler olarak eğitilmenin, nazlı ya da sevgiden uzak büyütülmenin ve geleceğe yönelik beklentilerdeki aşırı büyüklüğün başlıca nedenini oluşturduğu cesaretsizlik, onların bahanelere, inkârlara ve kaçamak yollara alabildiğine güçlü bir eğilim duymasına yol açmaktadır. 
Çatışmaların bilinçli körüklenerek sosyal, mesleki ve cinsel sorunlardan kaçmak amacıyla bahaneler üretilmesine harcanan çabalar özellikle dikkate değerdir. Güçlülük değil, güçsüzlükten, çok vakit pozdan başka bir şey sayılmayan ve güçlülük izlenimi yaratma amacına yönelik yaşam biçimlerine yönelindiği görülür. Aile içinde sıklıkla anlamsız bir çekişme, bir didişme baş gösterir, gerçek ya da hayali otoritelere karşı sürdürülen önemsiz mücadeleler eldeki bütün güce el koyar, başarısızlık korkusundan bir meslekte çalışmaya karşı kin ve ilgisizlik duyulur, nefret beslenir, kişisel üstünlük sağlamanın daha kesin göründüğü sapıklık doğrultusunda aralıksız sürdürülen antrenmanla yapay yoldan normal seksüel gücün önüne set çekilir. “Ben kültü” ateşinin tutuşturulması toplumsallık duygusunun sesinin kısıldığını gösterir, zararlı bir soyutlanmanın yolunu açar, her zaman aşırı bir hassasiyet ve ölçüsüz bir hırsla birlikte görülür, bunlar da dönüp dolaşıp çatışmalara ve büyük çapta soyutlanmalara yol açar. 

Bu nazik durumda gerilemenin işareti olarak saplantı nevrozları, histeri, nevrasteni, korku nevrozları gibi çok sayıda nevrotik semptom ve tam bir çöküş işareti sayılan gençlik-cinneti oluşup çıkar ortaya. Biraz daha aktif kişilerde cesaretsizlikten normaldeki yaşamsal rolün oynanamamasının sonucu olarak fahişelik gibi başıboşluk ve suça yönelimle karşılaşılır. 

Çatışmaların cesaretten yoksun, ama intikam duygusuyla çözümüne güçlük çekmeden öne çıktığı için, intihar vakalarının sayısı erinlik döneminde artmaya başlar. Erinlik döneminde bu tiptekilerde çatışmaların cesareti gerektirmeyen, ama intikam duygusunu içeren çözümlere eğilim bu tiptekilerde üstünlüğü kolay ele geçirdiğinden, ilgili dönemde intihar rakamları artmaya başlar. 

Erinlik döneminin bu hoş olmayan belirtileri yanında kimi değerlerde her zaman bir yükselişle de karşılaşılır. Akla gelen bütün çalışmalarda ve çalışma güçlerinde bir süreklilik ve ilerleme görülür. Bağımsızlık, güvenilirlik, ayrıca toplumsallık duygusu daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Uzun süre üzerinde çalışılmış hazırlıklar ve beceriler daha bir yoğun ilgi konusu yapılır, becerilerin sürekli kazanımı ve güçlendirilmesi olgunlaşan insanın yaşamını etkinlikle donatır ve ona mesleki açıdan bir yön verir. Erinlik dönemindeki sanat ve bilime sözde yatkınlık çoğu zaman kaybolup giderken, yaratıcılık şaşırtıcı bir özgünlüğe ulaşır. O zamana kadar ele geçirilmiş yaşam formları büyüyen güçlerle ve bağımsızlık uğrunda savaşımla daha belirgin çizgilere kavuşur, görmelere, işitmelere ve okumalara dayanan yönlendirici idealler, gelecekteki yaşamın anlam ve önemine işaret eder. 


5. 


KADININ SEKSÜEL YAŞAM 
KARŞISINDA RUHSAL TUTUMU 


u sorunun ele alınması için gereken sağlam temeller 

kolay ele geçirilecek gibi değildir. Kanın konuştuğu dili incelemek, iç salgı bezlerine ve diğer organlarla ilişkilerine bakarak sonuçlara yarmak ve fiziki koşulların olumlu olması durumunda ideal bir cinsellik tablosundan söz edilebileceğini benimsemek bilimin günümüzdeki doğrultusuna uygun düşen bir davranıştır. 

Ne var ki, daha bu noktada şöyle bir soru akla gelmektedir: Ölçüp biçerken, teraziye vururken örnek alacağımız hangi ideal tablo yaşamaktadır kafamızda? Kadının seksüel gelişimi, tek başına cinsiyet bezlerinin elverişlilik derecesine, bunlara yardım eden ya da bunları olumsuz yönde etkileyen nedenlere mi bağlıdır? İyi ve kötü üzerinde karar verecek bir yargıç nasıl bir koşuldan yola çıkacaktır? Aradığı şey, en büyük mutluluğu oluşturacak koşullar mı, çok sayıda çocuk sahibi olmak mı, yoksa enine boyuna bir içgüdüsel yaşam mı? 
Her iki cinsiyet mensubunun eşitliğini mi, yoksa birinin öbürünün altında yer almasını mı arzu etmektedir? 

Kadının. gelişmişliğine ilişkin bu kadar soru, bu kadar amaç, çok seksüel yaşam biçimine ilişkin bu kadar beklenti... 
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Hepsinden çok insana özgü bu sorun üzerinde var olan literatürün ucu bucağı yok. İlgili konuya korkunç bir sel gibi akıp giden sözde bilimsel saçmalıklar eşliğindeki çalışmalardan çok şairlerin, yazarların, ressam ve heykeltıraşların eserleri ışık tutmaktadır. İncil'den tutun da söylence ve masallardan modern roman ve tiyatro sanatına kadar ortaya konan bütün eserlerde, kadın ve erkek şairlerin lirik çalışmalarında erotik soruna değinilmekte ya da tümüyle bu konu işlenmekte. Ve sanat da bilim gibi günümüze kadar hemen yalnızca erkeklerin at koşturduğu bir alan sayıldığından, burada özellikle erkeğin kadın ruhuna ilişkin bildikleri yer almaktadır. Ama geriye çözüme kavuşturulamamış pek çok sorun kalmakta, bize eski ve yeni bilmece çözücülerin şu uyarısını anımsatmaktadır: “Kadın bir bilmecedir.” 

Kadın hakkında karar vericilerden erkeklerin bu konudaki katkısının kuşkusuz ele alınır yanı yoktur, genelde kadın erkeğin ya da kadınsal içgüdülerin bir nesnesi düzeyine indirgenir. Onlara göre kadına düşen tek iş güzel olmaya çalışmak ve dünyaya çocuk getirmektir, bunun dışında onun yapacağı bir şey yoktur. İlgili görüşü kanıtlamak için de kadının karakterinde, manevi özgürlüğünde, harcadığı çabaların nesnelliğinde, iş güç alanında, toplumsal yaşamda karşılaşılan yetersizliklerini öylesine abartarak dile getirirler ki, sanki cinsellik ve çocuk yetiştirme dışında kadının var olma hakkı yoktur. 
Bu yargının kadınların mantalitesini alabildiğine etkilediği ve çokluk onların da erkek sesiyle konuştuğu, erkekler tarafından kendilerine biçilen rolü boyun bükerek benimsediği görülür. Var gücüyle bu sisteme başkaldıran George Sand, onu şu sözlerle ağır bir şekilde eleştirir: “Erdemli kadın, erkeklerin doğrusu güzel bir icadı!” 

Gerçekten de bu açıdan bakıldı mı, fizik koşullar dışında kadının cinselliğe yönelik tutumunu daha başka nedenlerin 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de önemli ölçüde etkilediği ve cinsellik sürecinde hayli büyük değişikliklere yol açtığı düşüncesi akla geliyor. Genel olarak bu nedenler arasında uygarlığı, kadının ya da çoğunluğu oluşturan kadınların sayısını, erkeğin kadına aktif olarak yaklaşım ayrıcalığını, kadının ekonomik durumunun sağlamlığını, bilgi ve beceri konusundaki eğitimin kalitesini sayabiliriz. 
Gördüğümüz kadarıyla kızların kadın rolünü oynayabilecek gibi eğitilmelerinde kesinlikle bu etkenler dikkate alınmakta ve onlara uyum sağlamaya çalışılmaktadır. Cinselliğe karşı yalnız fizik koşullara bağlı, öbür etkenlerin tümünden soyutlanmış bir tutum takınan kadınlara olsa olsa budalalar ve bunaklar arasında rastlanır. Bunun dışında seksüel yaşamın her şekli, sevgi sorunuyla ilgili olarak daha önceden belirlenip hazırlanmış davranışla hesaplaşmak zorundadır. 

Kesin olan bir şey varsa, kadının birden çok etkene bağlı cinselliği tutarlılıktan uzaktır. Her ne kadar moda gibi değişik zamanlarda, değişik toplumlarda, değişik yaş guruplarında belli bir tutarlılık içeriyor olsa da, bu tutarlılık görüntüsüne karşın (“Kadınların bitip tükenmez ah vahları, bir noktadan tedavi edilir”) bireysel her tutum önemli ayrımlar içerir. Her kim kadınlarda geniş çapta rastlanan hayatını bir erkekle birleştirme isteğine bakarak, toplumsal bakımdan gerekli, dolayısıyla arzu edilmeye değer bir seksüel tutumun varlığını gösterdiği sonucunu çıkarırsa, şunu unutmamalıdır ki, kadının etkinlik alanının darlığı, ayrıca gelenek, kişisel gurur, ekonomik nedenler bir eş seçimini tıpkı seksüel içgüdü kadar belirler. Daha çok sonuncu neden, fizik koşullara karşın bireyin yaşam tarzıyla uyum içinde, onun gerçekteki kesin amaçlarıyla yönlendirebilir, değiştirebilir ve değişik doğrultularda antrenman konusu yapılabilir. Seksüel içgüdünün ilk çocukluk yıllarından kalan izleri, bireyi kuşatan uygarlık ortamınca şekillendirilir, diğer içgüdüler gibi cinsellikten kaynaklanmayan bireysel yaşantı ve deneyimlerde dizginlenebilir ya da alevlendirilebilir. Topluca eğitiminin bir kadını yaşam karşısında kesinlikle pasif bir tutum takınmaya götürmesi durumunda onun erotik davranışı da pasif bir özellik içerecektir. 

Bir kadının seksüel dışavurumunu etkileyen bu nedenleri bütün vakalarda tek tek saptayabilmekteyiz. Kadının cinsel yaşam karşısındaki psişik tutumu gibi, ruhsal dışavurum şekillerinde gerçek nedenlerin varlığı söz konusu değildir. Tüm organsal duyumsamalar ve organsal tepiler, tüm yaşantılar kişiliğin süzgecinden geçer ve bireysel bir perspektifle algılanır. İdeal bir tip açısından bakıldığında yukarıdaki etkenlere ilişkin tüm değerlendirmenin, değer duygusunun ve bunun sonucunun az yada çok hatalı şekilde oluşturulduğu görülür. 
Her kadın, yaşayacağı hayat için kafasında belirlediği amaca göre bir erkeğin yaklaşımını, #lörtünü, iç ve dış görünümünü duyumsayacak ve değerlendirecektir. Cinsellik, asla saf, hayvansal bir içgüdü, asla Schopenhauer'ın söylediği gibi insan soyunun sürdürülmesi için doğanın başvurduğu bir tuzak değil, insandaki bütün kişiliğin, dolayısıyla toplumsal yaşamla bağlantının derecesini ve ikili yaşama hazırlanmışlığını yansıtan yüksek düzeyde bir parçasıdır. 

Bireysel psikoloji araştırmaları bazı koşulların cinsellik gücünü olumlu yönde etkilediğini, bazılarınınsa bunun tersi bir etki yaptığını göstermiştir. Bu konuda bir kadının çocukluktaki durumu ve gelecekte kendisini bekleyen role erkenden hazırlanıp hazırlanmadığı kesin rol oynar. Kadının gücüne inanıp geleceğe iyimser bir gözle bakması, başkalarıyla ilişki kurup çevresini neşelendirme eğilimi, kadın cinsiyetine kesin bir aidiyet duygusu, kadın rolüne saygısı, seksüel gücü her zaman olumlu yönde etkileyen nedenlerdir. Kendi kadın rolünden habersizlik ya da bu konuda kesin bir bilgiden uzak bocalamalarla çocuklukta geçirilen birkaç yıl, ailede tek bir 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kişiye sımsıkı bağlanım, genel bir güçsüzlük ve yetersizlik duygusu, sevgiden uzak bir eğitim, kendine ve başkalarına güvensizlik, çirkinlik, ayrıca güzellik, ama hepsinden çok kadını küçümseme her zaman sevgiye hazırlanmaya sekte vurabilir. 

Kadının çocukluktaki konumu son derece önemlidir. 
Anne ve baba arasındaki olumsuz evlilik, babanın incelikten yoksun oluşu, ayrıca yaşlılığı, ağırlıktan yoksunluğu, içkiciliği ailesine karşı apaçık sadakatsizliği, kızları hayata küsmüş annesinin başına gelenleri kendisi de ileride yaşayacakmış gibi korkutup durur. Doğasındaki seksüellik hiçbir kusuru içermese bile erkeklere karşı davranışı güvensizlikten, duraksamalardan ve tutukluluklardan asla uzak olmayacaktır. 
Kesin amaç ve niyeti, kadın rolünde başına geleceğine inandığı alçalmayı asla yaşamamaya ve ortadan kaldırmaya zorlar, bütün hayatını ve erkeğe karşı takındığı davranışını ileride tutukluklar, nevrotik semptomlar ve sapıklıklar olarak yeniden karşımızda bulacağımız bir güvenlik sistemiyle donatır. 
Bunlara paralel olarak dünya görüşünün, mantığının, alışkanlıklarının, cinsel içgüdü antrenmanının, kısaca tüm yaşaminin erkekten yüz çevireceği bir yöne itildiği görülür. Henüz çocuklukta oluşmaya başlamış kişiliğin durumuna, edinilen deneyimlere, az ya da çok kusurlu bakış açısına bağlı olarak seksüelliğin doğal amacının yerine yedek bir amaç geçirilir. 
Her zaman ikinci derecede önemli bir amaçtır bu. Sapıklığın her türlüsü olabilir bu amaç, aşırılığa vardırılan seksüel bir ayrıntı ya'da seksüelliğin bir parçası olabilir, erkekten duyulan korku, erkeği umursamazlık ya da erkekten nefret bu amaç rolünü oynayabilir ya da seksüel yaşamda veya yaşamın tümünde modus vivanti erkek rolünü oynamanın yolunu açar. Kadın rolünden kısmen ya da büyük çapta yüz çeviriş bir karakter özelliği olarak kendini açığa vurur. Dünyaya çocuk getirmeye ve çocuk emzirip bakmaya çoğunlukla nefretle yaklaşılır. Hafif vakalarda erkeğin yerine çocuk kesinlikle son amacı oluşturur. Bu guruba giren vakalarda her türlü nevroz semptomu cinselliğin ahenkli bir şekilde gelişimini engeller. 
Fahişeliğe ve çokeşliliğe eğilimde de kadın rolünden nefrete rastlanır. Kadın rolünü yadsımanın açık bir dışavurumu da vajinizmdir. 

Kadın rolünün oynanmasını engelleyen bu davranışları anlamak için bütünsel bir perspektif aradık mı, bunu kadınların uygarlık içindeki sosyal konumlarından memnun olmayışlarında ele geçiririz. İlgili memnuniyetsizlik, erkeğin gerçek ve sözde aşırı ağırlığıyla ve bunun yol açtığı açık bir başkaldırıdan suskun bir teslimiyete kadar bütün yoğunluk derecelerini içeren savaş konumuyla beslenir. Bu durumu değiştirme dürtüsü, jinekokrasi* ve eşitliğin tüm ideallerini oluşturur ve kişinin yaşamında kendini “erkeksel protesto” şeklinde açığa vurur. Kant, antropolojisinde aynı yaşantıya işaret eder, Herder, hazırladığı antolojiye aldığı bütün zaman ve halkların gelin şarkılarında hazin bir içerikten başka şeye rastlamadığını belirtir. Kadındaki yetersizliğe ilişkin genel olarak yaygın batıl inanç, bilim ve sanatın alabildiğine yüce çalışmalarından kadının adeta düpedüz dışlanması, kısmen yeterince hazırlanılmamışlık ve sanatsal dışavurumların erkeksi bir özellik taşıması, dans ve tiyatro alanında kadınların ekseriyetle doruk noktalara ulaşmasını sağlayan bütün bu nedenler genelde kadın üzerinde can sıkıcı ve erken zamanda cesaret kırıcı bir etki yapmaktadır. Dolayısıyla, kadın rolünden hoşnutsuzluğun, modada, isteklerde, hayallerde, yaşam tarzında ve sevgide erkeğe öykünmesinde şaşılacak bir taraf, deneyimli doktorların tahminlerine göre, ortada seksüel ba- 


* 


Kadınların egemen olduğu yönetim biçimi. (ed.) 
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kımdan herhangi bir sorun yokken frijit kadınların sayısında 7070'i bulan artış görülmesinde şaşılacak bir taraf yoktur. 
Seksüelliğin toplumsallık ve uygarlık doğrultusunda gelişiminin önünde duran, öte yandan bu gelişimin kopmaz bir bağlantı içinde bulunduğu tüm nedenlerin yanı sıra sevgi konusundaki eğitimin yetersizliği ya da istenen düzeyde olmayışı cinsel ilişkide ahengin sağlanmasında çetin bir engel oluşturur. Karşılıklı güvensizlik, aşırı özlem, partnerinden öne geçmek isteği, ondan aşağı düzeyde bulunmak korkusu engel tanımayan bir teslimiyetin önüne geçer, sevgi ilişkisini zehirler. Fazla güzel olmayan kadınlar, erkeğin kendilerinden çabuk soğumasından çekinir. Güzel kadınlar bir eziklik duyar içlerinde, sadece cinsel obje olduklarına inanır, insan onurlarını incinmiş görür, bunun için de çokluk erginlik döneminden kalma alışkanlıklar ve cinsel ilişkinin gereği gibi yönetilemeyişi ve erkek cinselliğinin anlaşılamaması olumlu bir zemin hazırlar. İlk cinsel ilişkide beceriksizlik, erkeğin hoyratça davranışı, kadının ruhsal duyarlığını incitme kalıcı bir hoşnutsuzluğa yol açar. Aynı şekilde evliliğin daha başında kıskançlıktan kadının özgürlüğünü kısıtlamalar, aradaki sözleşmeye ya da kadının isteğine aykırı olarak onu gebe bırakmalar aynı sonucu doğurur. Çocukluktaki ürkütücü yaşantılar, ileride kendilerini bekleyen acılara ve tehlikelere ilişkin önyargılar, kadındaki yetersizlik duygusunu hafifletmeye elverişli şeyler değildir. Cinsel dürtülerin uyanışı sırasında seksüel içgüdü mastürbasyona, benseviye eğilim gösterir. Böylece er geç baştan çıkarmalarla ya da dışarıdan bir etkileme olmaksızın, çevrenin ve eğitimin kısmen önlediği, kısmen teşvik ettiği mastürbasyona yönelmelerle karşılaşılabilir. Aslında zararsız olsa da mastürbasyonlar bensevi doğrultusunda bir antrenmanın oluşmasına yol açabilir, bu da el altındaki bir supap işlevi görür ve normal bir sevginin gerçekleşmesini engeller, buna yol açan nedenleri önemli ölçüde güçlendirir. 

Bu konuda benim açıkladığım görüşle stoacıların görüşü arasındaki ayrım öyle görülüyor ki hayli büyüktür. Benim görüşümün ön planında uygarlıktan kaynaklanan ve eğitimden kaynaklanan güçlük ve hatalar, kötü bir yönetim ve yetersiz bir hazırlık bulunmaktadır. Yapısalcılar bunları fazla önemsemez ve iç salgı bezlerindeki yetersizliklerin sonuçları olarak açıklar. Bizim görüşümüzde ise şu hususlar yer alır: 

1. En sağlıklı organizma bile yapılan hata ve yanlışlar sonucu gereği gibi çalışmayabilir. 

2. Bizim görüşümüzde organlardaki ve iç salgı bezlerindeki yetersizlik bazı bakımdan gereği gibi dikkate alınmıştır; kuşkusuz bu, sadece organik olmaktan daha önemli bir bağlamda, yani ilgili yetersizliğin beklentileriyle uygarlık yaşamının kişinin ilişkisini nasıl etkilediği ve onun kendisine verdiği değer duygusunu nasıl daha alt düzeye indirdiği açısından yapılmıştır. 

3. Kadının seksüel bakımdan toplumsallığa aykırı tutumundan kaynaklanan organik ve ruhsal antrenman, kadının ruhsal yaşamında normalden değişik bir değerlendirmenin ve ilgilerin ortaya çıkmasına yol açar ve her zaman ikincil (sekonder) olarak seksüel fonksiyonun temelinde değişikliğe neden olur, bu fonksiyonda başvurulacak kısıtlamada ise yeni güçlüklerle baş gösterir. Dış dünyanın seksüel fonksiyonun gelişmesini sağlayan uyarıları uzakta tutulur, cinsel organdan gelen dürtülerin önüne geçilir ya da bunlar başka tarafa kaydırılır, söz konusu organ böylece yapay bir dinlenme durumuna sokulur, zorla değiştirilmesiyle yaşam şeklinin daha da çok hasar görmesine yol açılır. Örneğin kadınların belki her vakit “erkeksel protesto”ya başvurup kadın rolünü dışlamasıyla başlayan “açlık grevi”nin sonucu aşırı zayıflamayla 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cinsiyet bezlerinin ve diğer iç salgı bezlerinin özü kaybolur, ama daha önce ruhsal aygıt beslenme ve boşaltımla uğraştırıldığı için psişik bakımdan devre dışı bırakılır. 

Dolayısıyla, kadınsal denilen tüm özellikler erkekle kadın arasındaki sosyal güç ilişkisinin son derece altında bir düzeyde konumlanacak, çıkış nedenini ona borçlu olacak, onun tarafından şekillendirilip yok edilebilecektir. Hatta bir partner beklentisi, pasiflik, çekingenlik, kadına özgü utanç duygusu, annelik ve tek evlilik gibi doğumsal görünen özellikler sanıldığından çok daha fazla zamanın akışına bağlıdır ve en son amaç tarafından yönetilir. Belli belirsiz açığa vurulan teşhircilik, daha çok modaya dayanılarak haklı gösterilmeye çalışılır, biraz belirgin dışavurumlar ise aktif bir teşhirciliğin varlığına işaret eder. 

İkinci derecede önemli nesnelere fetişist bir tutumla aşırı değer verilerek, seksüel partnerin değersizleştirildiği görülür. Bu da çokluk partner seçiminde ideal partner hayali gibi güçlü sınırlamalara yol açar. Her iki durum ve bunlara katılan daha başkaları gereken düzeyde bir partner seçiminin gerçekleşmesini önler. Çoğunlukla bunlar, her türlü seçimi sonuçsuz bırakmak için uydurulmuş bahanelerdir. Bunun dışında seksüel dürtünün sınırlandırılmasında ve bunun üst yapısına uygun olarak partner seçiminde değişik nedenler rol oynar. 
Çocukluğun ilk döneminde edinilen izlenimler, baba, kardeşler, içinde yaşanılan toplum çokluk partner seçimini önemli ölçüde belirleyen nedenler arasındadır. Bir sınırlama olmaksızın gerçekleştirilen her partner seçimi, kişisel tutumun özellikleri, kusurları ve üstünlükleriyle tam bir uyum içindedir. 
Seyrek rastlanan kesin bir güçlülük duygusuyla donanmış kadınlar, seçim için aynı tipteki erkekleri yeğleyecektir. İçten içe gözü üstünlükte olan kadınların gönlü ekseriyetle zayıf erkeklerde ve kötürümlerdedir ya da sosyal bakımdan kendilerinden aşağı düzeyde olanlardadır. Kendilerine yakın kişiler ve akrabalar arasından partner seçimi, bir zayıflık duygusunu gösterir. Hayli yaşlı ya da genç erkeklere yöneliş de yine aynı duygudan kaynaklanır. Genellikle, başarısız şekilde güçlendirilen bir anne özelliği, eş olarak seçilen düşkün kişilerin kurtarılmasına ve ayağa kaldırılmasına yönelir, dolayısıyla normal sevginin kurallarını bir yana kaldırır. 

Sevicilere özgü bir sevgiyle, seksüel hayallerle sürekli oyalanmalarla, mastürbasyon ve düş azmalarıyla “erkeksel protesto” getirilir ve erkekten korkulduğunu, erkeğin yadsındığını açığa vurur. Eşcinsellik doğrultusundaki düşler, genel olarak sakıncalı bir şekilde sanıldığı gibi pratikte uygulanan bir eşcinselliğin kanıtları değil, yanlış doğrultuda başvurulan antrenmanın belirtisidir. Çok evliliğe eğilim, aşırılığa vardırılan flört, gülünç duruma düşme tutkusu, koketvari hayaller, erkek, erkek diye aşırı ve ürkünç bağırmalar bir evliliğin dışlanmasına çalışıldığını gösterir. Eşe ihanet, her zaman erkeğe başkaldırının belirtisidir, amaca uygun şekilde alevlendirilen sevgiyle üstü örtülmek istenen bir intikam eylemidir. 

İlk âdetin görülmesi, daha önceden bu yönde yetersiz bir hazırlığın bulunması durumunda kadın rolüne karşı bir savaşı başlatır. Çok vakit her âdet görmeyle kadınsal role başkaldırı yeniden açığa vurur kendini. Âdet sırasında organsal bir neden yokken duyulan sancılar istemsel kasılmalardan, kan akışının frenlenmesinden, ilgili olaydan duyulan hoşnutsuzluk ve nefretten kaynaklanıyor gibidir. Çoğu zaman evlilikte kadın rolüyle büyük çapta uzlaşmanın sonucu olarak sancıların kayboluşu da ilgili görüşü desteklemektedir. Âdetlerin pislik ya da hastalık anlamına geldiğine ilişkin doktorlarca da sıklıkla açığa vurulan görüş, kadınların bilinci üzerinde baskı yaparak, çoğu zaman ağır keyifsizliklere yol açmaktadır. 
Âdet döneminde sık sık erotik duyguların (sakıncalı bir sonu- 


EŞCİNSELLİK ÜZERİNE 129 


ca yol açmayacağından) sık sık güçlendiği görülür. 

Gençlik ve güzelliğe adeta tek servetleri olarak bakan kadınlara göre âdetten kesilme dönemine yaklaşılması ve bu dönemin kendisi son derece tehlikeli, can sıkıcı olaylara gebe bir zaman dilimidir. Kadının kendi değerine duyduğu inancın son kalıntısı da bu dönemde ortadan kaybolur. Kadınlar, çoğunlukla bu inancı, yaşlanan kadın depresyonlarından ve umarsız ruh durumlarından kaynaklanan istekleri eskisinden büyük bir güçle çevrelerine yönelterek yeniden ele geçirmeye çalışır. Bazıları bu dönemde de kaybolmayan, ama dört bir tarafta geriye itilen, ciddiye alınmayıp gülme konusu yapılan sevgileriyle yıkıcı çatışmalara sürüklenir. Yaşam karşısında takınılan hatalı tutum, erkekten de, kadından da öcünü alır. 
İzlediği yön ve yetersizliklerinde bireysel davranışının katkısını açığa çıkarmamız, sevginin organik temellerinin rolünü küçümsediğimizden değil, bunu saptamak zorunda kalmamızdandır. 

Kadının seksüel yaşam karşısında sağlıklı bir tutum takınabilmesi için oluşturulması gerekli, ama genelde son derece yetersiz şekilde oluşturulan koşulları şöylece sıralayabiliriz: 


1. Cinsellik rolünün değiştirilemeyeceği ve bu rolle uzlaşmak gerektiği konusunda erkenden aydınlatılma, 

2. Toplumsallık duygusuyla uyum içinde gerçekleştirilecek sevgiye eğitsel hazırlık, 

3. Kadın rolüne saygı, 

4. Hayatı ve toplumu kucaklama. 


6. 


ERKEĞİN PSİKOSEKSÜEL 
TUTUMU 


B aşlıca noktalar, kadının seksüel yaşamını ele alırken üzerinde durmadan geçemediğimiz hususlarla çakışır. 
Bunun için kafamızdaki ideal erkek tipini ölçü alır, toplumla bir arada, erkek ve kadınla bir arada yaşama bakımından ideal tipten ayrımları saptarız. Bir erkek tipine ilişkin değer yargımız da kesinlikle ilgili durumlara bağlıdır. Ne var ki, uygarlığımızın öteden beri erkeği seksüel yaşamında kadından esirgenen ayrıcalıklarla donattığı da unutulmamalıdır. Erkeğin seksüel yaşamında kadından daha geniş bir eylem alanına sahip olması, her şeyden önce yaşamda daha geniş eylem alanını elinde bulundurmasından kaynaklanır. 
Seksüel ilişkinin yol açacağı hamilelik sorununun kendisi için söz konusu olmayışı, kadına aktif olarak yaklaşım ayrıcalığı ve gelenek tarafından olağanüstü bir güçle donatılması erkegin ilgili alanda at koşturmasını önemli ölçüde kolaylaştırır. 

Öte yandan yukarıdaki koşullarla belli bir uyum içinde erkeğe tanınmış etik kuralların yumuşaklığı, genel seks ahlakının kadın için belirlediği sınırların erkek için söz konusu olmayışı da bu kolaylığı pekiştirir. Erkeğin seksüel uyanışı, erinlikten epey önce erkekten erkeğe değişen bir güçle kendini açığa vurur, ama çocuk biraz büyüdüğünde, erinlik döneminde ve daha sonraları bazı hatalı yollara sapabilir. Örneğin, erkeğin yaşam sorunları karşısındaki tutumu her zaman seksüel gelişimini etkileyecektir. Seksüel içgüdü için değişmez bir ölçü olmadığı ve bu içgüdünün dışavurumlarının çeşitli etkilerle güçlenip azabileceği düşünüldü mü, bunun anlaşılmayacak bir yanı kalmaz. 

Çocukluk çağında bile bu etkilerde ruhsal doğrultu son derece belirgin şekilde sesini duyurur. Seksüel hazırlık, ilkin yeterli bir oğlan rolünün oluşturulmasından, cinsellik sorununun giderek daha iyi kavranmasından, sevgi ve evliliğin bir amaç olarak benimsenmesinden oluşur. Eğitim çalışmalarının bir bölümünü uygarlığımızla kurumları üstlenir. Değişik giysiler, değişik oyunlar, değişik eğitsel önlemlerle seksüel gelişim doğru yöne yönlendirilmeye çalışılır. Çevresel yaşam, hayvanlar dünyasındaki benzerlikler, eğitimden kaynaklanan etkiler, çoğunlukla arkadaşlardan işitilen açıklamalar cinsellik gizinin kavranmasında kolaylık sağlar; kitaplar, filmler ve tiyatro oyunları da bu süreci tamamlar. Ayrıca, oğlanlar yaşamın her alanında sevgi ve evlilik gerçeğiyle yüz yüze geleceğinden, tüm eğitsel önlemler gelecekteki sevgi ve evlilik sorununun çözümüne koşullandığından, giderek güçlenen cinsel içgüdü de böyle bir çözümü aradığından, geleceğe yönelik dünya görüşü buna uygun bir doğrultuda şekillenir. 

Oğlanların diğer cinsiyettekilere karşı ilk yıllardaki tutumu, genellikle üstünlüğü elde bulunduran düşman biri tutumunun belirgin izlerini taşır; kız giysisi giydirilmesine, hele daha ileriye gidilip bir kız olduğunun söylenmesine karşı oğlanın ateş püskürüşü, kendi cinsiyetini algılamasının aşırı belirtilerini içerir. Öte yandan, daha sonraki yaşlarda da karşı cinsiyettekilerle bir arada eğitilmeleri durumunda bile üstünlük duygusu görülür. Kızlara erkeklerle eşitlik hakkının tanınmasına karşı çıkmak bir yükümlülük gibi duyumsanır: “Oğlanlar kızlardan gururla ayırır kendini!” İlgili eleştirel tutumun orta yerine sıklıkla nazik davranışlar ve gönül vermeler karışır, çoğunlukla 4, 5 ya da 6. yaşta dostça ya da eleştirel doğrultuda kötülükçü eğilimler ortaya çıkar. Seyrek olmayarak takılmalara, ayrıca fiili saldırılara başvurulduğu görülür. 

Seksüel içgüdü, daha ilk çocukluk yıllarında mastürbasyona yol açabilir. Baştan çıkarılmalar sonucu karşılıklı mastürbasyonlara başvurulur ya da özellikle yoksul semtlerde normal cinsel ilişkilere girişilir. Oğlanların gelişim sürecinde karşılıklı mastürbasyona başvurması ya da normal cinsellik yolunu izlemektense kolay eşcinselliğe sapması doğrusu ilginçtir. 14. yaş genellikle mastürbasyona yöneliş için dönüm noktasıdır, hemen bütün oğlanlar er geç kendilerini kurtaracakları mastürbasyon eğilimine kapılır. Erinliğin bu döneminde baskılanmış cinsel dürtüler az çok sık olarak düş azmalarıyla açığa çıkar. İlgili dönemdeki yorgunluk belirtileri ve dışarıdan bakınca halsiz görünmeler hemen hep hastalanmaktan ya da gelişim bozukluğundan duyulan korkudan kaynaklanır. Erinlik sırasındaki mastürbasyonun ve düş azmalarının zamanla geride iz bırakmaksızın aşıldığı görülür. 
Uzun yıllar sürmesini, kadını aradan çıkarmaya yönelik bir çaba olarak değerlendirmek gerekir. 

Erinlikte ve erinlikten kısa süre sonra belirgin olarak yakın çevredeki bir kadının hatlarını taşıyan ideal bir tipin imgesi oluşturulur kafada. Bu ideal tip, diğer idealler gibi sonradan değişime uğrar. Öte yandan, ilgili kadın imgesini ya da onu kendisinde somutlaştıran kadını seksüel düşüncelerle kirletmek korkusuyla karşılaşılması seyrek değildir. Ayrıca hayalde olmadık imgelerin yer aldığı görülür. Mastürbasyon, baştan çıkarıcı rolünü oynayarak cinsel isteğin gerçeğe 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dönüştürülmesi için çalışır. Temiz seksüel düşüncelerin yanı sıra genelde kaba bir cinselliğe başvurulur, bunun için de en az dirençle karşılaşılacak kişiler olarak fahişeler ya da evde hizmet eden kadınlar seçilir. Her ikisi de sevgi ve evlilik yolundan bazen sürekli sapmalara yol açan supaplardır. Çoğunlukla bilgili ya da bilgisiz eğiticilerin kışkırtıcı konuşmaları gençleri her iki sapa yöne yöneltir. Ancak erken bir dönemde cinsel ilişkiye başvurmanın mutlak zorunluğuna inanmayan, iki tarafın birbiri için var olacağı gerçek bir sevgiyi baş tacı edecek kişilerdir ki, bu konuşmalara kulaklarını tıkamanın üstesinden gelebilir. 

Toplumun âdet .ve gelenekleri, buluşmalar, dans partileri, birlikte gerçekleştirilen girişimler kadınlara karşı kendini açığa vuran eğilimi güçlendirir, ileriye götürür. Bir araya gelmeler sürekli antrenman konusu yapılır. Düşünceden, sokaktan, tiyatrodan, görsel sunumlardan sevgi ve evliliğe eğilimi kamçılayan uyarılar kaynaklanır. Evlenme işi, kuşkusuz büyük ölçüde maddi sorunlarla ve meslek durumuyla bağlantılıdır. 
Bir evlilik gerçekleşene kadar uzunca bir zaman geçer, bu arada pek çok kişi seksüel bakımdan kendini salar ya da zührevi hastalıklara yakalanır. 

Diyelim ki erkek sonradan bir evlilik yaptı, evliliğin içine yalnızca olmazsa olmaz beklentilerini değil, böyle bir yaşamda yeri olmayan ve karşılıklı ilişkiyi bozan bireysel istekleri de taşır. Yeni durum, erkeğin evliliğe hazırlanmışlık derecesini ölçen bir mihenk taşı oluşturur. İlgili hazırlık, kesinlikle erkeğin dünya görüşünü ve kadın karşısındaki tutumunu yansıtır. Bir kez eş seçimi, kadından ve evlilikten ideal beklenti doğrultusunda gerçekleşir. 

Annesiyle, kız kardeşiyle bir arada yaşamaktan hoşnut olup olmamasına, onlara karşı da üstünlüğü ele geçirmeye çalışıp çalışmamasına bağlı olarak, seçilen eş ruhsal ve ussal 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bakımdan ya bu kişilere benzeyecek ya da onlardan uzaklaşacaktır. Erkek, eşinden şefkat bekleyen biriyse, kendisini şımartacağını umduğu kadınlara yaklaşacaktır. Savaşmaktan, karşı tarafı dize getirmekten hoşlanan biriyse, eş olarak güçlü kuvvetli kadınları arayacak, yoksa karakter, boy bos ve güç bakımından kolay yönetilebilecek kadınlara öncelik tanıyacaktır. Bu arada pek çok yanlışın da yapılacağına şaşmamak gerekir. Yanlışların başlıca nedeni de hiçbir kadının erkek karşısında sürekli boyun eğmeye katlanamayacak oluşudur. 
Evliliğe gereği gibi hazırlanması durumunda bir erkeğin evlilik yaşamı ve seksüel davranışı tümüyle eşine bağlı olacaktır. Eşi de evlilik yaşamlarında bir ahengi sağlamayı başardı mı, hayatlarının sonuna kadar uyumlu bir sevgi içinde yaşayacaktır. Böyle bir durumla seyrek karşılaşılması, oğullar ve kızların evliliğe yeterince hazırlanmadığının bir kanıtıdır. 
Uyumlu bir sevgi ortamında cinsellikle sıkı ilişki içinde kesin bir arkadaşlık duygusu eşler arasında gelişecek ve evlilik yaşamında baş gösterebilen can sıkıcı olayların önüne geçilecek ya da kolay atlatılmaları sağlanacaktır. Öte yandan, söz konusu evliliklerde dünyaya gelecek çocuklar için de yeterince yer bulunacak, onlar da bu arkadaşlık kapsamına alınacaktır. Seksüel sorun ortak bir çözüme kavuşturulacak, eşlerden hiçbiri kendini bir obje gibi duyumsamayacaktır. Seksüel aidiyet duygusu eşleri ileri yaşlara, çokluk 60. yaşının ötesine taşıyacak, ancak yavaş yavaş sönüp gidecektir. Cinsel ilişki hiçbir kusuru içermeyecek, ne keyifsizliklere ne bitkinliklere ne de üzüntülere yol açacaktır. Evliliğe gereği gibi hazırlanmamışlarda ise durum farklıdır. Böylelerini iki tipe ayırabiliriz. Yetersiz hazırlanmışlık her türlü koşulda, ilgili kişilerin kendileri bilincinde olmaksızın, erinliği izleyen dönemde beklenen, hatta arzu edilen cinsellikte üzücü bir şekilde kendini hissettirecektir. Güven duygusundan yoksunluk, kendine pek güvenemeyiş, sevginin, dolayısıyla kadının ve ona bağlanımın sesini duyurmasını önleyen az çok büyük ölçüde sakıncalar doğuracaktır. İlgili yetersizlikler, sağlıklı bir sevginin başlıca gereksindiği çizgi üzerinde yaşamı olanaksız kılacak, davranışlarda dolambaçlı yollar izlemelerle, sapa yollara sapmalarla karşılaşılacaktır. Bunların en belirgin olanını da eşcinsellikte ve ben-yönelik (otoerotik) sevgide görmekteyiz. 
Ama fetişizm, sadizm, mazoşizm ve sapık davranışlar gibi cinselliğin amacındaki bütün sapmalar da bizlere ilgili kişinin eski güvensizliğini ve toplumsal bakımdan gerekenin yerine kişisel haz doyumlarının geçirildiğini, dolayısıyla kendi değer ve değersizliği konusunda kesin bir karar vermekten kaçınmak istediğini gösterir. Cinsel ilişki için fahişelerin seçilmesi ve kolay çözülüp atılacak, kötü bir komplikasyona yol açmayacak ilişkilere yönelinmesi de aynı cesaretsizliği ele verir. Buradaki dinamiği doğru anlayan, Don Juan'da ve çokeşlilik eğilimlerinin vurgulanmasında karşımıza çıkan, başladıkları hiçbir işi sonuna kadar götüremeyen ve daha çok ucuz başarılar peşinde koşan erkeklerdeki cesaretsizliğin derecesini saptamada güçlük çekmeyecektir. “Sevgi iki kişiliktir” (Nietzsche), eşit değerde iki insanın gerçekleştirdiği bir eylemdir. Taraflardan birinin sevgide öbürünü umursamayıp öne çıkmaya çalışması, oysa bunun sevgide yeri olmayışına aldırmaması, gururunu doyuma kavuşturmasından başka bir şey değildir; kötü bir alışkanlık, kurallarını umursamadığı için sevgi düzenini altüst eden yakışıksız bir davranıştır. Seksüel içgüdünün kalitesi değişkendir, şöyledir ya da böyledir diye yapısal bir formüle indirgenecek gibi değildir. Seksüel ilişkinin daha önce sakin durumdayken birden alevlendiği görülür ya da bunun tersiyle karşılaşılır. Seksüel izlenimler edinilmesini sağlayacak uğraşların, resimlerin, kitap okumaların ve ilgili konuda yapılan konuşmaların, haklı ve haksız 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yere başvurulan tutuklukları ortadan kaldıracağı için seksüel gerilimi güçlendireceği kuşkusuzdur. Öte yandan, bazı sınırlamalar içinde yapılacak perhizler de bu gerilimin güçlenmesine yol açacaktır. Deneyimlerle saptanan her iki durum çoğu zaman yüzeysel bir yaklaşımla gerçekleştirilen tedavi çalışmalarına yol açmıştır. Cinsel doyumlardan el çekmenin buna yönelik istekleri güçlendireceği, aşırı şekilde cinsel doyumlara yönelmenin isteklerde zayıflamaya yol açacağı bilinen gerçeklerdir. 

Erkeğin seksüel davranışı, gördüğümüz kadarıyla değişik etkenlere bağlıdır. Etkilemelere kapalı temel oluşturan (primer) bir cinsel içgüdüyü ne saptayabiliyoruz ne de elimizde gücünü belirleyecek bir ölçüt bulunuyor. Nedeni de ilgili konuda büyük çapta etkilenmelerin söz konusu olmasıdır. Sevgiden ve evlilikten düpedüz yüz çevirmiş erkeklerde bile tek bir vaka dışında seksüel içgüdünün kuvvetine ilişkin bir şey söylemiyoruz, bu da ilgili durumlarda sevgi ve evlilikten yüz çevirme konusunda bir antrenmanın varlığı ve kişinin çokluk nevrotik yatkınlığından kaynaklanan tutuklukların varlığından ileri gelmektedir. Sadece iğdiş sonucu hayli dumura uğrayıp, seksüel ilişkiye elverişsiz dumura uğramış cinsel organlarda, hipofiz hastalıklarında sık sık karşılaşıldığı gibi tamamen çocuksu cinsel organlarda, erken yaşta başvurulmuş iğdişlerde ve diyabet ve ağır böbrek enfeksiyonları gibi bazı hastalıklarda, ayrıca Tabes dorsalis'te vb. açıkça göz önünde bulunan organsal nedenlerin yol açtığı iktidarsızlık ve seksüel içgüdüdeki yetersizlik konusunda bir karara varabiliyoruz. 
Yaşlılıkta cinsel içgüdünün zayıflamasını ve %70 civarında da silinip gitmesini de doğal bulmaktayız. 

` Impotentia coundi'nin (iktidarsızlık) en çok rastlanan formları ejaculatio praecox (erken boşalma) ile ejaculation'un (boşalma) tümüyle görülmeyişi gibi, ruhsal nedenlerle oluşan 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tutukluklardan kaynaklanır ve bunların gereği gibi ortadan kaldırılmasıyla giderilirler. Bunun için en iyi çare ilgili kişinin bilinçli, cesur birine dönüştürülmesidir. Bu da iyice düşünülüp taşınılarak, en iyisi bireysel psikolojinin ilkelerine uygun davranılarak gerçekleştirilir. Kimi vakit ne doktorun ne hastanın farkında olduğu bir söz, bir davranış üzerine gerçekleştiği, dolayısıyla hastanın cesaretinin arttığı görülür. Söz konusu etkinin bazen afrodizyaklarla sağlanabildiğine kuşkusu yoktur, ancak bunlara da pek güvenilemeyeceği unutulmamalıdır. İlgili rahatsızlıklarda doktorun yolunu tutması bile hastanın durumundâ bir düzelme sağlar, işin gerisi de doktorun bunu pekiştiren sözlerine kalır. 

İlk zamanlardan beri gerek bilgin, gerek bilgin olmayan araştırmacılar seksüel içgüdüyü güçlendirecek bir ilaç bulmaya çalışmıştır. Duaların, muskaların, büyülü içitlerin, cinselliğe ilişkin resimlerin ve hayvan testislerinin, daha sonraları ünlü Brown-Seguaris'in reçetesine göre testislerden hazırlanan özsuların erkekte inişe geçmiş seksüel gücü ayağa kaldırılmasını sağlayacağına inanılmıştır. Son zamanda Steinach ve taraftarları, Woronoff vd. testislerden birinin alınması ya da testisler aşılanmasıyla ilgili amaca ulaşmayı denemekteler. 
Söz konusu çalışmalar dikkate alınırsa, terazinin bir gözündeki başarısızlıklar öbür gözündeki başarılardan ağır çekmektedir. Steinach'ın “erinlik testisi” konusundaki görüşü henüz tartışma konusudur ve bu görüşe karşı çıkan giderek daha kararlı sesler yükselmektedir. 

Erkeğin kadın karşısındaki seksüel konumunun ilk planda ya da sadece erkekteki cinsellik bezlerinin durumuna ya da (Schopenhauer, Mobius, Flief, Weininger, Hirschfeld) erkeğin organizmasındaki kadınsal katkıya bağlı olduğu görüşünün kesin bir sonuçtan çok bir tahmin olarak savunulduğu görülmektedir. Steinach'ın pek çoklarınca bir kanıt gözüyle 


EŞCİNSELLİK ÜZERİNE (139 


bakılan deneysel çalışmaları —cinsellik bezlerinde gerekli değişikliklere başvurularak dişi farelerin erkekselleştirilmesi, erkeklerin ise dişileştirilmesi— sadece kaba karşıtlıkları içermekte, bizim erkeklerde gördüğümüz ince nüanslara yer vermemektedir. Kesin olan bir şey varsa, örneğin iğdiş ya da yumurtalık aşılamakla erkeğin yapay yoldan dişileştirilmesinde ve bunun sağlayacağı akla gelebilecek tüm organik sonuçlarda bile farelerdeki gibi ruhsal bir dönüşümün sağlanabileceği kuşkuludur. Eğitimlerinin ve hazırlanmışlıklarının gerektirdiği gibi dişilik özelliği kazanmış (Psewdohermaphrodite), ama cinsellik bezlerinde herhangi bir değişiklik saptanamayan, erkek gibi davranışları kuşku götürmeyen hadım ve hadımsılarda görüldüğü kadarıyla insanlardaki ruhsal hazırlık hayvanlardakiyle kıyaslanamayacak kadar büyük rol oynamaktadır. 

Ne var ki, tutukluların ya da bunların giderilmesinin erkegin kadına karşı davranışında ne büyük önem taşıdığı, seksüel yaşam üzerindeki değişik etkilerinden görülmektedir. 
Ruhsal keyifsizlik, başarılı bir seksüel ilişkiyi yok edebileceği gibi, başka kadınlara karşı da sevgi ateşini körükleyebilir. 

Özellikle bir kadına karşı beslenen intikam duyguları bir başkasına karşı sevgi ateşini tutuşturabilir. Öte yandan, evliliğe sırt çevirmiş bir bekârın yanına evliliğin fazla yaklaşıp gözünü korkutması durumunda da cinsel ilişkinin ortadan kalktığı görülür. Genital organların sürekli uyarılmışlığında (lösemi dışında) cinsel ilişkide zaman zaman kendini açığa vuran sürekli tutukluklarda genital organların aralıksız uyarılmışlık durumu satyriasis'le karşılaşılır. Manililerde ilgili uyarılmışlığa yol açan tutuklukların ortadan kalkmış olması böyle bir duruma yol açar. Felçlilerde, yaşlılık bunalımların- da ve alkoliklerde de yine zayıftan çok güçlü bir cinsel isteğin varlığı gözlenir. 
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Böylelikle kadın ve erkekte seksüel davranışın özellik ve derecesinin kişilik yapısından kaynaklandığını, genel olarak kişinin aktivitesini yansıttığını ve cinsellik organlarının az çok sağlıklı olması durumunda ilgili davranışın daha önce yapılan hazırlık ve antrenmandan kaynaklandığını görüyoruz. 

Yaklaşık normal gelişmiş bir insanın kafasındaki erotik ideal doğrultusunda aralıksız antrenman yaptığı kuşkusuzdur ve tümüyle yapılan bu antrenmana da asla aşırılığa vardırılmış gözüyle bakılamaz: Evden sokağa çıkmalardan, karşı cinsiyetteki insanlarla düşüp kalkmalardan oluşur bu antrenman, aynı cinsiyetteki arkadaşlarla, dostlarla kendini kıyaslamalardan vb. oluşur. Kısaca oynayacağı cinsellik rolü ve kafada yaşatılan seksüel ideal için durup dinlenmeden yapılan bir antrenmandan söz edebiliriz. Dolayısıyla, bir kimsenin yetersiz gelişimindeki kusurları açığa çıkarsak bile, yine belli bir güçlükle yüz yüze gelmemizde şaşılacak bir taraf yoktur. 
Yaklaşık şöyle bir güçlüktür bu da; solak olduğunu bilmeyen, doğanın üvey anne gibi davranıp kendisine beceriksiz bir sağ el bağışladığını bilmeyen solak birine bunu açıkladığımızda tek başına ilgili açıklamanın çalışmalarında önceki düzeyi yakalamaktan onu alıkoyduğunu görürüz. Bize düşen güç iş, seksüel gelişimleri norm dışında bir doğrultu izlemiş hastalara normallerde bile olağanüstü bir rol oynayan antrenmanı sonradan da olsa yaptırmaktır. Yakışıksız bir davranış diye nitelediğimiz, sevgiye yer vermeyen bir cinsel ilişkiyi günümüzde ortadan kaldırmasa bile ilgili davranış doğrultusunda hastayı eğitmenin doktorun işi olmadığı anımsanırsa hastaya antrenman yaptırmanın ne denli güçlük doğuracağı anlaşılacaktır. 

Hiçbir hastaya fahişelerle ilişki kurmasını öneremem ya da bir seksüel maceraya girmesini telkin edemem. Başkaları yetenek eksikliğinden söz etmesine karşın, bize göre bütün 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eğitim sorunlarında karşılaşılan güçlük antrenman konusunda da karşımıza çıkmaktadır. Önemli olan, yetersiz bir hazırlık ve antrenmanı geride bırakmış insanları gerek kendilerine, gerek topluma zarar vermeyecek daha olumlu bir antrenmana yöneltmektir. İzlenecek yöntemin bu konuda kesin rol oynayacağına kuşku yoktur. Sonradan telafide olumsuz sosyal antrenmanın yerine olumlu bir antrenmanın geçirilmesi, normal bir sevi yaşamının oluşması için gerekli bu duygu ve davranış antrenmanı hastanın cesaretlendirilip sorumluluk bilinciyle, toplumsallık duygusuyla davranmasını, yaşamın anlamının daha iyi kavranmasının, sevi yaşamını da içerecek gibi başkalarıyla bir arada yaşamanın mantığına uygun şekilde davranmasının sağlanmasıyla gerçekleştirilir. 


AÇIKLAMALAR 


Atavizm: Biyolojik bakımdan soyun gelişim sürecinde kaybolan özelliklerin yeniden ortaya çıkışı, psikolojik bakımdan günümüz uygar insanında ilkel form ve durumlara bir gerileme sonucu görülen tutum ve tasarımların tümü. 

Bensevi |Alm. Narzissmus, Fr. narcissime, İng. narcissim]: Narsisizm sözcüğü bir Yunan efsanesinde suda hayalini görerek kendi kendisine gönlünü kaptıran ve sevgilisine bir türlü kavuşamayarak sonunda canına kıyan Narcissus'tan gelir. Kişinin kendi ben'ine karşı gösterdiği aşırı sevgiyi anlatır. Erken çocukluk döneminde çocuğun libidosuna obje diye yalnız kendi varlığını gördüğü birincil (primer) narsisizm ve bireyin dış objelere yönelttiği libidosunu ilgili objelerden gerisin geri çekip alarak kendi ben'ine yönelttiği ikincil (sekunder) narsisizm olmak üzere ikiye ayrılır. Melanie Klein'a göre, çocukta narsistik bir dönemden söz açılamaz; çünkü daha başından beri çocukta libidonun dıştaki objelere yöneldiği görülür; dolayısıyla, çocuklarda ancak libidonun içe aktarılmış objelere dönüşü diye tanımlanacak bensevisel durumlar söz konusudur. 

Bilinçdışına baskılama [Alm. Verdângung, Fr. Refoulement; İng. repression]: Ben tarafından benimsenmesi sakıncaları içeren bazı içgüdüsel isteklerin ya da bunların temsilcilerinin düşünce, imge ve tasarım şeklinde bilinçten sürülüp atılmasını ve ileride dönüp bilinç alanına ayak atmalarının 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önlenmesini sağlayan bir savunu mekanizması. Freud'a göre, bilinçdışına baskılama olayına yaşantılar değil, bunların anıları üzerinde başvurulur. Amaç, elem duygusundan kaçınmaktır. Elem ve korkunun doğmasının önlenemediği bilinçdışına baskılama başarısız sayılır. Baskılama olayı daha çok histeride gözlemlenebilirse de bu olayda diğer nevroz çeşitlerinde ve normal psikolojide de karşılaşılabilir. Es ve Ben'in bilinçsiz bölümleriyle Üstben arasındaki çatışmada bir savunu olayıdır. Ekonomik açıdan bakıldığında, başlangıçtaki bir tasarıma eşlik eden psişik enerji başlangıçta ilgisiz bir tasarıma aktarılabilir. Örneğin “ayakkabı” sözcüğü bir yaşantı kompleksinin yerini alabilir ve ilgili sözcük geçer geçmez belli bir kişide bir heyecan durumu ortaya çıkabilir. 

Çiftcinsellik (Alm. Doppelgeschlechtlichkeit, Fr. Bisexualité, İng. bisexuality]: Aynı kişide hem erkek, hem dişi özelliklerinin varlığı. Freud, ruhsal çiftcinsellik düşüncesini W. Fliess'ten alarak geliştirmiştir. Kültürdeki Huzursuzluk adlı yapıtında şöyle der: “İnsan da kesinlikle bir çiftcinsel yatkınlığı içeren hayvansal bir yaratıktır. Birey iki simetrik yarımın kaynaşmasından oluşmakta, bunlardan biri araştırmacıların görüşüne göre tamamen erkeksel, ötekisi tamamen dişisel karakter özellikleri taşımaktadır. İki yarımdan her birinin de başlangıçta erdişi bir nitelik taşımış olması mümkündür.” 

Deskriptif: Tanımlayıcı. 

Dispone: Belli bir hastalığa ya da belli bir şeye yatkın. 

Düşüncelerin her şeye gücü yeterliği (Alm. Allmecht der Gedanken]: Freud'un ilk kez saplantı nevrozlularında gözlemlediği düşüncelerin, daha doğrusu isteklerin gerçek yaşamda yerine geleceği korkusu. Bu arada ruhun bir bölümü kendisinde böyle bir gücün gerçekten varlığına inanır. Ne var ki, söz konusu inanç çok geçmeden her sağlıklı insanda da bulunduğu ve bunun sonu gelmeyen varyasyonlar şeklinde, örneğin bayramlarda insanların birbirleri için diledikleri mutluluk dileklerinde kendisini açığa vurduğu saptanmıştır. 
Ayrıca bir kişinin öldüğünün düşünülmesinin o insan için bir tehlike oluşturacağına sıklıkla inanılır. Düşüncelerin her şeye gücü yeterliğiyle Freud, bilinçdışı ruhsal yaşamın genel bir ilkesini ele geçirmiştir. 

Ejaculatio; ejaculation: Spermanın (meni) idrar yolundan (üretra) dışarı püskürtülmesi. 

Ejaculatio praecox: Meninin (sperma) seksüel ilişkinin başında penis henüz vajinaya (dölyolu) sokulmadan üretradan dışarı fışkırtılması. 

Eksitasyon: Uyarı, uyarılma. 

Eksogen: Dışarıdan kaynaklanan, dış nedenlerle ortaya çıkan. 

Endogen: Organizmada oluşan, iç nedenlerle ortaya çıkan. 

Fellation: Penisin dudaklar, dişler ve dille uyarılarak cinsel haz sağlanması. 

Fiksasyon (Alm. Fixierung, Fr. fixation, İng. fixation]: Freud'a göre, libiduös ve agresif içgüdüsel gelişimin bir noktasında duraklama, ayrıca Ben'in objeler ve kişilerle ilişkilerindeki pregenital gelişim aşamalarının birinde durarak orada tutunup kalması. 

Fobi: Belli nesne ve durumlar karşısında saçma olduğunu bilmesine karşın insanın kapılmaktan kendini alıkoyamadığı korku. Boş alanlardan geçmekten (Agorafobi), kapalı yerlerde bulunmaktan (Klostrofobi), belli hayvanlarla karşılaşmaktan duyulan korku en sık rastlanan fobiler arasında yer alır. 
Belli bir nesne ya da duruma karşı fobisi olan kişi, ilgili nesne ve durumla yüz yüze gelmekten kaçınarak korkudan kendini kurtarmaya çalışır. Nedeni, çoğunlukla bilinçli bir çatışmanın bilinçdışına baskılanması olan fobilerde içteki bir korkunun yerini dışta belli nesneye duyulan korku almıştır. 
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Geriye dönüş (regresyon): Ruhsal gelişim sürecinde erişilmiş bir aşamadan daha öncelerde kalmış bir aşamaya dönüş; ruhsal gelişimin erken dönemindeki çocuksal (infantil) davranış biçimlerinin yeniden ortaya çıkışı. 

Glans: Penisin ve klitorisin öndeki uç kısmı. 

Hermafrodit: Hünsa, erdişi. 

Hermafroditizm: Erdişilik, aynı kişide dişilik ve erkeklik organlarının aynı zamanda bir arada varlığı. 

Heteroseksüel: Cinsellik bakımından karşı cinsiyettekilere yönelik. 

Klitoris: Bızır, kadınlarda sertleşebilen cinsel organ. 

Kompensazyon |Alm. Kompensation, Fr. compensation, mechanisme de compensation, İng. Compensation]: Psikanaliz terimi olarak bireyde varlığı kabul edilen bir mekanizmanın adı; bireyin etkinliğinde baş gösteren bazı güçsüzlük ve bozukluklar, bu mekanizma yardımıyla yine bireydeki diğer kusursuz davranış biçimlerinin eskisinden daha güçlü ve etkin şekilde kendini açığa vurması sağlanarak giderilir ve böylelikle organizmadaki denge durumu yeniden sağlanmış olur. 

Korku nevrozu: Başlıca belirtisi korku olan nevroz tablosu. Sık nöbetler ya da uzunca zaman süren korkulu durumlar şeklinde kendini açığa vuran korku, yalnızlık, terk edilmişlik yada bunun yol açtığı çaresizlikten kaynaklanır. Aşırı beklenti korkusu, boşlukta yüzen korku, karanlıktan, yılanlardan, kurbağalardan, farelerden aşırı korku şeklinde kendini açığa vurabileceği gibi, kalp atışlarında hızlanma (taşikardi), solunum güçlüğü, baş dönmesi, titreme, geceleri korkuyla uykudan uyanma, sık sık idrara çıkma, genel bitkinlik gibi somatize (bedensel) korku şeklinde de görülebilir. Freud tarafından nevrasteniden ayrılarak aktüel (güncel) nevrozlar arasına katılmıştır. Freud'a göre korku nevrozunun nedenini, normal 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olarak Coitus interruptus (cinsel birleşmenin yarıda kesilmesi), dulluk yaşamı, klimakterium (adetten kesilme) ve mastürbasyondan (cinsel özdoyuru) el çekme gibi cinsel alandaki aksaklıklar şeklinde kendini açığa vuran aktüel durumlarda aramak gerekir. Ne var ki, aşırı çalışma sonucu ortaya çıkan bitkinlik durumları da korku nevrozuna yol açabilmektedir. 

Latent dönem (Alm. Latenzperiode, Fr. periode de latence, İng. latency periodel: Freud'a göre, erken çocukluk dönemindeki gelişim evresindeki cinselliğin bitiminden (56 yaş) ergenlik (buluğ) döneminin başlamasına kadar uzandığı dönem. Oedipus Kompleksi'nin sona erişiyle başlayan bu dönemde cinsellikte bir gelişme gerçekleşmez, seksüel ve agresif içtepilerde bir zayıflama görülür, anne ve baba dışındaki başkalarıyla ilişkiler kurulur (oyun arkadaşları, öğretmenler), Ben ve Üstben gelişip güçlenir. Erken çocukluk döneminin seksüel yaşantıları ve etkinlikleri bilinçdışına baskılanır. 

Latent: Gözle görülmeyen ya da açık (aşikâr) olmayan, uyuyan. 

Libido [Lat. Haz, zevk]: Freud'un cinsel içgüdü enerjisini anlatmak üzere psikanaliz diline soktuğu terim. Freud'a göre, libido karşıtı olan yok etme (destruksiyon) içgüdüsü gibi biyolojik karakter taşır, insan organizmasının hücrelerin- de saklı yatar. Sevi kapsamına giren tüm duygular libidonun içeriğini oluşturur. Freud libidoya, hem kendisine doyum sağlama amacı güden cinsel istek, hem de bu isteğin içerdiği enerji yükü gözüyle bakar. 

Majik: Yunanca megain'den (sihir, büyü) gelen sözcüğün Türkçe karşılığı sihirseldir. Maji (sihir), doğal önlemlerin yardımına başvurmadan nesneleri, insanları, hatta cinleri ve ruhları etkileyebildiğine inanılan gizsel güce verilen addır. Ruh çağırmalar, dualar, muskalar, maskotlar vb.nin yardımıyla nedensellik ilkesi göz önünde tutulmaksızın dış dünyanın 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etki altına alınabileceğini benimseyen dünya görüşü majik dünya görüşü diye nitelenmektedir. 

Mastürbasyon: Cinsel organların daha çok elle uyarılarak kişinin kendine haz sağlaması. 

Mazoşizm |Alm. Masochismus, Fr. masochisme, İng. masochisml: Yazar Leopold von Sacher-Masoch'un (1836-1895) isminin verildiği mazoşizm, bir kişinin partneri olan birinin her türlü eziyetinden, kendisine yaptığı her türlü kötülükten cinsel haz duyması. Freud, eski çalışmalarında, “suçluluk duygularının etkisi altında Ben'e yönelen sadizm” diye açıklar bunu. Daha sonraları Freud, mazoşizmi biri primer, biri kadınsal, biri de ahlaksal olmak üzere üçe ayırmıştır. Ahlaksal mazoşizmde otoriter biri tarafından cezalandırılma gereksinimi söz konusudur. Oedipus Kompleksi'yle ve bundan doğan suçluluk duygusuyla bağlantılıdır. Primer mazoşizmde erken çocukluk dönemindeki ölüm içgüdüsü büyük bö-Tümüyle dış dünyaya yöneliktir ve bu durumuyla gerçek sadizmi (saldırı içgüdüsü) oluşturur; ölüm içgüdüsünün kalan bölümü erken çocukluktaki genital gelişimin bütün evrelerinde izlenebilecek primer, erogen mazoşizmi oluşturur. Dış dünyadaki objeden geriye çekilip alınarak kişinin kendisine yönelen sadizme sekunder mazoşizm denilir ve ilgili mazoşizm primer mazoşizme katılır. Kadın doğasındaki edilgenlik (pasiflik) ise kadınsal mazoşizm diye nitelenir. 

Modus vivendi: İki ya da ikiden çok kişinin yasal temelden ya da bir uzlaşmadan yoksun olarak bir arada yaşaması. 

Narsisizm JAlm. Narzissmus, Fr. narcissisme, İng. nartcissism]: Freud'e göre pregenital evrelerdeki obje ilişkilerinin gelişiminde geride bırakılan, ben ile obje arasında henüz bir ayrımın yapılmadığı geçiş dönemi. Libidonun tümüyle ben'e yöneldiği bu dönem primer (birincil) narsisizm diye nitelenir. 
Normal olarak libidonun yalnızca bir bölümü ben'de kalır, 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büyük bölümü dış objelere kayar. Sekunder (ikincil) narsisizmde ise dış objelere yönelen libido bu objelerden yine çekilip alınarak ben'de toplanır. Örneğin, bir şizofrendeki regresyon sonucu böyle bir durum baş gösterir. Ama normalde de narsisizm ve obje libidosu karşılıklı bir orantı ilişkisi içinde bulunur, biri çoğaldıkça diğeri azalır. 

Nevrasteni, (sinir zafiyeti) (Alm. Neurestenie, Fr. neurasthönie, İng. neurasthenial: 1869'da G. M. Beard'ın tanımladığı hastalık tablosu; sinir sistemi fonksiyonunda aşırı çaışma sonucu baş gösteren zayıflık ya da bitkinlik durumu. 
Nöropati ile arasındaki ayrım, nevrastenide aslında sağlam bir sinir sisteminin dış etkiler sonucu hastalanmasıdır. Çabuk yorulma, bedensel ve ruhsal güçsüzlük duygusu, baş ağrısı, kol ve bacaklarda ağrılar, ter boşanması, uyku bozukluğu nevrasteninin belirtilerindendir. Freud, 1895 yılında nevrasteni tanımını Beard'dan alarak bunu üç aktüel nevrozdan biri için kullanmış, ama neden olarak cinsel içgüdü boşalımındaki bir yetersizliği görmüştür. Günümüz tıbbında nevrasteniden pek söz edilmemekte, eskiden nevrastenili denilen hastalardan çoğunun aktüel nevrozlu oldukları anlaşılmış bulunmaktadır. 

Pâderestie: Çocuklarda gerçekleştirilen cinsel ilişki. 

Phimosis (fimozis), phimose: Sünnet derisinin doğumsal ya da edinsel olarak daralması, penisin en uç kısmından (glans) geriye itilememesi. 

Psikoterapi: Ruhsal kökenli bedensel (somatic) rahatsızlıkların tedavisinde ya da hafifletilmesinde, ayrıca nevrozların iyileştirilmesinde başvurulan klinik-ruhsal sağaltım yönteminin kuram ve pratiğine verilen ad. 

Saplantı nevrozu [Alm. Zwangsneurose, Fr. nevrose obsessionelle, İng. obsessional neurosis, obsessive-compulsive (psycho) neurosis]: Hastanın kendisini aralıksız belli 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duygulara kaptırmaktan, belli düşünceleri aklına getirmekten, belli davranışları bir tören (seremoni) havası içinde yinelemekten bir türlü yakasını kurtaramadığı nevroz türü. Kimi zaman çok ağır bir durum gösterebilir, kişinin çalışmasını engelleyebilir. Çoğunlukla, ama en çok delikanlılık döneminde görülür. Saplantı nevrozuna ilişkin bazı belirtiler daha önceleri de biliniyor olsa bile, ilk kez Freud, 1894/95 yılında bu nevroz türüne ilişkin kuramını ortaya koymuştur. Saplantı nevrozu, içgüdüsel isteklerle bunların karşısına dikilen yasaklar arasında varılan kılık değiştirmiş uzlaşma ürünleridir, 

Semptom (Fr. Sympöme, İng. symptom, Türk. Belirti, hastalık belirtisil: Bir fonksiyon değişikliğini haber veren bedensel ya da ruhsal belirti. Tıpta semptomlar genel olarak organlardaki patolojik (sayrısal) değişikliklerle ilgilidir. Hekim tarafından gözlemlenen semptomlar nesnel, hasta tarafından gözlemlenen semptomlar ise öznel semptomlar diye nitelendirilir. 

Vajinizm: Dölyolu (vajina) girişinin aşırı uyarılmasıyla bulbocavereosus kasında ve ayrıca pelvisteki diğer kaslarda ortaya çıkan, dolayısıyla vajinadan içeri giren penisin orada sıkışıp kalmasına yol açan kramp. 


NOTLAR 


Alman raystaj'ın ceza hukuku komisyonu 1929 Ekim'inde uzun görüşmelerden sonra erkekler arasındaki eşcinselliğin genel olarak cezalandırılmasına ilişkin taslakta yer alan 296. maddeyi geri çevirmiştir. 296. madde özetlenirse, yürürlükteki ceza hukukunun 175. maddesine uygun düşmekteydi. Wilhelm Kahl, bununla ilgili olarak şöyle demişti: “Kısaca ceza hukuku ve ceza davaları bu ahlaksızlıkla savaşta işe yaramaktan tümüyle uzaktır; dolayısıyla ileride bir çaresizlik durumunu yaşamaktansa bir reforma gidilerek suçluların cezalandırılmasından vazgeçilmesi gerekmektedir.” 

1917 yılında Dünya Savaşı sırasında yayımlanan “Eşcinsellik 
Sorunu” (Das Problem der Homosexualitât) isimli çalışmamda (bkz. önsöz) savaş nevrozlularının giderek daha iyi anlaşılması, bireysel psikolojinin bu konudaki görüşünün doğruluğunu kesinlikle ortaya koymuş, o gün bugün bireysel psikolojinin temel düşünceleri toplumsal bir hazineye dönüşmüştür. 

Adler, Seksüel İlişkiler ve Bozuklukları (Liebesbeziehungen und deren Störungen, Wien und Leipzig 1926; a.y., Eğitici Olarak Kadın (Die Frau als Erzieherin, in Archiv für Frauenkunde, 
1926). 

Adler, Organların Yetersizliği Üstüne (Studie Über Minderwertigkeit von Organen, Leipzig, Wien, 1907. 

Aynı ruhsal durumu fetişizmde, mastürbasyonda ve diğer sapıklıklarda, ayrıca ilgili kişinin kendi düzeyinden çok aşağıdaki birini partner seçtiği durumlarda saptadım. Bkz. Bireysel Psikolojinin Kuram ve Pratiği (Praxis und Theorie der Individual Psychologie) ve Nevroz Sorunları (“Problems of Neurosis”). 
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6 Bkz. Adler, “Mantık, Zekâ ve Aptallık Üstüne Kısa Açıklamalar”, 
Uluslararası Bireysel Psikoloji Dergisi, c. 6. (Kurze Bemerkungen über Vernunft Intelligenz, und Schwachsahn) 

7 Bütün saplantı nevrozlarının önemli amacıdır bu. 

8 Bkz. Adler, “Nevroz ve Psikozda Mesafe, Yalan ve Sorumluluk”, 
çy.: Bireysel Psikolojinin Pratik ve Kuramı (Das Problem der “Distanz” und “Lebenlüge und Verantwortung, s. 112-119 ve 255-264). 

9 Adler, Nevroz Uykusuzluğu, ç.y. Bireysel Psikolojinin Kuram ve 
Pratiği (Nervöse Schloflosigkeit, in Proxis und Theorie der individuellen Psychologie, s. 170-176). 

10 Marcuse, sapıklık ile Zyklothymie arasındaki benzeri bir ilişkiyi 
bir eşcinsellik vakasında saptamıştır. 

11 Bkz. Adler, Nevrozlu Karakter (Über den Nervösen Charakter s. 
215 vd.) 

12 Oswald Schward, Seksüel Patolojide Psikofizik Sorun, ç.y.: 
Haftalık Viyana Klinik Dergisi, 1922, no. 11. (Das Psychophysische Problem, in der Seualpathelogie). 

13 Bkz. S. Leonhard Seif, Saplantı Nevrozu, b.y. Bireysel Psikoloji El 
Kitabı, c. 1, s. 507 vdd. (Die Zurangsneurese, in Handbuch der Indivudualpsychologie y. 4. (1926), s. 69 ff.) 

14 Adler, Bireysel Psikolojinin Kuram ve Pratiği (Praxis und 
Theorie Individualpsychologie), ayrıca: Uluslararası Bireysel Psikoloji Dergisi, yıl: I-VII. (Internationelle Zeitschrift für Individualpsychologie, jg. I-VII). 


Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren toplumsal algının zenginleşmesi ve özgürlükçü düşünce yapısının yaşam tarzına bir serbesti kazandırmasıyla, günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde bir “yönelim” olarak görülen eşcinsellik tarih boyunca tartışılmış ve çoğunlukla ahlaksızlık, suç ve günah olarak kabul edilmiştir. Adler de, çoğu meslektaşının aksine, eşcinselliğin doğumsal değil, edinsel olduğu tezini geliştirmiştir. Eşcinselliğin büyük ölçekli bir cesaret kaybından, yani yaşamda oynanacak cinsellik rolüne yeterin- . 
ce hazırlanılmadığından kaynaklandığını ve ilgili kişinin toplum içindeki “diğer” insanlardan biriymiş gibi eğitilmesindeki hatanın sonucunda ortaya çıktığını ileri sürmüştür. 

Adler, ayrıca, cinsel sapıklık olarak gördüğü sadizm, mazoşizm, fetişizm ve eksibisyonizm konularını da tarihleriyle birlikte ele almış ve bu sapıklıkları” tedavi edilmesi gereken birer anomali olarak değerlendirmiştir. 
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